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Valentine en Anne; WELKOM! Super fijn dat er weer 2 nieuwe aanwinsten bij
gekomen zijn om de komende edities weer tot een succes te maken. De
eerstvolgende editie zal in januari 2026 uitkomen. Wat gek om dit op te schrijven.
De tijd gaat zó snel! Voordat de gezellige feestdagen eraan komen, gaat de
wintertijd in. Op 26 oktober gaat de klok een uur terug en is het iets  sneller donker
's avonds. Toch is het ook weer wel gezellig en knus deze dagen. Zo komt ook de
ieder jaar druk bezochte Oosterlandse Winterfair er ook weer aan! Dit keer valt het
nét niet in de maand november, maar zal de fair op 31 oktober plaats vinden.
Zéker een uitjestip! Erg gezellig evenement voor jong en oud.  De Sint komt ook
weer naar Oosterland; op zaterdag 29 november, om 14.00 uur zal hij arriveren op
de Markt. Ook wordt er al druk vergadert over de eventuele activiteiten rondom de
Kerst. Hoe of wat blijft nog even een verrassing, maar houd de brievenbus en
Social Media in de gaten! Wij wensen jullie weer veel plezier met het lezen van het
Kroaieblaedje en wensen jullie alvast een heel goed uiteinde en een gezond en
liefdevol 2026!                                                                               - Janine 

v.l.n.r. Leny Dooge-
van der Maas, Anne
van Mil, Valentina

Sijtsma, Ankie van der
Maas, Janine

Donselaar-Dorst

Wie zĳn wĳ?

VAN DE REDACTIE
Daar is hij dan.. alweer de 10e editie van 't
Kroaieblaedje! Het lijkt als de dag van gisteren
dat we elkaar spraken op een openbare
dorpsraad vergadering en we op het idee
kwamen een Oosterlandse 'Glossy' te maken.
Helaas is Tineke inmiddels gestopt en moet ook
ik (Janine) de keuze maken uit de redactie te
stappen. Ik vind het súper jammer want vond
het alle tien de keren super leuk om mijn
creativiteit kwijt te kunnen in het ontwerpen van
het blad. Toch moet ik keuzes maken. In
verband met het runnen van de winkel, een
gezin en alle andere rollen die ik heb in mijn
drukke bestaan, heb ik niet voldoende tijd om
het blaedje de aandacht te geven die het
verdient en heb ik dus besloten mijn stokje door
te geven. 



Oosterlandse Molen op jacht naar de hoofdprijs
Een maal per jaar reikt De Hollandse Molen een prijs uit aan een
molen de een bepaald project wil uitvoeren aan de molen of
molenschuur waardoor deze meer toegankelijk worden voor het
publiek. Voor de Molenprijs 2025 heeft de Oosterlandse Molen ook
een project ingediend. We willen de oude molenschuur renoveren en
de helft van de schuur inrichten als educatieve/museum ruimte voor
jong en oud. Ook willen we deze ruimte interessant maken voor
schoolklassen van het basis onderwijs. Dit om de kinderen kennis te
laten maken met wat de molens vroeger voor de ontwikkeling en
welvaart voor Nederland betekent hebben. Wat voor soort molens er
zijn/waren en welke functie ze hebben/hadden. Door middel van film
en foto’s willen we dit stukje erfgoed overbrengen op de kinderen
zodat ze bewust worden van het feit dat molens een belangrijke
functie hebben vervuld in de Nederlandse geschiedenis. Ook
workshops zoals zelf een molen bouwen, koekjes en brood bakken van
zelf gemalen meel zal een onderdeel zijn.

De Hollandse Molen vond dit initiatief een nominatie waard om mee
te strijden om de hoofdprijs. Samen met drie andere molens in
Nederland gaan we dus proberen deze prijs binnen te halen. Vanaf 10
september tot 5 oktober kunnen mensen via internet op hun
favoriete molen, dus de Oosterlandse Molen, stemmen. De molen die
de meeste stemmen binnenhaalt wint de hoofdprijs van 50.000 euro
en nog 1 euro extra voor elke stem. Met het behalen van deze prijs
kunnen we onze plannen uitvoeren. Deze aanvulling van de molen zal
een aanwinst voor ons mooie dorp zijn dus iedereen stemmen via de
QR code of de link: www.molenprijs.nl/oosterlandsemolen. Vergeet je
stem niet te bevestigen in de toegestuurde email.





Marijn Kalle stuurde ons
deze leuke woordzoeker in,

samen met de rebus en
het stripje wat achterop

het blaedje staat. Bedankt
voor de inzending Marijn!





Service & onderhoud aan inboard en outboard motoren 

Mark Niewenhuijse

Tel. 06-54992472 



Samen met je hond
Twee vrouwen wandelen met hun aangelijnde hond langs de Oosterschelde
Zand onder je voeten, de wind in je haren, en je trouwe viervoeter vrolijk aan
je zijde. Wandelen met je hond op Schouwen-Duiveland voelt als vrijheid. En
die vrijheid is er voor iedereen. Voor inwoners én bezoekers, voor mensen
met en zonder hond. Om het voor iedereen fijn te houden zijn er duidelijke

afspraken. Zodat we samen kunnen blijven genieten van natuur, rust en
schone plekken – met oog voor elkaar

Losloopgebieden op Schouwen-Duiveland
Je hond even lekker los laten rennen? Dat kan in de speciaal daarvoor

aangewezen losloopgebieden. Of je nu op het eiland woont of samen met je
hond op vakantie bent, er zijn talloze gebieden waar je met de hond naar

toe kunt. Denk voordat je de hond gaat uitlaten wel aan een
hondenpoepzakje. In de bebouwde kom, op de stranden en in

recreatiegebieden moet de poep opgeruimd worden. In de meeste steden
en dorpen en op grote parkeerplaatsen hangt een automaat met

poepzakjes. Zo houden we samen Schouwen-Duiveland nog mooier en
schoner voor iedereen, inclusief onze harige vrienden.

Houd het schoon – voor iedereen
Een frisse neus halen is fijner zonder verrassingen onder je schoen. Neem

daarom altijd iets mee om hondenpoep op te ruimen. In de bebouwde kom,
op het strand en in recreatiegebieden is dat verplicht. In het buitengebied

rekenen we ook op je.
Langs wandelroutes en bij hondenspeelvelden staan dispensers met zakjes

en afvalbakken. Pak gerust wat je nodig hebt – en gooi het netjes weg.





Binnen de bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom houd je de hond aangelijnd en ruim je altijd de

hondenpoep op.
Honden zijn niet toegestaan in kinderspeelplaatsen en speelweides.

Buiten de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom mag de hond loslopen, maar houd rekening met

de veiligheid voor uw hond en andere weggebruikers, de natuur en de
geldende regels.

In kwetsbare gebieden, zoals broedplaatsen en drukbezochte
recreatiegebieden, kan afhankelijk van het seizoen of de situatie een

aanvullende aanlijnplicht gelden. Let dus goed op de borden.
In de Vroongronden en Dijkwater zijn honden niet toegestaan!

Strand en zee
Van 1 oktober tot 30 april mogen honden overal loslopen.

Van 1 mei tot 1 oktober mogen honden los tussen 19:00 en 10:00 uur.
Overdag aangelijnd.

Op het Verklikkerstrand moeten honden altijd aangelijnd tussen 1 april
tot 15 september vanwege broedende vogels.

Op strand De Punt mogen honden het hele jaar door loslopen

Alle losloopgebieden





Thuisondersteuning van Kaaskenshuis

Er zijn in de laatste levensfase
Als duidelijk is dat de laatste levensfase is aangebroken, gaat ieder mens
hier op zijn eigen manier mee om. Van heftige emoties, tot berusting in
dat wat komen gaat. In deze laatste fase is het ons doel om er te zijn voor
u en uw naasten, op een manier die invulling geeft aan uw behoefte.

Tijd, aandacht en zorg
Uw welzijn staat in deze periode centraal en we begrijpen dat kwaliteit
van leven niet alleen in dagen wordt gemeten. U verdient de mogelijkheid
om deze tijd naar eigen invulling te kunnen besteden en deze tijd zo
comfortabel mogelijk door te brengen met de mensen die u kiest. Hier
dragen onze vrijwilligers graag aan bij. Een goede balans van tijd,
aandacht en zorg, die ingevuld wordt op een manier die bij u past. 

Thuis
Wanneer thuis sterven een wens en mogelijkheid is, komen onze
vrijwilligers bij u thuis. Zo zorgen we ervoor dat uw mantelzorger de
mogelijkheid heeft om iets voor zichzelf te kunnen doen, in de
wetenschap dat u in goede handen bent. 

Hoe u deze tijd invult is volledig aan u. Gaat u in gesprek met onze
vrijwilliger, speelt u samen een spelletje of kiest u ervoor om rust te
nemen en vindt u de wetenschap dat er iemand in een andere kamer
aanwezig is en een boek leest voldoende. De keuze is aan u. 

Voordat er een vrijwilliger bij u thuis komt wordt er vrijblijvend een
bezoek gepland om kennis te maken en de mogelijkheden van
Kaaskenshuis toe te lichten. Dit gesprek wordt met u gevoerd door één
van onze coördinatoren. 





Zo leren we u wat beter kennen en dit helpt om een vrijwilliger uit ons
team te kunnen kiezen waarvan wij denken dat die het beste bij u past.
Ook als blijkt dat u in de vrijwilliger niet vindt wat u had verwacht, of er
geen klikt blijkt te zijn, zijn onze coördinatoren er voor u om te zoeken
naar een oplossing. Het draait om u.

Over ons 
Onze vrijwilligers werken samen met de coördinator en de
zorgprofessionals. Samen zorgen we voor speciale zorg en ondersteuning
aan het einde van uw leven, met alle aandacht voor ieders persoonlijke
behoeften.

Contact
Voor meer informatie over thuisondersteuning kunt u contact opnemen
met Kaaskenshuis via 
tel. 0111 – 453511 of info@kaaskenshuis.nl.

Jael Kirchner, coördinator thuisondersteuning

mailto:info@kaaskenshuis.nl




Nieuwe speeltoestellen Leugenpitpark

Er zijn veel moeders, oma’s etc. die met kinderen een rondje doen langs
de dierenwei. Het aanbod speeltoestellen daar was niet voor alle leeftijden
geschikt, vandaar dat we hebben gezocht naar uitbreiding op die plek. Nu

is het een gezellige plek om even te zitten terwijl de kinderen naar
hartenlust kunnen spelen.

De houten toestellen passen perfect in de omgeving en voldoen aan de
richtlijnen en normen die voor dergelijke toestellen gelden.

In oktober wordt er nog een lage heg geplaatst langs de kant van de weg,
zodat de kinderen niet al spelend de weg op kunnen rennen. Ook wordt in

oktober de visvijver uitgebaggerd.

De gemeente en dorpsraad kunnen geen verantwoordelijkheid nemen als
het gaat over hoe laat en in welke (weers-)omstandigheden een speelplek

wordt bezocht.

Laten we er als dorpsbewoners met elkaar voor zorgen dat het een
gezellige, schone en veilige plek blijft voor iedereen.

Dorpsraad Oosterland



+31 85 250 22 23
info@capybaradimensional.com

Wij bieden professionele diensten om uw technische en
bouwkundige projecten te ondersteunen, van ontwerp tot realisatie.

3D Visualisaties
Realistische renderingen voor presentaties en marketing.

Blauwdrukken en Tekeningen
Nauwkeurige 2D-tekeningen, zelfstandig of vanuit 3D-modellen.

Berekeningen en Analyseren
Controleren op sterkte en stabiliteit van uw ontwerpen.

CAD-Modelering
Gedetailleerde 3D-modellen voor ontwerp en productie.

UW PARTNER IN TECHNISCH
ONTWERPEN EN ENGINEERING





Oosterscheldesafari
Met vier auto’s vertrokken we richting Ouwerkerk. Daar bij het
strandje zijn we gestopt en stapten we uit de auto’s. Op het
strandje stonden twee mensen te wachten op ons, was er een
cirkel getekend waar we in moesten gaan zitten en lagen er
allemaal spullen in een bak. Deze mensen, Kees en Greet, wilden
met ons op Oosterscheldesafari. We kregen een tasje met een
boodschappenlijstje. Op dat boodschappenlijstje stonden ‘de
boodschappen’ die we moesten halen op strand. Zoals bijv. iets
wat rond is of 3 verschillende schelpen of iets wat prikt. En dat
moesten we allemaal proberen te zoeken en in ons tasje stoppen.
Iets wat prikt mochten we niet meenemen want dat waren kwallen
en die waren er heel veel, maar we gingen er wel naar kijken. Wist
u dat er een oortjeskwal was en een paddenstoelenkwal? Ook
waren er heel veel verschillende schelpen. Weet u waar de stenen
vandaan komen die op strand liggen? Die worden door het water
meegenomen vanaf een vulkaan. We hebben de zeekatschelp
gezien en we leerden hoe de zeekatschelp op het strand komt. Er
lag gelukkig heel weinig afval, dat is heel fijn, want anders komt het
in de natuur.

Oosterscheldegroet van groep 3 Ds. J. Bogermanschool 





Wist u dat..
Er iedere donderdagochtend een prikbus in het dorp staat waar u bloed kunt laten

prikken zonder afspraak voor ADRZ of Bravis Ziekenhuis? Bloedafname bij
Diagnovum: bij u in de buurt en zonder afspraak binnenlopen! Voor meer

informatie, zie www.diagnovum.nl

Zorg en diagnostiek zo dicht mogelijk bij huis. Daar maken we ons hard voor
in Zeeland. Zo zorgt een samenwerking tussen Diagnovum en Adrz voor
integrale diagnostiek dicht bij de patiënt. Diagnovum rijdt sinds januari met
een mobiele prik- en onderzoeksbus over de Zeeuwse eilanden. Ze nemen
bijvoorbeeld bloedafnames af en doen fundusonderzoeken (oogfoto’s). Op
die manier ontvangen inwoners betrouwbare diagnostiek en passende zorg
dicht bij huis. Specialisten van het Adrz analyseren de afgenomen materialen
en foto’s en patiënten kunnen de uitslag terugzien in MijnAdrz. Met de
mobiele prik- en onderzoeksbus breidt Diagnovum haar fijnmazige
prikpostennetwerk verder uit.
De bus heeft van maandag tot en met donderdag in totaal tien standplaatsen,
verspreid over Schouwen-Duiveland, Noord- en Zuid-Beveland. “Het moet nog
een beetje op gang komen”, zegt bloedafnamemedewerker Sarina Jasperse,
wanneer de bus in Ovezande staat. Net op dat moment stapt patiënt Reinier,
met twee kleine jongens achter zich aan, de bus in. Hij is blij met de komst
van de bus: “Het scheelt mij een hoop tijd. Nu hoef ik niet een uur naar het
ziekenhuis te reizen en ook niet te wachten. Bloedprikken kan nu even snel
tussendoor en zelfs met mijn kinderen erbij.”
“Wij hebben al veel positieve reacties ontvangen van mensen”, vertelt Sarina.
Max van de Velde, regiocoördinator bij Diagnovum, vult aan dat in het
bijzonder de inwoners van Schouwen-Duiveland heel blij zijn met de bus.
“Mensen vinden het niet prettig vinden dat steeds meer faciliteiten
verdwijnen. Nu komt er juist iets bij”, legt hij uit. Volgens Sarina geeft de bus
mensen ook meer vrijheid: “Vanochtend had ik een patiënt die geen auto
meer mag rijden. Normaal prik ik haar thuis, maar dan kan ik geen
tijdsindicatie geven van hoe laat ik kom. Nu kwam ze om 8.15 uur naar de
prikbus en kan ze de hele ochtend gaan en staan waar ze wil.”



Groenleer Metaalrecycling 
in Zierikzee en Rilland is een full-service
metaalhandel voor bedrijven en particulieren.
Wij bieden u een optimale service met
persoonlijk contact zonder dat dit ten koste
gaat van de prijs die u ontvangt. 

U kunt bij ons terecht voor:
 
 
 

Verkoop van alle soorten oud ijzer en metalen
Gratis ophalen bij grotere hoeveelheden
(containerservice)
Metaal Sloop & demontage



De vijand weerstaan - Deel 1
OOSTERLAND, aug 1944

De 18e augustus 1944 is een datum, die door de familie Rosmolen, thans
wonende te Renesse, niet licht zal worden vergeten. Nu 25 jaar geleden,
toen de Duitse bezetter in ons vaderland heerste werd de familie -vader,
moeder en zoontje van 10 jaar- door leden van de marechaussee, met
getrokken revolvers uit hun isolement verlost. Een isolement overigens,

dat ze zelf gekozen hadden. Wat was het geval? De heer Rosmolen, toen 36
jaar oud, was in mei 1940 beheerder geworden van de eendenkooi, eigendom

van de ambachtsheer Oosterland, baron Schimmelpenninck van der Oye te
Wassenaar. Het gezin Rosmolen woonde in het Kooikershuis, diep in de

polder van Oosterland, op een eenzame plaats; een halve kilometer
beoosten de Rampaartsendijk. Aanvankelijk ging het leven op de

eendenkooi zijn gewone rustige gangetje, ofschoon de oorlog met zijn
distributie, beschietingen van schepen in de nabij gelegen Oosterschelde

uiteraard ook wel eens schrik en beroering bracht op de kooi. Fataal
werd  t echter pas toen in februari 1944 het evacuatiebevel kwam, dat door

vele eilanders met schrik en beving werd ontvangen. Evenwel, het
moest. Ook bij de familie Rosmolen bracht het bevel schrik en beroering.

En toen was het dat de heer Rosmolen een kloek besluit nam: "We negeren
het evacuatiebevel en blijven rustig op de eendenkooi zitten. De oorlog
zal toch niet meer zolang duren,en dan we van een hoop gezanik af",
aldus het commentaar van de kooibaas. Snel begon men de nodige

maatregelen te treffen, vooral met het oog op de voedselvoorziening.
Graan was er nog heel wat en een goede vertrouwde buur leverde melk dat

gesteriliseerd werd en hoofdzakelijk bedoelt voor het zoontje, en het
feit dat moeder Rosmolen toen (37) een zorgzame geest bezat, kwam nu

wonderwel van pas. Zij had gekocht alles wat er maar even te krijgen was
in de distributietijd, zodat er ook van andere artikelen wel een

voorraad was. Fluks werd een aantal eenden geslacht en in Keulse potten
gezouten, een groot aantal eenden-eieren in de kalk gelegd, terwijl er

dagelijks nog bij werden gelegd door de aanvliegende wilde- en de
kooi- eenden. Ondanks de inundatie rond de kooi stonden de omringende
dijken nog droog, zomede een hoge blokgrond in de omgeving, zodat de

eendvogels nog kans genoeg hadden hun eieren kwijt te raken. 
Voor de drinkwatervoorziening sneed vader Rosmolen de regenpijpen door, die naar

de zoute regenput leidden, om bij regenbuien het water op te kunnen
vangen in emmers en teilen. 





Het bevel te vertrekken werd genegeerd, doch
voor t oog der mensen deed men of men zou vertrekken. De nodige

formaliteiten werden volbracht, en prompt werd, zoals dit werd geëist,
het evacuatie-adres opgegeven, en men wist zodoende niet beter of de

kooikers familie had, evenals iedereen de benen genomen. De luiken van
het huis werden gesloten en de familie sloeg haar bivak op in een grote
ruime win-kelder, die dezelfde afmetingen had als het gehele huis. de

kelder stond nog droog, omdat het kooihuis hooggelegen was. Zodoende
woonde en sliep men in de kelder. Aangezien de eerste dagen van de

vrijwillige opsluiting, vermoedde door Duitse soldaten die kooi verlaten
waande, 6 van de 10 kippen waren meegenomen, bracht de heer Rosmolen de

overige 4 in de kelder, waar ze in een grote eendenmand werden
ondergebracht. Een paardendeken werd er overheen gelegd als ze (na

gelegd te hebben) teveel herrie begonnen te maken. Voor verwarming en
kookgelegenheid zorgden enige petroleumstellen, want gelukkig was er nog
een vol vat petroleum voorradig. Aan het wonen in de kelder kwam echter

spoedig een einde, omdat door de meer intensiever wordende inundatie de
bovenkanten van de keldermuren in het water kwamen te staan en door

gingen sijpelen. Men was toen gedwongen het bivak te verplaatsen naar de
beneden- woonvertrekken, die, omdat ze een meter hoger lagen dan de
aangebouwde keuken aan de achterkant van het huis, niet in het water

kwamen te staan. Men hoorde echter vaak het zeewater tegen de onderkant
van de vloer klotsen. Aangezien de luiken hier uiteraard dicht moesten

blijven, was het vrij duister in de nieuwe behuizing, maar omdat men van
de dag de nacht en van de nacht de dag maakte, was dat niet zo
bezwaarlijk. En zo rijgden de dagen zich aaneen, terwijl de heer

Rosmolen zijn bevindingen opschreef, die op den duur een drietal
schriften vulden. Het meeste werk gebeurde in de nacht, zoals bakken,
braden en dergelijke dingen. Typisch is ook dat de kooiker op een, in de

nabijgelegen nog droge akker een moestuintje had aangelegd waar hij per
jol, meest in maan verlichte nachten, heen voer om te planten en te
zaaien. Vermakelijk was verder ook dat bij tijd en wijle leden van het

,,Bureau Ontruiming", die af en toe de droge akkers kwamen controleren,
stomverbaasd bij het tuintje bleven staan, niet begrijpend.

Schouderophalend ging men dan weer maar verder van dit stuk land, dat
aan de landbouwer M.G.bij de Vaate uit Oosterland toebehoorde. Door een

gaatje in de luiken konden de clandestiene bewoners dit gadeslaan,
evenwel altijd met angst in het hart dat hun verblijf uit zou lekken met
alle gevolgen van dien. De bezetter strafte hen, die hem tegen stonden,

meedogenloos.
WORDT VERVOLGD....





Weekagenda
*wijzigingen onder voorbehoud. Wellicht zijn sommige activiteiten niet doorlopend elke
week. Voor meer informatie over de activiteit verwijzen wij u door naar een eventueel
contactpersoon. Heeft u toevoegingen op deze weekagenda? Laat het ons weten via

kroaieblad@gmail.com! 





Dorpsvisie bijna klaar! 
Er is hard gewerkt aan de Dorpsvisie, en het document begint nu echt vorm te krijgen.

In de visie staan allerlei plannen voor de toekomst van ons dorp. 
Denk bijvoorbeeld aan het opnieuw inrichten van de dorpsentree, inclusief een OV-
hub, de bouw van een nieuw gezondheidscentrum en een modern schoolgebouw
voor beide scholen. Ook wordt er gekeken naar een nieuwe indeling van de markt,

een multifunctionele schaatsbaan én hoe we het historische hart rond de
Jodocuskerk aantrekkelijker kunnen maken.

 
Het concept van de Dorpsvisie is op onze website www.dorpsraadoosterland.nl te

bekijken en op 15 oktober wordt hij in het Dorpshuis Oosterhof gepresenteerd
van 19.00 tot 21.00 uur. Als alles volgens planning loopt, ligt er in november een

definitieve versie van de Dorpsvisie. In december wordt deze aan de gemeenteraad
voorgelegd. Daarna kan er echt begonnen worden met de uitvoering van de plannen.

  
Nieuwbouw scholen en gezondheidscentrum  

Voor de bouw van een gezondheidscentrum en nieuw schoolgebouw aan de
Weelstraat werken gemeente, schoolbesturen, kinderopvang, de huisarts/tandarts en
de dorpsraad aan een plan. In de voorkeursvariant komt het gezondheidscentrum op
de locatie van basisschool De Oosterburcht. Het nieuwe gezamenlijke schoolgebouw

komt ongeveer op de plaats van de huidige Ds. Bogermanschool. Dit nieuwe
schoolgebouw krijgt twee bouwlagen, zodat er voldoende ruimte overblijft voor de

schoolpleinen. De sporthal blijft staan, maar zal wel een ‘facelift’ krijgen en
energiezuiniger worden gemaakt.

 
Omdat de huidige schoolgebouwen tijdens de bouwperiode een tijd niet gebruikt

kunnen worden, krijgen de scholen tijdelijk een andere locatie. De tijdelijke
huisvesting is bedacht op het terrein van de pannakooi en mogelijk ook het huidige

trapveldje tussen de ingang van het voetbalveld en de Ds. Bogermanschool. 
 

Wilt u meer informatie? De nieuwsbrief over de plannen is te vinden op onze website
www.dorpsraadoosterland.nl 

https://www.dorpsraadoosterland.nl/
https://www.dorpsraadoosterland.nl/






Uitvaartzorg

Schouwen Duiveland
Wilgenstraat 12
4307 DA Oosterland
0111 40 2000

Tholen & Sint Philipsland
Eendrachtstraat 49
4675 CR Sint Philipsland
0167 572105
Steijnuitvaartzorg.nl
info@steijnuitvaartzorg.nl







Mijn naam is Bea van den Berge en ik woon op de Saele. Ik ben half 'Kroaie' want mijn
moeder was een Steenpoorte. Omdat ik mijn ouders op jonge leeftijd verloren ben heb ik
tot 2002 voor mijn oma gezorgd. Zij woonde eerst op de Oud-Heiligeweg 43 en later Sint
Joostdijk 40. Zij was de vrouw met papegaai voor het raam, misschien herinneren sommige
ouderen onder ons zich dat nog wel. Toen mij werd gevraagd om iets te schrijven wilde ik
in eerste instantie niet in de schijnwerpers staan. Maar toen ik erover nadacht zag ik dit
juist als een mooie kans om bewustwording te creëren over Fibromyalgie, een ziekte waar
ik inmiddels al 23 jaar mee leef.

Fibromyalgie is een chronisch pijnsyndroom, vroeger ook wel weke delen reuma genoemd.
Fibromyalgie kent enorm veel symptomen, zowel lichamelijke als mentale. Elk persoon
met Fibromyalgie ervaart het anders, al komen de grote lijnen wel overeen.
Wat het voor mij lastig maakt is dat je het aan de buitenkant niet kunt zien, wat leidt tot
onbegrip als ik zeg : "Ik voel me 80." En aan mijn vlotte babbel is het ook zeker niet te
merken.

Bij fibromyalgie is er sprake van een disfunctioneren van de neurotransmitters. Hierdoor
worden sommige signalen verkeerd doorgegeven aan de hersenen.
Hoe en wanneer het bij mij precies ontstaan is weet ik niet maar ik kan wel met zekerheid
zeggen dat enkele traumatische levensgebeurtenissen er aan hebben bijgedragen. 
Doordat ik een paar jaar geleden mijn levensstijl ben gaan aanpassen heb ik ondervonden
hoe funest suikers op je spieren kunnen zijn. Door het beoefenen van Chi-Gong merkte ik
dat er een deel pijnklachten verminderden.
Chi-Gong is een Chinese bewegingskunst die ademhalingstechnieken en
ontspanningsoefeningen combineert om de balans tussen lichaam en geest te herstellen
zodat de algehele gezondheid verbeterd. Ook op mentaal gebied kreeg ik nieuwe
inzichten. Het is belangrijk om stress te vermijden en per dag mijn energie te verdelen.
Zeker niet stil gaan zitten want ook hier is stilstand roest.
Ik ben van mening dat een positieve houding, een gezonde dosis humor en
doorzettingsvermogen meehelpen aan vermindering van de pijn. 
Hier op De Saele ben ik 3 jaar geleden gevraagd om deel te nemen in de
bewonerscommissie. Dit vrijwilligerswerk doe ik met plezier en omdat ik in een winkel ben
opgegroeid begeef ik me altijd graag onder de mensen.
De rust en het kleinschalige wonen op De Saele heeft een positieve uitwerking op mijn
levenstijl. Komende uit Zierikzee, naar Bruinisse, 
Kuala Lumpur, terug naar Bruinisse en uiteindelijk 
in Oosterland, waar het vertrouwd voelt.

Dorpsgenoot aan het woord

Vind jij het leuk om ook eens een stukje te
schrijven? Stuur ons een mailtje naar

kroaieblad@gmail.com





Zeeuws verhaeltje; Vuule voeten
Een maalkboer die iedere dag de maalk bezurgde bie de dokter, ôh

net un standje van muvrouw van de dokter uhôd omdat un mee zun
vuule voeten dûh de wachtkaemer was uloape. Ie most voartan beter

oplette zei ze: “Ik bluve ni an de hang mit dweilen ee!”

De volgende ochund kwam de maalkboer wi, ma noe op zun knieën
mee zun aermen vol mee flessen maalk deu de wachtkaemer ukrope.
De maansen die dae omae op tur beurte zaete te wachtun vroehu an
de maalkboer waerom attun op deze maniere nae binne kwam. “Aait

soms in je rik, zere voeten of doeter wat angders op mit je!?”
De maalkboer zei ut waarom tegen de maansen in vroeg ok of attu

ulder dur voeten wa hoet uvogen oade.

Dit gieng iedre dag zo deu, totat iéle durp wist waarom de maalkboer
op die muniere de maalk deu de wachtkaemer bie de dokter

bezurgde.
Tot hroate erhunis van de doktursvrouwe, die hraeg o uwild da ze dat

nooit uzeid ôh. Toen ze dae de maalkboer over aansprak in vroeg
oftun wi ma de gewone ouding wou anneme deu de wachtkamer te

lopen in plekke van op z'n knieën zei de maalkboer. “Niea nooit, want
ién kiér op mun falie krie voo vuule voeten vink genog”. Op dun lange

duur smeekte de doktersvrouwe de maalkboer often ut incident
asjeblieft wil verhete.

 Dit eiten schienbaer nooit udae, want de rest van zun zaekeluk leven
issun deu de wachtkamer bluve krupe, in an iederaen die at dae zat

tekst in uutleg uhee over ut waerom.

Mun a laeter nooit mi uhoare dattur iéne terecht is uweze deu de
doktursvrouwe.

Koos





Nieuws van
S.V. Duiveland

80-jarig jubileum
In het weekend van 12 en 13 september, heeft SV Duiveland zijn 80-jarig
jubileum uitgebreid gevierd. Op vrijdag was er een spectaculaire zeskamp
met verschillende leuke onderdelen. Daarna draaide Top DJ Sento in de tent
en bleef het lang gezellig.
Op zaterdag werden er eerst enkele jeugdwedstrijden gespeeld en ’s
middags was het tijd voor diverse jeugdactiviteiten. Allerlei spelletjes konden
er gespeeld worden en de kinderen werden ook geschminkt. Druk bezocht
en erg geslaagd.
Op het programma stond er een onderlinge wedstrijd voor “oude” Duiveland
helden om eer te bewijzen aan 80 jaar glorie. Het werd een leuke wedstrijd
met veel bekende gezichten. Natuurlijk werd er langer nagepraat dan
gevoetbald.
Intussen draaide de Duitse BBQ al op volle toeren en was er voor iedereen
een overheerlijk stuk vlees beschikbaar. 
Het weekend werd op zaterdag afgesloten met een optreden van de
bekende band Copycat waarbij er lekker gedanst en meegezongen werd.

We kijken terug op een geslaagd weekend, dank aan iedereen die dit
mogelijk heeft gemaakt.





OPROEP VRIJWILLIGERS !!

Clubs kunnen niet zonder vrijwilligers. Je leest en hoort van allerlei clubs hier
van alles over. Oproepen om nieuwe mensen voor verschillende functies,
clubs die, noodgedwongen, extra contributie innen als er geen
vrijwilligerstaken worden uitgevoerd en zo kunnen we nog wel even
doorgaan. Dit is dus niet iets wat uniek is voor Duiveland maar ook in onze
club wordt het probleem steeds nijpender. Gelijk aan landelijke trends is het
vaak geen probleem om mensen te krijgen voor een eenmalige activiteit
zoals we hebben mogen ervaren bij de organisatie van ons 80-jarig jubileum. 
Juist voor “vaste” functies staan mensen niet in de rij. Denk bijvoorbeeld aan
(jeugd)bestuursleden maar ook aan mensen die de keuken in de kantine
bemannen of ’s ochtends daar staan om onze gastvrijheid uit te kunnen
stralen naar bezoekende clubs. Zo kan ik er nog veel meer benoemen. We
moeten natuurlijk niet vergeten om de mensen die er wel altijd staan heel
erg te waarderen. Maar toch…..wordt Duiveland trendvolger en is het straks
na onze buren Bruse Boys en SKNWK de volgende club zonder voorzitter? Of
zonder voltallig bestuur? Moeten we straks gedwongen nee gaan verkopen
en de kantine op bepaalde uren sluiten? Hebben we straks een prachtige
accommodatie, mooie (jeugd)teams waar alles voor geregeld is maar
niemand om de wedstrijden te fluiten? 

Ziet iedereen de noodzaak of blijven we gokken op die mensen die alle
gaten dicht lopen? Ik spreek in deze niet alleen voor Duiveland maar dit is

geen gezonde situatie en ik hoop dat bij veel leden van verenigingen, ouders
van jeugdleden en iedereen die, op welke manier dan ook, het belangrijk

vindt om ons dorp leefbaar te houden de ogen opengaan en in actie komen. 

Draag je steen(tje) bij en clubs zullen blij met je zijn, neem initiatief, blijf
niet afwachten, het is nu tijd om op te staan!

Wil je in gesprek hierover, spreek een bestuurslid aan, we staan overal voor open.





Op 25 juli mocht ik een picknickmand uitreiken die beschikbaar was
gesteld door Henk Stuy van de RegioBank. De winnaar was Marleen van
Driel die ook gesponsord had om
 de picknicktafel te realiseren. 
Ook haar zoon was blij verrast en 
zag er al heerlijke spullen bij 
zitten.

De picknicktafel wordt goed 
gebruikt door jong en oud dus 
het was een schot in de roos.
Wat wel fijn zou zijn dat afval 
opgeruimd wordt.
Dat geld natuurlijk ook voor de 
hondenpoep; het is niet zo fris als
 je daar een boterham eet en de 
poep ligt ernaast.

Alvast hartelijk dank voor de medewerking.                                  - Ankie

En de winnaar is...

✨ Droom wordt werkelijkheid! ✨
Na jaren van hard werken, leren en dromen… is het eindelijk

zover! 🖤
Op 1 september 2025 ga ik van gedeeltelijk naar full time

voor mezelf 💇‍♀️✂️
Een plek waar stijl, creativiteit en persoonlijke aandacht

samenkomen.
Een salon waar jij jezelf mag zijn en waar we samen jouw

mooiste look creëren.
Iedere knip, kleur en krul komt recht uit mijn passie voor dit

prachtige vak.
Ik kan niet wachten om jullie te ontvangen in mijn zaak.

Kapsalon: Haar bij Anneke
Telefoonnummer: 0651819577

Adres: Nijverheidsweg 51 Bruinisse



Bij De Barbier op de Ring in Ouwerkerk bent
u aan het goede adres voor een terrasje,
diner, borrel, live muziek of een feestje.

Meer info? Neem gerust contact op via 0111-
643174 en volg ons op Social Media voor alle

maandmenu’s en evenementen!







Zumba- lessen in Oosterland

 
De Zumba- les is een op Latin geïnspireerde dans-fitness les 

Waarom Zumba- les? 
Zumba is plezier! Het is zo leuk, je wilt vanzelf bewegen 
Zumba is makkelijk! Iedereen kan meedoen 
Zumba is anders en uniek! De muziek, de passen, de energie 
Zumba is effectief! Je traint je lichaam zonder dat je het merkt 
Zumba geeft je zelfvertrouwen 
Wanneer 
Iedere dinsdag van 19.30 uur tot 20.30 uur 

Waar 
Dorpshuis Oosterhof te Oosterland 
Sint Joostdijk 27 
4307 AR Oosterland 
Kosten 
Een 10-lessenkaart kost 65 euro 
Een proefles is gratis en vrijblijvend

Aanmelden 
Je bent van harte welkom! 
Meld je vooraf even aan via Astrid 

Contact 
Astrid Kruf, Zumba instructeur 
E-mail: astrid@vidamovare.nl 
Telefoon: 06-23950280 
Website: www.vidamovare.nl 

mailto:astrid@vidamovare.nl
mailto:astrid@vidamovare.nl
http://www.vidamovare.nl/
http://www.vidamovare.nl/
http://www.vidamovare.nl/






Ontdek de ultieme fitnesservaring bij onze Outdoor Gymbox in Oosterland! Of je nu
persoonlijke begeleiding zoekt, in een kleine groep wilt trainen of meedoet aan
enthousiaste groepslessen of wilt fitnessen, wij bieden voor iedereen de perfecte
workout. Verbeter je kracht, uithoudingsvermogen en motivatie in een mooie, openlucht
omgeving. Kom langs en ervaar de kracht van outdoor fitness!

Tijden
Alle ochtenden van 7:00 uur tot 

12:00 open, behalve zondag.
In de avond van 18:00 uur tot 
22:00 uur op dinsdagavond, 

woensdagavond en donderdagavond





Tarieven adverteren
Ideeën?

 Stay in touch :
Redactie: Ankie van der Maas,
Tineke Boomsma, Leny Dooge,-
van der Maas, Janine Donselaar-
Dorst

Heb je ideeën of wil je iets
bijdragen aan dit blaedje?
Heb je een punt voor in de
jaaragenda? Wil je ergens
op reageren of heb je een
stuk waar wij aandacht
aan kunnen besteden?
Spreek dan iemand van de
redactie aan of mail naar
kroaieblad@gmail.com

VAN DE REDACTIE

kroaieblad@gmail.com
NL95 RBRB 8841 4936 15
tnv ALC van der Maas 
e.o/. T Boomsma 

Wilt u het dorp steunen en daarmee uw bedrijf in
de spotlights zetten doormiddel van een
advertentie? Stuur ons dan een mailtje via
kroaieblad@gmail.com met de gewenste
afmeting, aantallen en de gewenste advertentie.
Heel A5 (staand) Eenmalige advertentie
€50,- Vier opeen volgende edities €160,-
Halve A5 (liggend) Eenmalige
advertentie €30,- Vier opeen volgende edities
€100,- Advertenties voor het volgende blaedje
graag vóór 1  december mailen in JPG of PDF
bestand.
Ook eenmalige financiële bijdragen zijn
welkom. Zonder sponsoren geen krantje!

't Kroaieblaedje
@tkroaieblaedje

Volg ons nu ook
op Facebook en
Instagram!

Artikeltjes gezocht! Heb je een
idee? Wil je ergens over

schrijven? Laat het ons weten ! 
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