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Wie zĳn wĳ?
v.l.n.r. Leny Dooge,
Janine Donselaar-

Dorst, Tineke
Boomsma en Ankie

van der Maas. 

VAN DE REDACTIE
H E T  K R O A I E B L A E D J E  B E S T A A T  1  J A A R !

..en dan ineens zijn we alweer een jaar verder!
Vorig jaar, juli 2023, kwam het allereerste
Kroaieblaedje uit! Wat hebben we door het jaar
heen veel leuke reacties mogen ontvangen. En wat
fijn dat we zo'n leuke club met vrijwilligers hebben
die keer op keer kosteloos het dorp rondlopen om
ervoor te zorgen dat elke inwoner van Oosterland
er eentje in de brievenbus ontvangt. Ook zijn we
ontzettend blij met alle nieuwe en bestaande
adverteerders die ook komend jaar weer dit leuke
dorpskrantje sponsoren! Nogmaals; zolang wij het
vanuit de (vrijwillige) bijdragen kunnen bekostigen,
blijft het Kroaieblaedje bestaan! Ook zijn nieuwe
stukjes méér dan welkom. Heb je een idee of wil je
een stukje schrijven voor in dit leuke blaedje? 
Mail ons dan naar kroaieblad@gmail.com. Alvast
bedankt voor jouw bijdrage!

Heb je jouw Kraoieblaedje uit? Gooi hem dan niet
bij het oud papier, maar geef hem door! We krijgen
ontzettend veel vragen van oud-inwoners of
mensen van omliggende dorpen die het leuk
vinden om te lezen, alleen kunnen we het niet
bekostigen om óók voor al die geïnteresseerden
buiten Oosterland krantjes te laten drukken. Hoe
zonde is het, dat er misschien wel honderden
krantjes in het oud papier belanden zonder dat
een ander erin gelezen heeft? Ken je niet iemand
die vroeger in Oosterland gewoond heeft of
interesse heeft in het lezen, geef jouw oude krantje
dan door! Óf breng hem na het lezen bij Ankie's
Kadoshop zodat de geïnteresseerden het daar
kunnen afhalen! Wellicht bewaar je iedere editie
wel, net als ons, als een soort archief.. Ook leuk
natuurlijk! Voor je het weet behoren ze tot de
Oosterlandse geschiedenis en zijn ze interessant
voor verzamelaars ;) !
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De saamhorigheid in het dorp houden we in leven door iets over te hebben voor elkaar en
voor het dorp. 
Dit is al een beetje bekend doordat er mensen zijn die bijvoorbeeld (dagelijks) een rondje
lopen met een knijpstok en vuilniszak en zo de rommel meenemen. Er worden acties gedaan
door boodschappen te schenken en het dierenweitje wordt mooi bijgehouden voor zowel
kinderen als volwassenen. 

Zo zullen er vast nog meer dingen gedaan worden!
Op deze manier willen we samen proberen Oosterland netjes, 
schoon en gezellig houden.

Hebben jullie nog meer tips en/of 'Hoeie daedjes'?
Laat het ons dan weten via de mail :
kroaieblad@gmail.com

Iedereen heeft wel buren, in de polder wonen ze een afstandje van je vandaan maar in het
dorp is dat wel anders. En wanneer mensen dicht op elkaar wonen dan bestaat er kans op
irritaties. Want een ieder heeft wel een ander idee hoe je je leven inricht. Lekker in de zomer
een radiootje aan, soms tot middernacht of nog later. Geluid draagt ver hoor en niet iedereen
stelt jouw muziek keuze op prijs. Vind jij een lekkere groene tuin mooi, maar vergeet je dat je
planten over de erfafscheiding groeien en het de tuin van de buren in de schaduw zet?
Blaffende honden, schreeuwende kinderen, kinderen die het leuk vinden om de voetbal hard
tegen garage deuren te knallen? Oeps, ligt de bal alweer bij de buren in de tuin……

Nou ja, voorbeelden genoeg. Vaak kom je er wel uit door goed met elkaar te praten. Lukt dat
niet en loopt de zaak uit de hand? Dat is toch niet de bedoeling? Denk er dan eens over na
om de hulp van Buurtbemiddeling in te roepen. Deze organisatie werkt met vrijwilligers die
een gesprek aangaan met beide partijen om een oplossing te vinden voor de onmin.

Kijk eens op de website www.problemenmet jeburen.nl (of stuur een mailtje naar
buurtbemiddeling@schouwen-duiveland.nl ), op deze website staan heel veel suggesties om
beginnende irritaties bespreekbaar te maken. Misschien hoef je dan de hulp van de
organisatie niet eens meer in te roepen!

Coördinator buurtbemiddeling 06-45772516
buurtbemiddeling@schouwen-duiveland.nl
www.problemenmet je buren.nl

Samen lossen we het op!

't Hoeie daedje

mailto:kroaieblad@gmail.com


Er staat sinds een jaar een deelkast achter de toren
zoals iedereen wel weet. Wij als vrijwilligers denken
dat daar weinig tot geen gebruik van wordt gemaakt. 
Ergens wel goed natuurlijk want dat betekent dat er
geen behoefte aan is om deze in stand te houden en
er wellicht geen tot weinig mensen zijn die het iets
minder hebben en spullen uit de kast kunnen
gebruiken. 
Maar er is ook heel veel misbruik door de jeugd van
gemaakt door het te verkwanselen en van alles weg
te halen en op straat te gooien
Nu is er gelukkig wat op de scholen over gezegd in de
klassen en is het iets minder, maar helaas nog niet
zoals het zijn moet.

Dus is er besloten om de kast op te ruimen en weg te doen, hij staat er nog tot augustus en
dan is het echt over een uit. Wij vonden het een heel goed initiatief maar het mocht helaas
niet zo zijn en dat betreuren wij ten zeerste. En als er dan toch nog behoefte bestaat, kunt
u gebruik maken van de kast bij Ankie's Kadoshop.

Men kan nog (anoniem) reageren of we er goed aan doen om dit te besluiten. 
Dit kan op Torenplein 10 of op telefonisch via 0620875948

We willen alle vrijwilligers van de deelkast heel hartelijk bedanken voor jullie inzet het
afgelopen jaar, al mocht het helaas niet baten.

Met vriendelijke groet,
de vrijwilligers die er al die tijd alles aan gedaan hebben om het netjes te houden. 

De deelkast aan het Torenplein is binnenkort verleden tijd

 
Dart vereniging Duiveland, gevestigd rechts in de Oosterhof sinds 2013, is wederom kampioen
geworden in de Zeeuwse Dart Federatie 3e klasse!
 
Lijkt het je leuk om eens langs te komen en mee te doen, 
stap op vrijdagavond gerust binnen! 
Rond 20:00 gaan we los op de Sint Joostdijk 27, 
rechtse deur naast Oosterhof.
 
Darts is leuk, voor alle leeftijden, 
op ieder niveau!
 
Graag tot vrijdag.

Wederom kampioen! 🎯 



Op zaterdag 14 september is het weer zo ver: het is dan Open Monumenten Dag! 
Zet de datum in je agenda want er zijn dit jaar nieuwe bezienswaardigheden te bezoeken! Wie is
er niet langs het Gasthuis gelopen en heeft zich afgevraagd hoe die woninkjes er nu van binnen
uitzien? En wie heeft er nog nooit een oude trekker met Jan of Joan Dorst aan het stuur puffend
en knallend door het dorp horen rijden? Deze locaties in Oosterland zijn dit jaar toegevoegd aan
de bekende deelnemers van vorige jaren: De Oosterlandse molen en de Jodocuskerk.
Bovendien wordt er op zaterdagmorgen in de Jodocuskerk een presentatie gegeven met uitleg
over de Aanwas, het grote natuurgebied ten zuiden van het dorp. Op diverse locaties wordt
door de streekdrachtvereniging De Arke en muziekgroepen acte de préséance gegeven, kortom
het wordt een gezellige dag.
Locaties die hun deuren openen zijn: 
📍De Oosterlandse Molen
📍De Jodocus kerk
📍Het Gasthuis aan de St. Joostdijk
📍Het trekker museum van Jan Dorst aan de Molenweg nummer 2
In de Wereldregio editie van 6 september en in het kleurrijke programma boekje dat binnenkort
uitkomt, kun je alle informatie lezen over openingstijden, maar zet de datum alvast in je agenda!

Berichtje vanuit het dierenweitje 

QQLQ

Misschien hebben sommige van jullie het al opgemerkt..
Er zijn best wat nieuwe ontwikkelingen de afgelopen tijd in het dierenweitje. Zo is er
bijvoorbeeld een nieuw hok geplaatst, wat helemaal met de hand gemaakt is speciaal voor
de cavia’s. De kinderen van de Oosterburcht zijn flink bezig geweest om een aantal
vogelhuisjes mooi te beschilderen. Bedankt voor de goede hulp! Deze zullen binnenkort te
bewonderen zijn in het dierenweitje.
Ook zijn er verschillende nieuwe diertjes geboren, bij de cavia’s, konijnen en loopeenden.
Komen jullie ze bewonderen?  
 
Groetjes,  Team QQLQ

Agendatip; Open Monumentendag 2024



Oosterland is bekend om z’n Centra en Spar,
Dies met zijn oliekar.
Slae van Kees Stoutjesdijk, lampen van Thijs,
Biggen van Kodde en Ries Beije z’n ijs.
Mee ’n borrel van Mol en Jan Dorst,
Geelhoed zijn leverworst.
Van Stappen z’n garen
Cees Stouten sigaren
Die maken ons dorpje zo mooi.

REFREIN
Cheerio, cheerio, cheerio,
In Oosterland zingen ze zo.
Weg met de zorgen en weg met verdriet,
We komen er wel, ook al zijn we er niet.
Stoelen, tafel en kast van Jan Krijn,
Babbelaers van Sanne van Hein.
Van Stappen z’n garen
Cees Stouten sigaren
Dit is ons dorpje in ’t klein

En ook Bal is paraat met z’n kapsalon,
Van Iwaarde’s maatjapon.
Witlof van Nele, kalenders van Lous,
En van Kees Stouten sok en een kous.
Kadetten van Rotte en de Vin,
Wim Boogert een vaasje van tin.
Van de Berge zijn moppen en Piet Hage 
z’n poppen,
Die maken ons dorpje bekend.

REFREIN
Cheerio, cheerio, cheerio,
In Oosterland zingen ze zo.
Weg met de zorgen en weg met verdriet,
We komen er wel, ook al zijn we er niet.
Stoelen, tafel en kast van Jan Krijn,
Babbelaers van Sanne van Hein.
Van Stappen z’n garen
Cees Stouten sigaren
Dit is ons dorpje in ’t klein

Oosterlandse Cheerio
Na de oorlog heeft een groepje jongelui dit lied geschreven rondom de markt. Ria

Beije heeft het later afgestoft en aangepast naar de generatie uit die tijd. Het is
gebaseerd op de wijs van Cheerio Holland van Willy Vervoort. In deze

tegenwoordige tijd wordt het af en toe nog steeds gezongen. Zo ook door het
Oosterlands Oranjekoor, die het lied nog ten gehore heeft gebracht tijdens hun

jubileumuitvoering in de feesttent op de markt op vrijdag 26 april 2024.

Benieuwd naar hoe dit lied klinkt? Scan deze
QR-code met de camera van jouw mobieltje en

kijk en luister naar de versie van het
Oosterlands Oranjekoor van 26 april 2024! Je
kunt hem ook vinden op de Facebookpagina

van Oosterlands Oranjekoor.



Egels zijn leuke tuinbewoners. Maar niet alle tuinen zijn toegankelijk voor egels. In
tegenstelling tot wat veel mensen denken leggen egels heel wat kilometers per nacht af.
Egels blijven vrijwel nooit op een plek en delen bovendien hun territorium met
soortgenoten. Een dichte schutting of een hek rondom een tuin is al gauw een
ondoordringbare barrière voor een egel waardoor ze niet optimaal gebruik kunnen maken
van onze tuinen. Het állerbelangrijkst wat je dan ook voor een egel kunt doen is zorgen dat
ze van en naar de tuin van je buren kunnen lopen. Dit kan heel eenvoudig door een of
meerdere gaten van 13x13 cm in jouw hek of schutting te maken. Je zult merken dat egels
die al snel ontdekken en in gebruik nemen. We noemen dat dan een ‘egelsnelweg’. 

Als je meer wil lezen ga naar: https://www.egelwerkgroep.com/egelsnelweg

Heeft u al een egelsnelweg gemaakt?

Wist u dat 65-plussers gratis kunnen reizen met de bus? 
Lees hieronder de voorwaarden en voordelen:

Alleen geldig voor 65-plussers.
Vrij reizen na 09.00 uur en in het weekend en de feestdagen zelfs de hele dag.
Vrij reizen op de Connexxion lijnen en zelfs de interliner naar Zuidplein.
Het abonnement kan op elke dag van het jaar ingaan.
Koop een DalVrij abonnement voor 75 euro.

Dus vanaf Oosterland in de dal uren gratis naar Rotterdam! Of naar Goes. Of naar Middelburg,
zelfs naar Terneuzen! Een enkele reis naar Rotterdam Zuidplein kost al gauw €10,66,
dus met een paar keer op en neer naar Rotterdam heb je die kaart er al snel uit.

Kijk voor de voorwaarden en hoe je die kaart kan aanvragen op:
https://www.connexxion.nl/nl/shop/abonnement/dal-vrij-65-zeeland-hwgo





Om molens te laten draaien heb je natuurlijk wind, niet te
vergeten geld voor onderhoud, maar vooral vrijwillige

molenaars nodig. Zonder molenaar staat een molen stil.
Het is toch altijd een mooi gezicht als de molen in een dorp
of stad staat te draaien. Maar dat kan alleen als er, vooral

op Schouwen-Duiveland, nieuwe (jonge) molenaars bijkomen.

Ook op Oosterland waar vorig jaar molenaar Fien vanwege
een schouder blessure gestopt is als molenaar zitten we omhoog. 
Vandaar dat we op zoek zijn naar een jongen of meid (een ouder
iemand mag natuurlijk ook) die interesse heeft om molenaar te
worden. De opleiding volgen kan gewoon op de Oosterlandse

molen bij Adrie Bal.

Kom gerust een keertje langs wanneer de molen draait om
eens te kijken of het wat voor je is. Bellen mag natuurlijk

ook! tel. 06-36509438.

Molens opzoek naar (jonge) molenaars

Ingrediënten voor 2 personen:
200 gram kipfilet
2 rode paprika's
5 lapjes italiaanse ham (bijv. Serrano)
3 teentjes knoflook
1 eetlepel kappertjes
1/2 Spaanse pepers
1 blik tomatenblokjes
1 theelepel tijm
1 eetlepel basilicum
1 groentebouillonblokje
200 gr pasta (bijv. rigatoni)

Bereiding:
1) Snijd de kipfilet in blokjes, kruid ze met wat
peper en bak ze rondom bruin in 1 eetlepel olie.
2) Als de kip bruin is, haal deze uit de pan, snijd de
ham in reepjes, bak de ham in de hete olie.
3) Snijd de knoflook, de halve Spaanse peper en
paprika's in blokjes en doe dete bij de
hamreepjes. Voeg de tijm toe, meng alles goed
door elkaar en laat het doorgaren.
4) Kook ondertussen de pasta volgens de
bereidingswijze
5) Voeg ongeveer na 10 minuten de
tomatenblokjes en kip toe aan het mengsel en
verwarm even mee.
6) Voeg als laatste de gekookte pasta en verse
basilicum toe.

Pasta 
Romana

Buon
Appetito!



Op donderdagavond 30 mei 2024 vond de openbare bijeenkomst plaats over de
dorpsvisie. Tijdens deze avond hebben we onder andere de uitkomsten van de
vragenlijst gepresenteerd. Er zijn 240 vragenlijsten ingevuld en ingeleverd. De volgende
punten zijn als belangrijkste aangegeven:

Locatie voor een weekmarkt met meerdere standhouders.1.
Meer woningen voor starters.2.
Meer wandelpaden voor ommetjes rondom het dorp. 3.

Naast deze drie punten waren er nog drie onderwerpen die hoog scoorde:
Aantrekkelijker Marktplein om te verblijven en te gebruiken voor evenementen.1.
Aparte parkeerplaats voor werkbussen aan de rand van het dorp.2.
Entree dorp (omgeving verkeerslichten Molenweg) mooier maken. 3.

Met deze uitkomst hebben we als werkgroep een goed beeld gekregen van wat de
inwoners in Oosterland het belangrijkst vinden. Maar ook met de andere punten uit de
vragenlijst gaan we uiteraard aan de slag bij het verder uitwerken van de dorpsvisie. 

Tijdens de avond is ook de nieuwe website van de dorpsraad gelanceerd met diverse
informatie over Oosterland en het verenigingsleven. Ook willen we de
evenementenkalender verder invullen. Neem dus snel een kijkje op
www.dorpsraadoosterland.nl 

Hartelijke groeten van de Werkgroep Dorpsvisie.

Terugblik bijeenkomst dorpsvisie 30 mei 2024

Op maandag en op woensdag kunt u als 65-plusser gezellig koffie drinken
 tussen 10.00 en 11.00 uur in de Saele. 

Op dinsdagmiddag is er een spelletjesmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Ook dan bent u als 65-plusser van harte welkom in de Saele. 

Koffie kost 0.50 ct per kopje. 

65-plussers; opgelet!

http://www.dorpsraadoosterland.nl/


Op 18 april 2024 zijn wij, Marina Pieper en Ilona van der Have
vertrokken naar Kenia om vrijwilligerswerk te doen op basisschool
Emyland in Ukunda. Het was even wennen aan elkaar want we waren
met 8 Zeeuwse vrouwen die elkaar vooraf niet kenden. 
Na maanden van voorbereiding, spullen en geld inzamelen, het
thuisfront achterlatend met instructies, waren wij klaar om aan de slag
te gaan. Ons avontuur begon al in de ochtend; op motoren werden we
naar school gebracht. Na het ontwijken van koeien, geiten, apen, kuilen
in de weg, plassen of ander verkeer kwamen we toch altijd op school
aan. 
 
We werden hartelijk ontvangen door zingende kinderen en docenten.
Trots lieten ze hun school zien en werden we meegenomen naar de
lokalen. Elke dag werkten we in duo’s per klas om daar met de
kinderen en docenten activiteiten te doen of lessen te geven. We
hebben Koningsdag gevierd, gekleurd, gedanst, kralen geregen,
spandoeken gemaakt, elkaar Nederlands en Swahili geleerd, reken- en
taalspelletjes gedaan en gevoetbald. We hebben verf gehaald en
samen de buitenboel geschilderd, bijbels en boeken gekocht en samen
gekaft. 
 
Wij hielpen met het uitdelen van de pap en een warme maaltijd. Voor
sommige kinderen het enige eten wat ze kregen per dag. We zagen dat
veel kinderen afhankelijk waren van Emyland voor eten, drinken en
onderwijs. Er was veel armoede en toch zagen we vooral blije kinderen
die dankbaar waren dat ze naar school konden komen. 
  
Van de ontvangen giften hebben we mooie dingen kunnen kopen zoals
schoolbankjes, boeken, spullen voor in de schoolkeuken, ballen, verf,
schooltassen, extra fruit, spullen voor het kindertehuis en ziekenhuis
en nog veel meer. Momenteel worden er toiletten gebouwd en is er
een plan voor een nieuw lokaal. Nogmaals bedankt voor jullie giften!

Giften blijven welkom om Emyland in stand te houden zodat kinderen
een toekomst hebben.  Zie www.emyland.nl

Groet, Marina en Ilona

Wat was het bijzonder in Kenia!

http://www.emyland.nl/


Je zult ze alleen niet zo snel op hun fietsje door de straten van Oosterland zien rijden. Maar
Oosterland heeft wel degelijk een wijk agent én een wijk boa! We moeten hen wel delen met
de naburige kernen want Schouwen Duiveland is groot en de agent of boa kan maar op 1 plek
tegelijk zijn. En zoals iedereen hebben de ambtenaren ook weleens vrije dag.

Onze wijk boa (sinds juli 2024) is Lars. Het helpt Lars enorm als hij meldingen, vragen en tips
van u ontvangt. Om dat nog makkelijker te maken is er een inloopspreekuur.
Locatie: in Nieuwerkerk, Poststraat 20 – Parkeerterrein dorpshuis, van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Lars staat daar met een bus van handhaving. 
De data van de spreekuren voor 2024 zijn:
  woensdag 10 juli
  woensdag 14 augustus
  woensdag 11 september
  woensdag 9 oktober
  woensdag 13 november
  woensdag 11 december

Een afspraak maken is niet nodig. U kunt gewoon 
tussen de bovenstaande tijden langskomen wanneer het u uitkomt. Heeft u het spreekuur
gemist en zit u toch met een vraag waar u niet mee wilt wachten? U kunt het ons laten weten
via deze website. Of neem telefonisch contact op met ons Serviceteam via (0111) 452 000.

Onze wijkagent Ilonka Klink kunt u als volgt bereiken:
Bel 0900-8844 en spreek in dat je een boodschap hebt voor Ilonka Klink. Geef dan jouw eigen
nummer op. Ilonka belt je dan later terug. Je kunt ook een boodschap voor Ilonka achterlaten
op het contact formulier op de Politie website https://www.politie.nl/. 
Via deze website kun je ook melding doen van allerlei 
strafbare feiten. Tsja, en als het een hele urgente zaak is 
bel je altijd 112!

Lars

We hebben een wijk agent en een wijk boa!

BEWAAR DEZE
INFORMATIE, JE WEET
NOOIT OF JE HET EENS

NODIG HEBT!

Ilonka

Woensdag 15 mei heeft de opruimactie Oosterland Schoon plaatsgevonden. De opruimactie
is een actie dat de dorpsraad jaarlijks organiseert en zo ook dit jaar weer georganiseerd heeft.
In samenwerking met de Politie Zierikzee, NME Schouwen-Duiveland, basisschool D.S.J.
Bogermanschool en basisschool de Oosterburcht hebben we een actief en geslaagde ochtend
gehad. Met hulp van de kinderen van de basisscholen hebben we veel straatvuil kunnen
opruimen en zo het dorp een stuk schoner kunnen maken. Na het harde werken hadden de
kinderen wel iets lekkers verdiend en terwijl ze dit aan het nuttigen waren kregen ze uitleg van
een politieagent uit Zierikzee over wat het werken als agent nu inhoudt op ons mooie eiland. 

Volgend jaar hopen we de opruimactie wederom te doen!

Oosterland Megaschoon

https://www.politie.nl/


Voordracht gehouden in maart 1982 door J. van der Have.
1. De Jodocuskerk
De polder Oosterland werd ingedijkt in de jaren 1352-1354 en bezit een rijke historie. In die
tijd lagen uitgestrekte schorren, waarschijnlijk overblijfselen van een in vroegere jaren
vergane landstreek, gelegen aan de oostzijde van Duiveland.
De plaatsnaam Oosterland is vermoedelijk afgeleid door de eilandbewoners: het
oostnieuwland van Duiveland. Het polderdeel dat is ontstaan, is bij verschillende hertogen,
landheren en rentmeesters in bezit geweest. De aangewonnen grond is schijnbaar niet de
beste geweest, volgens de boeken van het verleden en ook volgens de woorden van de
overgrootouders. De polder was in zijn totaliteit bos, maar de aangewonnen grond was
schijnbaar zanderig en men besloot daarom bos aan te planten om verstuivingen te
beletten.

Bij de eerste voorbereidingen om een dorp te stichten werd het hoge gedeelte gekozen in
verband met mogelijke overstromingskansen. De kerk en de toren waren de eerste
bouwwerken die van de grond kwamen. In ±1400 is daar een begin mee gemaakt. Hoeveel
werkdagen kwam nog niet in het bestek voor, maar wel een degelijke bouwkunst en
vaardige vaklui. Een bedehuis was voor die tijd, toen het katholieke geloof nog overheerste,
alles. Men lette toen nog op de plaatsing van de topgevels, oost en west. De kerk werd een
kruiskerk met de ingang in de toren. De doorgang door de toren naar de kerk is aan de
oostzijde van de toren nog goed te zien. De breedte en de rondboog zijn later
dichtgemetseld. Dat het een kruiskerk is geweest is ook nu nog goed te herkennen; achter
de kerk tussen het consistorie en het graf van de familie Schutter zijn op goothoogte nog
goed de trapgevels van het kruis te onderscheiden. Ook het nonnenpoortje, dat toen de
toegang was naar de kerk, is dichtgemetseld. 

Toen de kerk en de toren voltooid waren, werden er gelijk een aantal houten huisjes rond
gebouwd, met rieten dakjes. Waarom precies onder de kerk? Misschien een veilig gevoel op
geestelijk gebied! Het is nu nog zichtbaar dat het woonhuis van de familie
Bijdevaate ook bij die monumenten behoort, want in de noordgevel aan 
de onderkant zijn dezelfde moppen gemetseld als aan de toren. 

Het verleden en het heden, in leven en
werken op het dorp Oosterland.

Tussen de boeken van haar schoonvader vond Leny Dooge een uitgeschreven voordracht van J.
van der Have uit 1982. We weten niet veel over deze meneer, hij had een tabakswinkeltje in het
Groenendaal en hij vertelde graag. Hij hield erg van oude verhalen en anekdotes. De mannen
die in zijn winkel hun rookwaren haalden bleven dan ook vaak een poosje in de winkel praten.

De redactie vond dit persoonlijke verhaal van inmiddels 42 jaar geleden zeker de moeite waard
om te plaatsen. We gaan dat in meerdere delen doen. In de volgende edities van het

Kroaieblaedje zult u kennis maken met de vele anekdotes van Van der Have! 
Bij het weergeven van de tekst blijven we steeds zo dicht mogelijk bij de originele versie. Voor de

leesbaarheid was het echter niet te voorkomen om hier en daar iets in te grijpen. 



In het begin van de 17de eeuw werd door een enorme brand een groot gedeelte van de
kerk verwoest, net als de houten huisjes rondom de kerk. Er werd na de brand een
topgevel aan de westkant gezet, die het kerkgebouw niet verfraaide. Het gedeelte tussen
kerk en toren werd weer voor het kerkhof vrij gemaakt. Ook is men weer begonnen met
een nieuw bouwplan, de Kerkstraat werd nu gebouwd tot aan het Marktplein. Het waren
drie of vier huisjes achter elkaar met een gangetje naar de straat, men kon met
uitgestrekte arm bij de dakgoot komen. Men ziet nog steeds de kromming van de
Kerkstraat, die ongeveer parallel liep aan de thans gedempte Geule, die van de schepping
af welig door ons dorp stroomde.
 

2. De Geule en St. Joostdijk
De Geule was in die tijd heel belangrijk voor aan- en afvoer per bootje. Er was ook al een
visstalletje op het marktplein, omdat de Geule een buitengewoon visrijk water was. 
De Brouwput gelegen aan de Molenweg werd gegraven. De grond uit die put was bestemd
voor de overkant om een molenberg te creëren, waar later een houten korenmolen op is
gebouwd. Het dorp was later weer aan uitbreiding toe, maar hoe? Het oostgedeelte St.
Joostdijk was ook geschikte bouwgrond, omdat het een hoge zandplaat was. Maar om die
te bereiken moest er een bruggenhoofd worden gemaakt om aan de overkant van de
Geule te komen. Er werd een cirkelvormige duiker gemetseld van gele ijsselsteentjes, die
nog steeds levensgroot onder de aarde liggen verscholen. Er werd een weg over gemaakt
en de bouw kon beginnen.

De Sint Joostdijk is altijd een bedrijvige straat gebleven. Er moesten meer
bestaansmogelijkheden komen. Er werden tal van bossen gerooid. Hout was in die tijd een
belangrijke levensader. De grond werd in cultuur gebracht voor landbouwgrond, er
werden boerderijen gebouwd. Het dorp kwam van de grond, er vestigden zich een
wagenmaker, gareelmaker, vleeshouwer, bakker, stoelenmatter, smeden, timmerlieden,
eenkruidenier enz. 

Het eeuwenoude monument van de Sint Joostdijk, 
Het Gasthuis, een geschenk voor de armen van de 
onvergetelijke Susanna Maria Loncque, heeft ondanks 
oorlog en ramp gespaard mogen blijven.

Links een garvure uit 1696 met de kerk,
aan de rechterkant de oude houten molen
(later vervangen door de huidige stenen
molen), aan de linkerkant het Heerenhof
(in de oorlog kapot gebombardeerd en
niet meer opgebouwd).

Rechts een foto gemaakt van de oude Geule die achter de Molenweg
liep, vanaf Viane naar Oosterland. Dit fraaie gemetselde bruggetje
was aan de achterzijde van de boerderij aan de Molenweg van Piet
van Westen, tegenwoordig bewoond door Jan Dorst.



De allereerste Zomermarkt op "De Oosterburcht" is geweest en was een groot succes!

Al jaren lagen de plannen op de plank en menig OR vergadering was het weer een agenda punt. In
2019 kwam het idee om een braderie te organiseren op het schoolplein met de naam "GeinPlein", dit
zou plaats gaan vinden ergens in 2020. Lokale ondernemers werden gevraagd om bij te dragen, en
hebben toen behoorlijk wat artikelen, cadeaubonnen en geld opgehaald. Helaas kwam toen de
Corona pandemie, en konden de plannen niet uitgevoerd worden. Toen ik (Katja Stouten) in 2021
voorzitter werd van de OR kreeg ik de plannen en al het gesponsorde onder mijn hoede. Om heel
eerlijk te zijn, wisten we niet zo goed wat we er mee aan moesten en werd het iedere keer uitgesteld
en doorgeschoven... Maar dat kon niet langer, mede omdat zoveel ondernemers er aan bijgedragen
hadden. Met de hulp van de OR, het team en de leerlingen zijn concrete plannen gemaakt. Hebben
de naam gewijzigd in "Zomermarkt", een datum geprikt (begin van de zomer) en de plannen concreet
gemaakt.
We hebben met z'n allen alles wat nodig was geregeld, alle benodigdheden gehaald en extra hulp
geregeld. Zodat we op 21 juni onze markt konden houden. 
Helaas zat het weer niet echt mee, maar gelukkig konden we uitwijken naar de gymzaal.

De allereerste Zomermarkt met eten, drinken. Een knutsel en boeken kraam. Een loterij, allerlei
spelletjes, en heel veel lol en gezelligheid. 
Kortom: echt een geslaagde middag!!!

Graag willen we iedereen die bijgedragen heeft, op welke manier dan ook,
ontzettend bedanken.
En natuurlijk alle leerlingen, ouders, broertjes en zusjes,
opa's en oma's en iedereen die aanwezig was; 
Bedankt voor jullie komst!

Tot een volgende Zomermarkt!

De Zomermarkt was zeer geslaagd! 

OBS De Oosterburcht 

Wij wensen iedereen
een hele fijne vakantie toe!



Donderdag 23 mei was het zover. Juf Wesdorp van de Ds. J. Bogermanschool te
Oosterland stond deze dag in het zonnetje. Na ruim 30 jaar werkzaam te zijn geweest op
deze school, zal ze eind dit schooljaar met pensioen gaan. Wat een verrassing was het, ze

werd ’s ochtends vroeg thuis opgehaald in een prachtige auto. En bij het hek in de
Weelstraat stonden álle leerlingen van de hele school haar op te wachten! We zongen een

liedje voor onze juf, en ze kreeg allerlei kadootjes. Daarna kwam er een bus voorrijden.
Omdat de juf (die jarenlang les heeft gegeven aan de kleuters) dol is op Fien en Teun, was
er geregeld dat we met deze bus naar Avonturenboerderij Molenwaard zouden gaan. De

laatste 5 jaar stonden Fien en Teun centraal. We hadden deze dag allemaal Fientjes en
Teuntjes. Op school, in de bus, maar vooral bij de Molenwaard vielen ze op. We kunnen
terugkijken op een mooie waardevolle dag, in het teken van het afscheid van onze lieve

juf. 

Na 30 jaar kleuterjuf geweest te zijn, 
neemt Juf Wesdorp afscheid

"Lieve juf, bedankt voor alles. Wat
had u een grote plek in onze

school de afgelopen 30 jaar. We
hebben een mooie tijd gehad met
elkaar. We wensen u het allerbeste

toe, met uw man en gezin."



Oktober 2023, het bestuur van de Oranjevereniging zit bij elkaar, we bedenken wat, er
worden allerlei thema’s rond gestrooid en dan is daar plots het thema ‘De Middeleeuwen’. We
bedenken er van alles bij, onze gedachten gaan alle kanten uit, hoe leuk zou het zijn als we dit

doen, of als we dat doen? We nemen alle leeftijden mee in het samenstellen van het
programma, wat is leuk om aan mee te doen, wat is leuk om naar te kijken, waar kunnen we

datgene huren wat passend is bij het thema, wie kan ons ondersteunen, we betrekken
Oosterland 670 jaar erbij, gaan op onderzoek naar passende kleding …. en zo kreeg

Koningsdag 2024 steeds meer vorm.
 

Verloop Koningsdag 2024 
07:30 uur we maken de start met heel veel koffie zetten en oranje tompoucen gereed maken,

165 inwoners hebben zich aangemeld om dit gezellig in de tent te nuttigen met elkaar. Hoe
fijn is dat wanneer dit zo vol enthousiasme wordt bezocht. Om10:00 uur staat de hele tent al

vol met inwoners en dat gaat de gehele dag zo door tot iets na 00:00 uur.
Wat een dag, zoveel mensen die gekomen zijn, jong en oud, ieder pakt het eigen onderdeel

eruit wat hij / zij leuk vindt.
En dan als kers op de taart, alle inwoners die in middeleeuwse kleding naar de markt komen,

PRACHTIG! Een enorme dankjewel hiervoor.
 

Wij als bestuur krijgen enorm veel energie van alle mensen die komen, genieten, elkaar
ontmoeten, een sapje drinken, kinderen die heerlijk aan het spelen zijn, mannen die hangen

aan een touw, kinderen die zo enthousiast zijn, roofvogels die vliegen met zo enorm veel
publiek, jongeren die met elkaar naar het dorp komen, prachtige creaties die gemaakt
worden door (o)pa’s en (o)ma’s ……… zo enorm veel waar wij het als bestuur voor doen.

WAAR EEN KLEIN DORP GROOT IN KAN ZIJN.. OOSTERLAND: BEDANKT!

 
Bent u nog geen lid, maar wilt u alle activiteiten die wij voor het dorp organiseren wel

steunen voor maar €7,50 per jaar… aanmelden kan via e-mail:
oosterlandoranje@hotmail.com 

 

terugblik KONINGSDAG 2024

Koninklijke groet, het bestuur Oranjevereniging Oosterland,
 Voorzitter: Conny van der Werf, Penningmeester: Mirjam Dorst, Bestuurslid: Aline Ista, 

Bestuurslid: Eline de Bruine, Bestuurslid: Janine Donselaar-Dorst

mailto:oosterlandoranje@hotmail.com


Wie kent ons koor, wat al 30 jaar bestaat op schouwen-Duiveland, niet? We zijn inmiddels een
begrip geworden, ook ver buiten Schouwen-Duiveland. Het is mij een genoegen om hierover
te schrijven, ik ben namelijk zelf al 15 jaar lid. 

Het heeft wel lang geduurd voordat wij hier op het eiland zijn doorgebroken wat betreft de
optredens. Wij treden circa 20 keer per jaar op, waarvan in het begin maar 2 keer op
Schouwen-Duiveland. Daar is de laatste tijd wel verandering in gekomen. Dit jaar hebben we
al 9 optredens gepland staan op ons eigen eiland, wat ons een groot plezier doet.

Het koor staat onder leiding van dirigente Nelleke Bruggeman. Wij zijn gemiddeld met zo'n 30
zangers en de begeleiding wordt verzorgd door 2 accordeonisten, een toetsenist en een cajon-
speler.

Ons repertoire is hoofdzakelijk Nederlandstalig en wij zingen vooral Zeemansliederen. Wij
verzorgen optredens op divers Havendagen in oude centrums, maar bijvoorbeeld ook in
verzorgingstehuizen, op markten, bij bedrijfsfeesten en andere festiviteiten.

Ondanks de hoge gemiddelde leeftijd van het koor, zijn we een enthousiaste club en hebben
we onderling veel plezier. Wij vinden het dan ook jammer dat er niet veel jonge mensen zijn
die zich aanmelden, want zingen is zeer ontspannen en goed om het hoofd leeg te maken. De
smoes 'Ik kan toch niet zingen' ligt ver achter ons, wij hebben zelf ook geen
conservatoriumopleiding gedaan. Het belangrijkste is dat we plezier hebben in het zingen. 
De repetitieavond is donderdagavond, in het kerkje aan de dijk in Bruinisse. Kom gerust eens
langs als u ons wilt horen. De koffie staat altijd klaar!

Voor meer informatie en foto's kunt u terecht op onze website www.bruinisservisserskoor.nl 

Bruinisservisserskoor



Provinciale Zeeuwse Courant | 9 december 2003 

Uit het archief..

Altijd gedacht dat de naam
van het 'Leugenpitpark' aan

de Hofweg zomaar
uitgekozen was? Dan had je
het dus mooi mis. Zo zie je
maar; er schuilt weer een
hele geschiedenis achter

deze naam.. 

Weer wat geleerd..

https://krantenbankzeeland.nl/periodicals/pzc


 Stay in touch :

Heb je ideeën of wil je iets
bijdragen aan dit blaedje?
Heb je een punt voor in de
jaaragenda? Wil je ergens
op reageren of heb je een
stuk waar wij aandacht
aan kunnen besteden?
Spreek dan iemand van de
redactie aan of mail naar
kroaieblad@gmail.com

VAN DE REDACTIEVAN DE REDACTIE
Tarieven adverteren

Ideeën?

kroaieblad@gmail.com

Redactie: Ankie  van der Maas,
Tineke Boomsma, Leny Dooge,
Janine Donselaar-Dorst

NL95 RBRB 8841 4936 15
tnv ALC van der Maas 
e.o/. T Boomsma 

Wilt u het dorp steunen en daarmee uw bedrijf in
de spotlights zetten doormiddel van een
advertentie? Stuur ons dan een mailtje via
kroaieblad@gmail.com met de gewenste
afmeting, aantallen en de gewenste
advertentie.
Heel A5 (staand)
Eenmalige advertentie  €50,-
Vier opeen volgende edities €160,-
Halve A5 (liggend)
Eenmalige advertentie €30,-
Vier opeen volgende edities €100,-

Advertenties voor het volgende blaedje
graag vóór 1 september mailen in JPG of PDF
bestand.

Ook eenmalige financiële bijdragen zijn
welkom. Zonder sponsoren geen
krantje!

't Kroaieblaedje

@tkroaieblaedje

Volg ons nu ook 
op Facebook en 
Instagram!


