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Wie zijn wij?
Lenie Dooge, Ankie

van der Maas, Tineke
Boomsma en Janine

Donselaar-Dorst. 

EVEN VOORSTELLEN
W I E  Z I T T E N  E R  A C H T E R  D I T  B L A D J E ?

Naast dat dit krantje jou
wellicht meer informatie geeft,
hopen we ook dat dit een boost
geeft aan het sociale stukje op
ons dorp en ook plaatselijke
ondernemers de ruimte krijgen
zich kenbaar te maken! Heb je
vragen? Stuur een mailtje naar
kroaieblad@gmail.com en wij
helpen je verder!

Hoe dit Kroaieblaedje
tot stand is gekomen..
Het idee van een dorpskrantje lag er
bij sommige van ons al eerder. Mede
omdat we in onze omgeving in de
gaten hadden dat niet alle inwoners
van Oosterland altijd op de hoogte
zijn van wat er in ons dorp reilt en
zeilt. Toen we elkaar spraken bij de
eerste dorpsvisie bijeenkomst van
de Dorpsraad, hebben we besloten
dit op te starten.



In deze editie lees je
onder andere.. 

De Vliegende Kroajen
aan het woord
Wist je dat er achter deze benaming een fietsclub
verscholen zit? In deze editie vertellen een aantal
leden er meer over!

In de spotlight; De Oosterlandse molen.
Één van de mooiste monumenten op ons dorp;
de Oosterlandse molen. Je rijdt er vast vaak
voorbij. Maar ben je er ook wel eens binnen
geweest? In dit stukje lees je wie deze prachtige
molen draaiende houdt en waar je het
Oosterlandse Molen Meel kunt kopen!

Dokter Smits is in 1991 gestart als huisarts van Oosterland
en heeft tijdens een receptie op 28 april 2023 afscheid
genomen. Wij hebben hem ter gelegenheid van zijn
pensioen geïnterviewd. 

Vind jij het leuk om in een van onze volgende edities te staan?
Heb je een leuke toevoeging of ken je wellicht iemand die over

zijn of haar onderneming wilt vertellen? Laat dit ons dan weten!
Je kunt contact met ons opnemen door een mailtje te sturen

naar kroaieblad@gmail.com 

Dokter, BEDANKT!



De Vliegende
Kroajen..
Een fietsclub uit Oosterland

Hoe is jullie club ontstaan?
In eerste instantie zijn Marnix de Valk en Nico
Donselaar gestart met gezamenlijke rondjes fietsen.
Het idee is toen ontstaan om te kijken of er animo was
voor het opzetten van een fietsclub op Oosterland.
Nadat ook Hans Verhoek aansloot is de basis van de
fietsclub in 2017 gelegd.
Door de jaren heen is de groep gegroeid naar 17
deelnemers. De leden komen niet alleen uit
Oosterland. Ook wielrenners uit Bruinisse, Nieuwerkerk
en Zierikzee zijn aangesloten.

Moet je lid worden van de club?
We werken niet met een lidmaatschap tot nu toe. We
hebben een Whatsappgroep waar we de ritten in
plannen. 

Wat is jullie favoriete (fiets)quote?
‘Hoe hoger de sok, hoe harder de snok’.

..de langste
gezamenlijke rit 255
kilometer was?

..er zelfs bij een
hele koude rit
bidons zijn
bevroren?

..we al langer dan 5
jaar bestaan?

Wist je dat..

..er ook
mountainbikers in
onze club zitten?

..er leden zijn die
het hele jaar buiten
wielrennen?
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..we een officieel
clubtenue hebben?

..er aardig wat liters
water doorheen
gaan tijdens een
rit?



Doen jullie ook mee aan georganiseerde ritten?
Ja dit doen we zeker. Er zijn al diverse toertochten gereden, denk aan de Flandrienride,
Jan Janssen classic, Elfstedentocht, IJsselmeer challenge, Clasico Boretti etc. Uiteindelijk
kan iedereen wat inbrengen. Je bepaalt voor jezelf of je wel/niet meegaat.

Welke uitdagingen staan jullie nog te wachten?
Er zijn meerdere uitdagingen mogelijk. Denk aan een georganiseerde Elfstedentocht of
de IJsselmeer challenge. Op dit moment staat alles nog open.

Hoe ziet een goede rit eruit?
Dit verschilt per rit. Op de woensdag avonden rijden we een 'Social Ride' van
maximaal anderhalf uur. Het is dan vooral belangrijk dat we een rustig tempo
aanhouden waar we met elkaar gezellig kunnen bijpraten.
Op de zondag rijden we langere ritten. Ook de snelheid ligt dan hoger. We kunnen
dan enorm genieten van een mooie vlotte rit met hier en daar een sprintje om elkaar
een beetje uit te dagen.



Wanneer hebben jullie veel moeten afzien?
Vooral de lange tochten kunnen pijn doen. Ook meegaan met een snelle groep terwijl
je nog niet zo fit bent kan een pijnlijke ervaring zijn 

Wat maakt het zo leuk om samen te fietsen?
Samen kom je verder en ga je harder is het motto. De gezelligheid is daarnaast de
belangrijkste factor!

Kan iedereen aansluiten?
Ja, iedereen kan aansluiten. Op de woensdagen
passen we de snelheid aan. We zorgen ervoor
dat iedereen mee kan komen. De zondagen zijn
minder laagdrempelig. Er wordt meer
doorgereden en wordt verwacht van de leden
dat ze fit genoeg zijn om het tempo te volgen.

Hebben jullie ook wel eens een derde helft?
Een derde helft hebben we niet echt. Een paar
keer per jaar organiseren we een
middag/avondje met een hapje en een drankje.
Daarnaast doen we een seizoenstart en
seizoenafsluiter. Spontane acties worden wel
enorm gewaardeerd.

Ben jij ook een enthousiaste wielrenner
in hart en nieren?

..en wil je graag aansluiten bij de fietsclub van de Vliegende
Kroajen? Aanmelden voor deze fietsclub kan via

vliegendekroajen@gmail.com 



De Oosterlandse Molen

De Oosterlandse molen aan de Molenweg is een kenmerkend monument. Het is een van
de oudste gebouwen in het dorp, alleen de kerktoren en de Hervormde Kerk zijn ouder.
De huidige molen dateert van 1752 en werd gebouwd door molenmaker Pieter Telle. Het
was niet de eerste molen in het dorp, een houten graanmolen uit 1646 was nodig aan
vervanging toe en ambachtsvrouwe Susanna Maria Loncque liet de huidige molen
bouwen. Een graanmolen was een belangrijk onderdeel van de dorpseconomie want het
lokaal verbouwde graan werd hier gemalen. Oude foto’s van de molen laten zien dat het in
een open gebied lag maar tegenwoordig ligt de molen ingesloten door de
dorpsbebouwing, wat natuurlijk de windvang van de molen niet bevordert. In de loop van
2019 zijn er enkele hoge bomen in de omgeving gekapt en afgelopen weken werden nog
een aantal bomen gesnoeid om het zogenaamde molenbiotoop (voldoende open ruimte
rond de molen) van de molen zo goed mogelijk te houden.

Over de huidige molen kunnen we heel wat schrijven, maar dat gaan we niet in een keer
doen. Eerst gaan we aandacht schenken aan de huidige molenaars die de molen enkele
dagen van de week laten draaien. Behalve dat het draaien van de molen een oude traditie
in leven houdt, het houdt de molen zelf ook in leven! Ben je wel eens IN de molen
geweest? Dan ervaar je pas de krachten van de wind op het hele drijfwerk (ook wel
molenwerk genaamd)! Bij voldoende wind kan er ook graan worden vermalen, maar een
belangrijke neveneffect van het draaien van de molen is dat insecten (denk aan bv
houtboorders of houtworm) het leven in de molen onmogelijk wordt gemaakt, deze
insecten kunnen het houtwerk van de molen aantasten en het zo verzwakken.

In latere edities van het Kroaieblaedje gaan we meer schrijven over de geschiedenis van
de molen, over Susanna Maria Loncque en hoe de molen werkt. En wil je graag meer
weten over de molen? Indien de werkzaamheden het toelaten, dan wil de molenaar(ske) je
met alle plezier je vragen beantwoorden en je ook rondleiden in de molen. Hoeveel
dorpelingen hebben al eens een kijkje genomen in de molen? Je fietst, loopt, rijdt er
misschien dagelijks voorbij maar ga er eens kijken. 
Je ziet van verre of de molen open is want dan staat de vlag in top of de molen draait. Ook
rond de molen is het goed toeven, er zitten altijd wel wat vaste gasten om een
kletspraatje te maken en je kunt tegen een kleine vergoeding er ook nog een kopje koffie
of thee drinken. 



Eerst nu dus iets over de mensen die de molen onder hun hoede hebben, het
onderhouden en het regelmatig laten draaien.

Fien van Reeven-Rodoe
Fien (en haar Joop) woont op Ellemeet, bijna elke week komt ze op de donderdag en
zaterdag naar Oosterland om de Oosterlandse Molen te laten draaien. Want beweging
is niet alleen goed voor de mens maar ook voor de molen. Maar hoe wordt je nu
eigenlijk molenaar? Na haar pensionering zag Fien in het molenaarsvak een nieuwe
uitdaging. Tijdens de Molendag 2013 bezocht ze de molen Het Hert in Ellemeet en
daar raakte ze gefascineerd door het molenwerk (het drijfwerk) van de molen. Ze liep
eens een paar dagen mee maar om opgeleid te worden tot molenaar ging ze in de
leer bij de in februari 2020 overleden Martin van der Steen, die molenaar-instructeur
van de molen De Lelie (bekend van het pannenkoekrestaurant dat ernaast gevestigd
is) was. Gedurende twee jaar kreeg ze daar haar opleiding, en deze opleiding rondde
ze met succes af.
Ondertussen had de Stichting der Heerlijkheden Oosterland, Sirjansland en
Oosterstein, die eigenaar is van de Oosterlandse Molen, contact gezocht met Fien of
ze niet geïnteresseerd was om de molen weer in bedrijf te stellen. Voordat het zover
was werd het gebouwtje naast de molen aangepast zodat het voor een molenaar(ske)
ook aantrekkelijk was om de hele dag aanwezig te zijn. Denk aan de aanleg van
sanitair en een keukenhoekje. Daarna ging de molen onder het mes. Er waren nogal
wat vervallen onderdelen in de molen die eerst gerepareerd of zelfs vervangen
moesten worden voordat de wieken konden ronddraaien. Dit werd gedaan door de
molenmakers Restauratiewerkplaats uit Schiedam. En op 3 september 2016 gingen de
wieken voor het eerst sinds lange tijd weer in het rond!

Adrie Bal
Adrie begon als machinebankwerker bij Freriks en heeft later bij Shell verschillende
functies gehad binnen technische afdelingen. Na zijn pensionering ging zijn technische
inslag niet verloren alleen werd het nu het werken met een houten mechaniek het
onderwerp. De Oosterlandse Molen werd tijdens een Nationale Monumentendag
bezocht en Adrie werd door Fien besmet met het molenaarsvirus! Fascinerend vond
hij hoe deze eeuwenoude techniek windkracht omzet in mechanische kracht. Ook hij
kreeg zijn opleiding van Martin van der Steen in Scharendijke en na 1,5 jaar lessen kon
hij de opleiding in 2018 succesvol afronden tijdens eerst een regionaal en later
nationaal examen. 
Adrie’s kennis van metaalbewerking kwam goed van pas toen er in de schuur een
kacheltje werd geplaatst zodat de molenaars ook in koude tijden zich toch kunnen
warmen, Want de molenaars laten zich niet stoppen door herfst en winterweer! Adrie
draait de Oosterlandse Molen op de meeste dinsdagen en op vrijdagmiddag draait hij
de molen in Nieuwerkerk.



Oosterlandse Molen meel
Fien en Adrie hebben ook geleerd hoe je tarwe moet malen, wederom van Martin van
der Steen. En de tarwe die in de Oosterlandse Molen wordt gemalen komt van ons
eiland! Het is echte Schouwse tarwe, al wordt het omschreven als Zeeuwse tarwe
(buitenstaanders hebben wel weet van Zeeland maar wat minder van Schouwen-
Duiveland). Omdat het eiwitgehalte van het meel lager is dan meel van Duitse of
Franse tarwe is het bakken van brood beetje een uitdaging maar het is b.v. wel
uitermate geschikt om er pannenkoekenmeel van te maken. 
De Schouwse tarwe wordt op ambachtelijke manier gemalen, waarin het verschilt van het
fabrieksmatig geproduceerde meel dat door walsen en pletten wordt bereid. Of het hier aan
ligt of niet, maar een plak van het Zeeuwse volkorenbrood vult je maag en zit gegarandeerd
vol met vezels. 
Het meel en andere producten zijn bij de molen te koop, wanneer de molen gesloten is dan
kun je het kopen in de Dierenwinkel Beestenboel aan de St. Joostdijk.



SV DUIVELAND
Het laatste nieuws van de sportvereniging

door Hans van der Have

Wat een goed plan zo’n dorpskrant en wat een eer

dat ik als voorzitter van S.V. Duiveland een stukje

mag schrijven voor de eerste editie. Om gelijk

maar met de deur in huis te vallen, ik ben niet ' 'die

voorzitter van de voetbal' ' .  S.V. Duiveland bestaat

uit 3 afdelingen, te weten, voetbal, gymnastiek en

tegenwoordig ook zelfverdediging.

Daarnaast zijn we als club een belangrijke speler

op het dorp voor wat betreft leefbaarheid. We

participeren in SD Vitaal, zijn onderdeel van de

Vitale kern Oosterland en zijn mede

initiatiefnemer

om te komen tot een dorpsplan. En laten we niet

vergeten dat we voor veel mensen een stuk

gezelligheid brengen op zaterdagmiddag!

Contact

S.V. Duiveland
Oostersportpark

Weelstraat 5
4307 BR Oosterland

Telefoon: 0111-642798 
(kantine)



Op voetbalgebied werken we voor de jeugd samen met Bruse Boys
als SJO BDC (Bru Duiveland Combinatie). Op deze manier bieden
we de jongens en meiden een kans om op eigen niveau met
leeftijdsgenoten lekker te kunnen sporten.

Nieuwsgierig geworden en zin om te sporten? Voetballen, gymmen
of zelfverdediging? Kom eens vrijblijvend een kijkje nemen om te
zien of het wat voor jou is.

Graag tot dan,
Hans v.d. Have, voorzitter S.V. Duiveland

OPROEP; Wie houdt er van tuinieren?
Tussen Hofplein 15 en 17 ligt een stuk grond dat ooit een moestuin was,
maar er is nu niemand die dit stukje grond bewerkt. Nu is het allemaal
onkruid. Wie heeft er interesse gezamenlijk of alleen om hier weer een
tuin te creëren? Een moestuin, een vlindertuin, of een pluktuin? Het
stukje grond is eigendom van Zeeuwland.

U kunt contact opnemen met Willy Deurloo (Hofplein 17, 06-1652 3263)
of Erwin Goudzwaard (Hofplein 15) voor meer informatie, of neem
contact op met Zeeuwland (vraag naar Marleen, 0111 418080)

Poep aan je schoen!!!
Is het een 1 april grapje? Nou, meestal niet. Hoeveel van ons trappen er niet

in? Letterlijk dus. En wie van ons vindt het nu leuk om je schoenen, je
kinderen, de vloeren of je auto schoon te moeten maken van hondenpoep?

Nee, het is geen lekker klusje, het kleeft, stinkt EN het is onhygiënisch! Welke
honden eigenaar ruimt de grote boodschap van zijn/haar fikkie dan NIET
op? Hier in Oosterland wordt het je zo makkelijk gemaakt want er zijn op
heel veel punten in het dorp honden poepzakjes te pakken en op heel veel
plekken zijn afvalbakken geplaatst waar je dan het afval kwijt kan. Dus nu
komt het aan op diegene die de hond uitlaat, omdat het in de bebouwde
kom je hond aan de lijn moet lopen sta je toch niet verder dan een paar

meter van je hond. Dus je ziet het gewoon gebeuren! Kom op, handen uit de
mouwen, en ruim de hondenpoep op. En niet alleen wat er op het trottoir
gelegd wordt maar ook wat op het gras terecht komt. Want daar willen de

kinderen nog weleens een balletje trappen. En wanneer dat vol ligt met poep
dan hebben de kinderen minder speelruimte. Ruim de poep op, daar heeft

iedereen baat bij!



OOSTKENSHIL

Het grote witte huis, genaamd ‘Oostkenshil’ is gebouwd in opdracht van de toenmalige
burgemeester van Oosterland in 1918 als woonhuis. Tot 1933 is het door de familie
bewoond geweest. Het huis kwam leeg te staat tot 1940, toen het huis geconfisqueerd werd
door de Duitsers. Oosterland is op 4 januari 1945 hevig gebombardeerd. Na de oorlog deed
het huis dienst als Gemeentehuis. Iedere gemeente op Schouwen Duiveland had zijn eigen
burgemeester en gemeentehuis. Tot 1965, toen werden de gemeentes Oosterland en
Nieuwerkerk samengevoegd en kwam het gemeentehuis in Nieuwerkerk te staan. Na deze
periode is het huis vele malen verkocht o.a. In 1965 aan de heer Zijlstra uit Voorschoten, lid
van de Tweede Kamer.

Het huis ligt op een ‘hil’, net wat hoger dan de omringende polder (ingedijkte schorren en
slikken) en overleefde de watersnoodramp van 1953 met ‘alleen’ zoutschade. Maar het huis
van de dokter van het dorp, de heer Vleugels Schutter, dat tegenover het huis aan de
overkant van de weg stond en waarvan alleen nog de dokterssymbolen op de stenen
muurtjes van de ingang te zien zijn, werd, samen met alle woningen aan het weggetje
achter
snackbar Toff, door het water weggevaagd. Het doktersechtpaar werd gered, maar alle
bewoners van het laantje zijn verdronken. Op het kerkhof van Oosterland is een monument
voor alle verdronken bewoners. Hele families.

Het huis wordt op dit moment bewoond door een familie oorspronkelijk uit Den Haag. Via
verre voorouders is de eigenaar verwand aan de zo beroemde doktersfamilie Vleugels
Schutter. Tijdens hun verbouwing in 2021 werd in de oude raadzaal achter een voorwand
een muurschildering (fresco) van schilder Abraham Stofhof de Jong ontdekt. Deze fresco
werd in 1956 door de (adoptie)gemeentes Soest en Rijssen na de watersnoodramp aan de
gemeente Oosterland aangeboden. Zo doende werd deze fresco wel weer in ere hersteld
maar is deze helaas niet toegankelijk meer voor publiek.

In deze editie van het Kroaienblad is Bjorn Oosterwijk aan het woord. Hij woont in het
prachtige huis met zijn vrouw, twee dochters en schoonouders. Hij geeft uitleg over de
reden dat zij vanuit Den-Haag hier naartoe zijn verhuisd en wat zijn connectie is met ons
dorp Oosterland.



Familie in Oosterland, door Bjorn Oosterwijk
George Jurriaan Nicolaas von Glahn werd geboren in 1844 in Amsterdam en trouwde in
1869 met Margaretha Beerta Grevink. Zij krijgen 6 kinderen, waaronder tante Fré in
1876 en haar zus Margaretha in 1874.

Tante Fré groeiden op aan de Valkenburgerweg in Amsterdam. De Jodenbuurt waar de
diamantslijpers werkten. Haar vader, GJN von Glahn, was indertijd de enige christelijke
diamantslijper in Amsterdam. In 1902 trouwt tante Fré in Amsterdam met de dokter
Vleugels Schutter en vertrekt naar Oosterland. Zij krijgt twee zonen, George Jurriaan
Nicolaas, hij specialiseert zich als huidarts en is later richting Amersfoort vertrokken en
Evert die ook huisarts wordt, en zich in Nieuwerkerk bij Oosterland vestigt en later z’n
vader opvolgt in Oosterland. Een leuk verhaal, Evert krijgt een dochter, Anne Fré,
geboren in 1931, met wie mijn 'oom Han', de broer van mijn opa, zeiltochtjes maakte. Er
schijnt in de familie gefluisterd te zijn over zoenen in de zeilboot (sorry Evert).

Tante Fré is overigens nog een keer bij mijn opa en oma in Amsterdam geweest, in de
Amazonestraat, waar mijn moeder is geboren, om baby André (mijn oom) te
bewonderen.

Zus Margaretha, trouwt in 1900, na een verlovingstijd van 5 (!) jaar met Johan Christiaan
Wijnand. Ze krijgen een zoon in 1901, Johan (Joop) Herman Wijnand en is de opa van
mijn moeder, Beatrix Wijnand. 

Mijn oma (getrouwd met George Wijnand kleinkind van Margaretha en vernoemd naar
George von Glahn) is nu 97 jaar en kon het niet geloven toen ik vertelde dat ik in
Oosterland ging wonen. Ik hoor haar nog zeggen 'Oosterland?' Toen kwamen de
verhalen naar boven over het pondje, paard en wagen, de vakanties in Zeeland, maar
ook de verhalen over de watersnoodramp. Over het huis van tante Fré (zie foto waar ze
voor haar huis staat) het verhaal over Evert en zijn rol tijdens de waternoodsramp en het
nieuwgebouwde huis na de watersnoodramp, wat nu in verval staat (zie foto van wat het
was).

Je begrijpt dat huis 'Oostkenshil' tegenover de oude villa van mijn verre familie ineens
onwerkelijk mooi en interessant werd..



Oostkenshil 2021, We gaan nogal een stuk vooruit in de tijd.

We hebben een afspraak met een makelaar van het eiland, we gaan een huis

bezichtigen. In Oosterland! Ik doe dit met mijn vrouw Petra, mijn kinderen

Olivia en Josephine en mijn schoonouders Hans en Syl. We zijn namelijk al

een tijd opzoek naar een plek waar twee huizen opstaan en een stuk grond

voor meer vrijheid. De stad is inmiddels te klein geworden. Petra heeft al

een paar jaar een zoekopdracht uitgezet op Funda en meerdere keren was

het een teleurstelling, totdat! 

We rijden de oprijlaan op en zien het huis dichterbij komen, 'wow' hoor je

voorin en achterin ook, maar wel met twijfel...de kinderen vinden het op dat

moment nog geen goed idee om Den Haag achter zich te laten. We stappen

uit en geven de makelaar een corona groet. We krijgen een rondleiding en

het gevoel is goed, ondanks dat er veel moet gebeuren voel je dat het huis

alles heeft maar wel de aandacht verdiend die het al een tijd niet heeft

gehad. We zijn enthousiast en laten onze interesse tonen. 

We verdiepen ons in het huis en komen erachter dat het huis op het eiland

een grote geschiedenis heeft en er komen dus verhalen naar boven. Er

schijnt op de 1ste verdieping een muurschildering te zijn, verhalen over

duitsers die er huisveste in de 2de wereldoorlog, mensen die er schuilde

tijdens de watersnoodramp, gemeentehuis, tante Fré die aan de overkant

woonde etc. etc. Werden dus zoals ze dat zeggen 'verliefd' op het huis.

Inmiddels wonen we er twee jaar. De kinderen willen niet meer terug naar

Den Haag en hebben hier hun sociale leven opgepakt en ze doen het goed.

Petra en ik verbijsteren ons nog dagelijks over het huis, de natuur en de

rust. Ik heb inmiddels ook sociale contacten opgebouwd en drink dan ook

graag een biertje met familie Dorst en met mijn buurman Ad.  



De verbouwing is bijna voorbij, aldus de grote projecten want kleine

projecten zijn er zat maar alles op zijn tijd. Het koesthuis is inmiddels

verbouwd tot woning waar mijn schoonouders prachtig wonen en het

hoofdhuis is op een paar grote projecten bijna klaar. De tennisbaan is

helaas afgevoerd en het overdekte zwembad heeft nog geen bestemming

gekregen, voorlopig gebruikt de aannemer dit als werkruimte. 

In de volgende editie van het Kroaieblad zullen we nog veel meer te weten

komen over de geschiedenis van Oostkenshil en lezen we het bijzondere

verhaal achter een wel heel bijzondere muurschildering die Familie

Oosterwijk tegen kwam bij het verbouwen..

Wil je alles weten

over dit kunstwerk?

Je leest er alles over

in het eerstvolgende

Kroaieblad!



KRAAIENDORP,

KROAIEDORP,

KAUWDORP OF

NOG IETS

ANDERS?

Afbeelding: Wapen van Johan Cau, echtgenoot van Susanna Maria
Loncque. Te vinden in het fronton van het Gasthuis.

Oosterland staat in de wijde omtrek bekend als het Kraaiendorp. Of op
zi jn Zeeuws: Kroaiedorp.
Maar waar komt die naam vandaan en is  het wel correct?
Eerst een stukje geschiedenis.  In de 18de eeuw behoorde Oosterland
toe aan de famil ie Loncque, dochter Susanna Maria huwde de heer
Johan Cau van Domburg.  Na de dood van haar echtgenoot werd
Susanna Maria beschermvrouwe van Oosterland, z i j  heeft  haar sporen
achtergelaten in het dorp in de vorm van de molen en het gasthuis
genaamd. Haar famil iewapen en dat van haar man Johan zi jn terug te
vinden in het fronton boven de hoofdingang van het gasthuis aan de
St.  Joostdi jk.  
Laten we eens goed ki jken naar het wapen van de heer Cau van
Domburg.  Hierop zien we in het midden een torentje dat verwijst  naar
het oude wapen van Domburg,  het is  omringd door een kleinere en drie
grotere zwarte vogels met grote gele snavels en naar het l i jkt
bevederde poten.  



Je zou verwachten dat de steenhouwer die het wapen van de heer Cau
van Domburg heeft  gemaakt,  kauwtjes zou hebben afgebeeld,  dit  als
een verwijz ing naar de famil ienaam Cau. Of de steenhouwer had geen
verstand van vogels en of hi j  heeft  er met wat art ist ieke vri jheid mooie
zwarte vogels van gemaakt die meer op kraaien of zelfs roeken
geleken. Roeken komen niet veel  voor in dit  deel  van het ei land,  ze
l i jken ergens op kraaien maar een vogelkenner zal  je snel  een paar
verschi l len tussen kraaien en roeken kunnen vertel len.  En een van de
opval lendste kenmerken zi jn de zogeheten ‘broeken’  van de roeken, het
bovenste deel  van de poten wordt door afhangende veren als het ware
van een broek voorzien.  En ki jk nog eens goed naar het famil iewapen
van de heer Cau!

Ach,  Oosterland staat al  heel  lang bekend als het kraaiendorp en laten
we deze tradit ie maar in stand houden. Maar Oosterland had net zo
goed Kauwdorp kunnen heten. Of zelfs roekendorp!



B E D A N K T !
Dr. Smits

Medioo -
Huisarts &
Apotheek

Op 28 April hebben we afscheid van Dr. Smits
genomen. Er was een enorme opkomst,en
dat heeft de dokter enorm verrast en was er
heel blij mee. Ter gelegenheid van dit
afscheid hebben we voor deze allereerste
editie van 't Kroaienblad een interview met
hem gehouden.

De dokter heeft in Utrecht gestudeerd en
heeft daar Yolanda zijn vrouw leren kennen.
In 1988 ging de dokter waarnemen in Tholen
en deed daar al heel veel ervaring op om in
een dorp te werken en dat vond hij erg leuk.

Toen kwam er een vacature vanuit
Oosterland dat ze daar een huisarts
zochten.en zo namen ze praktijk van
Dr.Speelman over. Yolanda zijn vrouw heeft
altijd meegewerkt op de achtergrond,maar
ook in de apotheek. Ook kregen ze drie
kinderen, Marleen, Jacqueline en Ilse.

Molenweg 61
4307 AH Oosterland
0111-641280
info@medioo.nl

Tussen 8.00 – 17.00 uur is
de praktijk ALTIJD
bereikbaar voor
SPOEDGEVALLEN:
0111 – 641280 (kies 1)

Of bel ons spoednummer: 
0111 – 644599

Voor het maken van
afspraken en aanvragen
van visites wordt u
verzocht tussen 8.00 –
9.00 uur te bellen.

Voor uitslagen kunt u
naar de assistente bellen
tussen 10.30 – 12.00 uur.



Tips 

De dokter runde toen de praktijk met Ellen als Assistente, die nog
altijd werkzaam is en de rechterhand van de dokter was.
Nu werken er veel meer assistentes; Renate, Carolien, Lisette en
Mariet.

Het werk was heel afwisselend. Zo hielp de dokter bij de bevallingen
maar ook bij mensen die heel ziek waren. Daar nam de dokter altijd
veel tijd voor wat erg gewaardeerd werd. Dit soort betrokkenheid zul
je in de grote steden niet vaak mee maken. De dokter vindt het juist
heel fijn om betrokken te zijn bij de mensen.
Als het niet goed afliep, vooral bij jonge mensen of kinderen, dan had
ook de dokter daar veel verdriet van. Dat maakt hem een fijn mens.

De praktijk is met de tijd wel erg veranderd; zo kunnen we nu bij drie
dokters terecht; De dochter van Dr. Smits; Marleen Nibbelink, Dr. van
Keeken en Dr.Moret zijn nu werkzaam in de praktijk. Verder is er nog
een praktijkondersteuner; Annelies Oomen, die zich bezig houdt met
somatiek en ouderenzorg, Diny. die zich bezighoudt met geestelijke
ondersteuning en Manita van der Heijden voor het bezorgen van
medicijnen. Verder is Mascha van den Ben de praktijkmanager en
Marijke van Baren is financieel administratief medewerkster.

Zo is de praktijk met de jaren heel erg veranderd en is er veel meer
werk bij gekomen. Ook bloed prikken kun je nu laten doen in de
praktijk en er is zelfs een podoloog aanwezig.

Dr.Smits heeft nu meer vrije tijd en vult dat goed in.
Zo is hij nog bij de HAP werkzaam en loopt regelmatig de praktijk
binnen. Ook verzorgd hij de tuin, want stil zitten is geen optie voor de
dokter.

Van de kleinkinderen kan hij ook erg genieten en klussen rond het huis
is wel zijn ding. Gesprekken met mensen vindt hij ook nog steeds heel
belangrijk. De oprechtheid van de mensen hier in Oosterland heeft hij
als heel prettig ervaren, Gewoon gesprekken van mens tot mens.



Woordzoeker



UW STEUN HELPT!

Beste lezer,

In juli vertrek ik (Ilona van der Have) naar een dorpje bij Tamale in

Ghana, Afrika. Daar ga ik helpen op een basisschool via de

organisatie Vrijwillig Wereldwijd op het project van de KIDZ ACTIVE
SCHOOL. Er is in Ghana veel analfabetisme en weinig geld voor

onderwijs. Op het project ga ik de leerkracht ondersteunen, bijles

Engels en rekenen geven, sport en spel activiteiten organiseren en

nog veel meer. 

Ik ben een crowdfunding op gofundme.com gestart om geld in te

zamelen, het streefbedrag is bijna behaald. Hierbij dank aan alle

gulle gevers. 

Mijn plan is spel- en onderwijs materiaal meenemen naar deze

school. Van de donaties wil ik samen met het hoofd van de school in

Tamale nog spullen kopen. 

Samen kunnen wij deze kinderen een kans geven om onderwijs te

volgen en een lach op hun gezichten te toveren. 

Help jij mee om dit mogelijk te maken? 

Door de QR-code te scannen met de 

camera op uw telefoon kunt u gemakkelijk 

doneren en meer informatie vinden. 



Snappet op de Oosterburcht
Na de herfstvakantie zijn we op school gestart met het digitale leerplatform

van Snappet. We hebben hiervoor gekozen omdat het handiger en beter

werkt dan het voorgaande platform Gynzy.

Leerkrachten en leerlingen werken gerichter aan minder doelen tegelijk,

leerlingen en leerkrachten hebben meer inzicht in de groei en vaardigheid

per vak en ook de chromebooks werken handiger. Tevens is er snel overzicht

te krijgen hoe het “in de hele school gaat”, en dat is weer handig voor de

directie en ib-er. Al met al werken we er dus al een hele tijd mee en zijn we

blij met deze keuze.

Schoolreisje naar de Efteling
Op vrijdag 16 juni gingen de groepen 3 t/m 6 van de Oosterburcht naar de Efteling.

Hieronder een aantal vragen bedacht en beantwoord door Sanne de Bruine (groep 4).

Waar begon het allemaal mee? Wanneer kwam je erachter dat we naar de Efteling

gingen? Nick vertelde het en ik vind het leuk.

Wat stond er in de informatiebrief? In de nieuwsbrief kregen we de volgende

informatie: Dat we wel met mate snoep mogen meenemen, voldoende drinken

meenemen, zonnebrand. We krijgen vanuit school een geel t-shirt.

Wanneer gaan we en op welke tijd? We gaan om 8.30 daar naar toe en we gaan

vrijdag 16 juni 2023

Wat zou je leuk vinden voor deze dag? Ik vind het al super leuk dat we naar de

Efteling gaan en een leuk groepje zitten, dat vind ik wel belangrijk.

In welke attracties zou je willen en durven? In de baron maar ik vind het wel eng. In

de tjoek tjoek trein vind ik ook leuk.

Hoe laat zijn we weer terug op school? Rond 17 uur zijn we terug op school.

Groetjes van Sanne



Actie voor het Prinses Maxima Centrum
Op de Bogermanschool hebben de kinderen verschillende acties gehouden

voor het prinses Maxima centrum. De groepen 1&2 zijn met een kraskaart bij

bekende langs geweest , groep 3 heeft op de middag van de sponsorloop

een markt gehouden, groep 4 heeft statiegeld flessen en blikjes op gehaald

en de groepen5,6,7&8 hebben een sponsorloop 

gehouden. De kinderen van de sponsorloop 

gingen gelijk heel actief aan de slag met sponsors 

zoeken. Met de markt en de lege flessenactie is al 

super veel geld op is gehaald. Hoeveel euro er in 

totaal is opgehaald is nog niet bekend maar we 

weten wel dat we heel veel kinderen kunnen helpen. Is er niemand bij u

langs geweest en wilt u wel het prinses Maxima centrum helpen dan kan u

het gewoon over maken naar het centrum.   

De kinderen zijn druk bezig geweest met e-waste 
Vanaf 15 mei tot 15 juni hebben de kinderen uit groep 7 en 8 van de

Bogermanschool een e-waste race gehad. De kinderen gingen langs de

deuren om te vragen of ze nog elektronisch afval hadden. In totaal hebben

de kinderen 925 kabels, 165 mobiele telefoons, 22 beeldschermen en

monitors, 36 computers en 880 overige elektronica verzameld. Als ze

uiteindelijk de meeste punten ophaalden konden ze €500  winnen. Jammer

genoeg voor ze zijn ze 3e geworden. Maar de kinderen hebben wel

supergoed hun best gedaan. Met het uiteindelijke doel willen wij de mensen

in andere landen helpen dat hun niet alles hoeven te slopen. Als u de

mensen daar ook wilt helpen breng uw elektrisch afval dan naar de

milieustraat of zet het op marktplaats als de spullen het nog doen. Wij

hopen dat u deze kinderen en mensen ook helpt. 



'n Vliegende Kroaie ei
oaltied wat

kleurplaat



OPROEP VANUIT

DE DORPSRAAD
Hallo iedereen.

Mijn naam is Annemarie Le Comte, voorzitter van de dorpsraad van
Oosterland. Wij zijn een bestuur van 6 leden, die zich bezig houdt met het
reilen en zeilen van het dorp. Wij vinden het belangrijk om dingen voor het
dorp te doen, ook financieel. Elk jaar krijgen verschillende verenigingen
een bijdrage
van ons dat hun helpt in het uitvoeren van activiteiten. Wij zoeken
naarstig nieuwe leden voor de dorpsraad, omdat één van ons door
vervelende
omstandigheden momenteel niet aanwezig kan zijn in het bestuur.
Vandaar onze oproep om mensen te vinden die actief iets voor het dorp
willen doen, jullie zouden ons enorm helpen. Bijvoorbeeld met het up to
date houden van onze Facebook pagina. Ben jij één van die mensen die
vindt dat er iets
meer moet gebeuren dan alleen maar geklets, neem dan contact op. Je
kunt mailen naar algemeen@dorpsraadoosterland.nl , of bezoek de
Facebookpagina van de dorpsraad Oosterland of doe een belletje naar
Annemarie: 06 30263460.

We kijken er naar uit om van jullie te horen!

Met vriendelijke groeten van de Dorpsraad.

Deze eerste uitgave is mede tot stand gekomen door de financiële
bijdrage van de Dorpsraad. We willen de Dorpsraad hartelijk

bedanken!



"Neem wat nodig is en geef wat je kan missen"

Sinds kort staat er een deelkast opgesteld achter de toren bij de Hervormde Kerk.
De kast is gevuld met voedingsmiddelen, huishoudelijke middelen en middelen voor de

persoonlijke hygiëne.

Deze produkten mogen zonder betaling meegenomen worden door de inwoners van
Oosterland die op dit moment financieel moeilijk rond kunnen komen.

De kast wordt instand gehouden door een groepje vrijwilligers uit Oosterland,
is dagelijks bereikbaar voor zowel de Gever als de Nemer !!

Voor hulp of informatie kunt u bellen met één van de vrijwilligers
0620875948



Het is inmiddels alweer een paar maanden geleden, maar wat was het weer een succes! Wij
hebben als bestuur van de Oranjevereniging onwijs genoten en kregen van veel inwoners
terug dat ook zij een leuke dag gehad hebben. Wat wij zo waardevol vinden aan ons dorp, is
dat alle inwoners bij elkaar komen en een ieder geniet van een dag als Koningsdag, op een
eigen manier. We proberen er altijd zowel voor jong als oud een feestje van te maken, wat
ons niet lukt zonder al onze leden en vrijwilligers! Afhankelijk van de opgehaalde contributie
en opbrengst van eerdere jaren kunnen wij diverse activiteiten organiseren. Waar
tegenwoordig niet alleen Koningsdag onder valt maar ook de (Corona) Kerst- Drive thru, de
Kerst-lichtjes tour; allemaal georganiseerd voor jullie; de inwoners van Oosterland.  

ORANJEVERENIGING
OOSTERLAND

Terugblik op hét dorpsfeest van het jaar; Koningsdag

Geniet jij ook van Koningsdag, de Kersttour of andere
activiteiten georganiseerd door de Oranjevereniging? Ben je

er zelf niet altijd bij, maar vind je het belangrijk dat de
activiteiten plaats kunnen blijven vinden? Word dan nu lid en

steun ons door een kleine bijdrage te leveren van €7,50 per
jaar. Lid worden kan door jouw naam + adres te mailen naar
oosterlandoranje@hotmail.com . Alvast bedankt namens alle

inwoners van Oosterland! 

Conny van der Werf, Eline de Bruine, Mirjam Dorst,
Aline Ista & Janine Donselaar-Dorst 



 Stay in touch :

Heb je ideeën of wil je iets
bijdragen aan dit blaedje?
Wil je ergens op reageren
of heb je een stuk waar
wij aandacht aan kunnen
besteden? Spreek dan
iemand van de redactie
aan of mail naar
kroaieblad@gmail.com

VAN DE REDACTIEVAN DE REDACTIE
OPROEPJE

'n leutigheidje

Ideeën?

kroaieblad@gmail.com

Redactie: Ankie  van der Maas,
Tineke Boomsma, Leny Dooge,
Janine Donselaar-Dorst

Om ervoor te zorgen dat het
Kroaienblaedje huis aan huis bezorgd kan
blijven worden, zijn we op zoek naar
vrijwilligers die een rondje lopen in het
dorp willen combineren met het
bezorgen van dit leuke krantje. Heeft u
interesse? Stuur dan een mailtje naar
kroaieblad@gmail.com of spreek een van
ons aan!

Wat was opoe hroas op d'r kleinzeune.
't voorval is al ' êêl wat jaren eleeje gebeurd,
mae 't oar nog oltied in de familie verteld.
Bert was in de muziek' egae en toen
' t korps mee Koninginnedag op straete
kwam, liep Bert voo de êêste kêêr mee. As
ze verbie 'tuusje van opoe kwaeme, zei opoe
tegen de buuvrouw; Kiek noe toch 's. Ze
lopen iealemae uut de pas, behalve ons Bert.

Adverteren?
Wil je ook graag adverteren in een van onze
volgende krantjes? Of een (financiële)
bijdrage leveren? Laat het ons dan weten!
Advertenties voor het volgende blad graag
vóór 1 september mailen in JPG of PDF
bestand .

NL95 RBRB 8841 4936 15
tnv ALC van der Maas 
e.o/. T Boomsma 


