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Welkom in het jaar 2025!
Ten eerste wensen we iedereen een heel goed 2025. Wat zal ons het nieuwe
jaar brengen denken we ieder jaar weer, dat blijft altijd een verrassing.
Janine wil iedereen die hen op welke manier dan ook hebben gefeliciteerd
met de geboorte van hun zoontje Tom, bedanken. Ze zijn overspoeld met
ontzettend veel kaarten (zo ongeveer 180!) en lieve cadeautjes. Het gaat
goed met Tom, die inmiddels al bijna 4 maanden oud is en ongeveer 6 kg
weegt. Het is een erg tevreden jongetje en hij groeit goed! 

De bezorgers van het Kroaieblad en onze teksten controleur Letty hebben
van de Sint allemaal een attentie gekregen. Ook zij doen het werk vrijwillig
en daar zijn we super blij mee. Verder werden we ook verrast door de
vrijwillige bijdrage op onze rekening. Er is door diegene maar liefst een mooi
bedrag gedoneerd voor het instant houden van dit dorpskrantje. Ontzettend
lief! Samen zorgen we zo voor nog veel meer volgende edities!

We horen vaak dat u het krantje erg waardeert. Als u zelf een idee of een
leuk verhaal hebt dan kunt u dat naar ons mailen dan maken wij daar een
plekje voor vrij. 

Ankie heeft samen met Henk Stuy zelfstandig adviseur van de RegioBank
een crowdfunding gestart voor een picknicktafel op het Koninginneplein.
En wat geweldig leuk dat het gelukt is om 1500 euro op te halen! Hierbij
onze hartelijke dank voor de donaties. De picknicktafel wordt op het
Koninginneplein geplaatst door De Bruine Speeltoestellen.
Het zal een leuk plekje worden om er even gezellig een praatje te maken
maar ook voor bijvoorbeeld toeristen die met de fiets langs komen. Alles
voor de leefbaarheid van ons dorp!

Wie zijn wij?
v.l.n.r. Leny Dooge-

van der Maas, Janine
Donselaar-Dorst,

Tineke Boomsma en
Ankie van der Maas. 

VAN DE REDACTIE



Wat was het weer een sfeervolle avond, die lichtjestour georganiseerd door
Oranjevereniging Oosterland. De avond startte om 18.30 uur bij de Saele waar het
Oranjekoor in Dickens stijl de mooiste kerstliedjes ter gehore bracht. Terwijl de bewoners
van de Saele werden verrast met heerlijke oliebollen die deur aan deur werden bezorgd,
ging de verlichtte tocht beginnen. Een mooie stoet vol verlichtte fietsen, kinderwagens,
skelters, stepjes en mensen begeleidt door een draaiorgel bracht sfeer op deze donkere
avond. Bij aankomst op de Markt mochten alle kinderen een zakje Churros ophalen, kregen
de ouders een oliebol en was er warme chocolademelk en glühwein in overvloed. Ook was
zoals elk jaar het sneeuwkanon weer van de partij. De kids genoten en er werden zelfs
'sneeuwfiguren gemaakt in de nepsneeuw. Met de verlichtte bomen, het draaiorgel en de
houtschaal was het weer een mooie avond om op terug te kijken! 

Lichtjestour & kerstboomverbranding
Oosterland

U kunt alle foto's terug kijken via de Social Media kanalen van Oranjevereniging Oosterland.

Op de hoogte blijven van alle activiteiten die de Oranjevereniging organiseert? Volg ze
op Facebook of Instagram! Wil je deze activiteiten steunen? Voor maar €7,50 per jaar

zorgt u ervoor dat dit soort activiteiten kunnen worden georganiseerd! 
Stuur een mailtje naar oosterlandoranje@hotmail.com om lid te worden.

Een heuse traditie; de jaarlijkse kerstboomverbranding wordt nog
steeds goed bezocht! Voor elke ingeleverde boom krijgen de
kinderen €0,50 en een lootje. Met die lootjes maken ze kans op
diverse mooie prijzen! Met elkaar genieten we van de mooie
vuurstapel onder het genot van de gratis bekertjes chocolademelk
en glühwein. Het was weer een mooie avond ondanks de 
nattigheid! We hebben 77 bomen op de brandstapel gehad en de
verzamelkampioen had er dit jaar 33 in totaal! 

Bedankt voor jullie komst! En Brandweer Oosterland
weer bedankt voor de fijne samenwerking!



 

Service & onderhoud aan inboard en outboard motoren 

Mark Niewenhuijse

Tel. 06-54992472 
 



Dit is het verhaal van Tan Stoutjesdijk-Steenpoorte, die na 57
jaar alsnog haar verhaal wil delen over de Watersnoodramp.

Het is het laatste weekend van januari 1953. De weersverwachting geeft een
Zuidwesterstorm aan met springvloed. Dat kan een gevaarlijke situatie worden.
Zondagmorgen moest iedereen al heel vroeg z’n bed uit. Het was nog erg donker buiten
en de storm loeide om het huis.
Adrie Boot had het luik losgemaakt en riep: "Het water komt, het water komt ". Iedereen
was onrustig, maar Pa zei: "Rustig maar, met de oorlog is het water ook maar net binnen
geweest!" Allemaal moesten we helpen om de spullen in de bedsteden te doen. Marien
was nog buiten, de sloten lopen heel vlug vol, zei hij. Voor ons huis kwam het water uit
Sirjansland en Viane bij elkaar.

De angst begon toe te nemen. Voor de deur stonden ome Theeuw met tante Jane. Ook
Puk de hond hadden ze meegebracht. Ook de familie Stouten stond bij ons voor de
deur. Ze konden niet meer naar hun huis, een eind verder in de weg, het water kwam er
al aan, het steeg heel snel. Het huis van de familie Stouten was zondagmiddag al door
het water verzwolgen door de sterke stroom. Het gezin Stouten bestond uit vader,
moeder, dochter Lena en haar vriend Arjaan Dooge, dochter Jo en zoon Cees. Iedereen
moest mee naar boven. Het werd een volle boel, want ons gezin bestond al uit vader,
moeder, Jo, Coba, Marien, Tan, Adrie, Cor. En onze hond Herta moest natuurlijk ook naar
boven. Met 16 personen en twee honden begon een angstige dag. 

Om de zoveel tijd werd het luik in het trapgat omhoog gehesen om te kijken of het water
nog steeg. En dat deed het. Iedere keer had het water weer een tree veroverd.
Zondagmiddag, Piet Roks op z'n paard door het water. Het dier moest al zwemmend de
dijk bij Sirjansland zien te bereiken. Toen ze bij de dijk waren aangekomen zwom het
arme dier zonder het baasje terug naar huis. Het bleef vreselijk stormen en het water
steeg tot ongekende hoogte.

Zondagmiddag voor het eten heeft Jan Stouten wel een half uur gebeden over de Ark
van Noach. Met van die grote uithalen riep hij: "Oh Here, oh Here ". Wat we toen
gegeten hebben weet ik niet meer. Ik denk soep, want moeder had ook
petroleumstellen mee naar boven genomen. Zondagavond hoorde ik Pa zeggen dat we
van de zolder af moesten, er kwamen grote scheuren in de muren. Mijn moeder had,
hoe ze daar bij kwam wist niemand, een hamer en een beitel mee naar boven genomen.
Niemand, ook mijn moeder niet, kon weten hoe erg het zou worden. Pa en ome Theeuw
Steenpoorte hebben toen een gat in de muur gehakt. Ik keek iedere keer door het kleine
zolderraampje. Het water stond inmiddels gelijk aan de zolder.
Ik zag mensen op pakken stro op een vlot langs drijven. Er zaten mensen bovenop het
dak van hun huis, in de storm, de regen en de kou. Ik zag dieren zwemmen voor hun
leven, maar ook veel dieren die al verdronken waren. Ik drukte steeds mijn oren dicht
dan hoorde ik het schreeuwen, het geloei van de koeien, het hinniken van de paarden
en het blaffen van de honden niet. Toen moest ik van mijn moeder weg bij het raam, zij
vond het niet goed dat ik al die ellende zag.





Pa en ome Theeuw zijn door het gat in de muur gekropen en hebben het schot van een
van de bedsteden uit het water kunnen vissen. Tante Jane met een gehaakte sprei om
haar nek tegen de kou maar roepen door het gat: "Zijn jullie er nog"? Alleen konden pa
en ome Theeuw niks horen door het loeien van de storm. De voor- en achterkant van de
schuur waren al helemaal weggeslagen. Ome Theeuw droogde steeds maar weer de
tranen van tante Jane, die vreselijk huilde. Toen begon Jo Stouten te roepen:"Het kan
nog hé moeder, het kan nog hé moeder!" Het heeft wel een uur geduurd. Het was
vreselijk en iedereen raakte er door van streek. M'n vader heeft toen gevraagd of ze er
mee wilde stoppen. Met z'n allen en de honden zijn we door het gat in de muur op de
hooizolder gekropen. Achter het schot zaten we uit de wind en de kou. Natuurlijk moest
er van tijd tot tijd iemand naar de wc.. die was er ook, in de vorm van een po. Als je
geweest was kon je hem zo in het water leegkiepen. De hooizolder ging met eb en vloed
omhoog en omlaag.

We zaten nog maar net op de hooizolder of we hoorde het paard en de kat roepen.
Volgens mij riepen ze ons gedag. Want direct daarna is echt alles achter de schuur
weggeslagen. Later hoorden we van ome Koos Lems dat het paard in de boomgaard
verdronken was. Of we geslapen hebben weet ik echt niet meer. We zaten of lagen met
dekens en jassen om ons heen tegen elkaar aan voor de kou. Herta lag met z'n warme
lijf lekker dicht tegen mij aan.

Eindelijk is ‘s nachts de storm geluwd. Maandagmorgen kwam Piet Roks, lopend met een
ragebol, terug naar het dorp. Met de stok kon hij voelen of hij nog op de weg liep. Hij
wilde niet bij ons komen, hij wilde naar huis. Zijn vrouw was al vanaf zondagmiddag
alleen geweest. ‘s Middags kwam v/d Have uit Nieuwerkerk door het steenkoude water.
Hij kwam bij Tine Bure vandaan. Hij was zijn vrouw kwijt. Ze waren op de zolder van hun
huis vanuit Nieuwerkerk, over de Rampersedijk naar Oosterland gedreven. Bij Leen van
der Maas kon hij van het vlot afstappen. Maar het vlot schoot door. Zijn vrouw is
verdronken in de boomgaard aan de Lageweg. Hij is bij ons gebleven. ’s Middags heeft
het nog gesneeuwd. Marien begon te huilen en zei: "Nou gaat het nog sneeuwen ook".
Een geel vliegtuig cirkelde rond en gooide een rubberboot uit. We konden er niet bij
komen. Toen hebben we geprobeerd met z'n allen op de bandenwagen naar het dorp te
gaan. Het is niet gelukt. Ik ben vreselijk bang geweest, ik was blij dat het niet lukte.

Dinsdagmiddag kwamen mensen in een rubberboot om ons op te halen. Ze zijn
doorgestuurd naar Tine Bure omdat volgens v/d Have de mensen daar zo benauwd
zaten. De zolder hing helemaal scheef en alles was onder het huis weggeslagen. ‘s
Middags zijn we, moeder, Cor, Adrie en ik in een rubberboot naar het dorp geroeid. Het
was een angstig avontuur, overal was prikkeldraad. Iedereen riep dat we uit moesten
kijken. Via de v/d Havestraat door het Groendaal ging de tocht. Oom Arjaan Steenpoorte
stond in de dakgoot van zijn huis zo vreselijk te huilen. Hij riep maar: "Zijn jullie er
allemaal nog?" We konden een nacht bij Piet van Stappen slapen. Heel de zolder lag vol
met bedden. ‘s Avonds kwam ds Radstake. Onderaan de trap vertelde hij wat er allemaal
ging gebeuren. 





Woensdagmorgen moesten we met de roeiboot naar de dijk van de Baron aan het eind
van de Hofweg, richting de familie Zeijler varen. De oudere mensen werden met een
helikopter weggebracht. Dat is ook gebeurd met Opoe en opa Lems. Coba en ik zijn met
een roeiboot naar Biemond bij Bruinisse gebracht. Daarvandaan met een militaire Duck
naar Zijpe gebracht waar een grote passagiersboot lag. Liza Stoutjesdijk was ook op de
boot met zo’n grote bruine leren koffer, vol met boodschappen. De boot heeft ons naar
Dordrecht gevaren. 

Daarvandaan gingen we met een bus naar Baarn. Onze huisvesting was geregeld in
"Casa Cara". In dit pension hebben we heel veel kapucijners gegeten, zoveel dat
niemand ze meer lust. Er waren ook hele grote gehaktballen. M'n moeders bord lag er al
gauw helemaal vol mee. Niemand vond ze lekker. Er zat een beetje teveel brood in. In
maart zijn we naar v/d Ham op de Torenlaan gegaan. Bij deze mensen hebben we het
heel goed gehad. Mijn vader is daar ook een beetje opgeknapt bij de koeien van v/d
Ham. Veel, heel veel kleren en huisraad hebben we gekregen van de "Hark" in Baarn.
In december zijn we weer teruggegaan naar Oosterland. Naar de Oud-Heilige weg
konden we niet meer terug. Alles was kapot. We hebben van december 1953 tot oktober
1955 in het huis van opa Lems in de Kerkstraat gewoond. Hierna zijn we in de Maatje
Harings Jobsweg gaan wonen. Er was daar een nieuwe boerderij voor ons gebouwd.

"Dit was mijn verhaal. Ik wilde het graag vastleggen zodat jullie allemaal weten wat de
mensen hebben moeten meemaken in die bange dagen en nachten van 31 januari tot in
februari 1953."                            
                                                                                         -Tan Stoutjesdijk-Steenpoorte. juni 2010.

Tan Stoutjesdijk-Steenpoorte woonde
aan de Oud Heiligeweg. Komende
vanaf de Wok was het het 1ste huis
aan de rechterkant. Bijgevoegd wat
foto's van voor de ramp, en 2 van na
de ramp die de schade aan het huis
goed weergeven.



+31 85 250 22 23
info@capybaradimensional.com

Wij bieden professionele diensten om uw technische en
bouwkundige projecten te ondersteunen, van ontwerp tot realisatie.

3D Visualisaties
Realistische renderingen voor presentaties en marketing.

CAD-Modelering
Gedetailleerde 3D-modellen voor ontwerp en productie.

Berekeningen en Analyseren
Controleren op sterkte en stabiliteit van uw ontwerpen.

Blauwdrukken en Tekeningen
Nauwkeurige 2D-tekeningen, zelfstandig of vanuit 3D-modellen.

UW PARTNER IN TECHNISCH
ONTWERPEN EN ENGINEERING



Een verhaal over de Watersnoodramp van 1 februari 1953
door Ina van der Have

31 Januari kwam ik ’s nachts om 1 uur thuis van een muziekuitvoering en had daar een
taart gewonnen. Ik was lopend, want het waaide erg hard. Ik zette het gebak in de kast
en ging naar bed om daarna in een rustige slaap te vallen, niet wetende wat er boven
mijn hoofd hing..

Zondagmorgen 1 februari riep mijn moeder mij om 8 uur. Ze vertelde me dat die nacht
de dijken op twee plaatsen waren doorgebroken; bij Sirjansland en op Viane. Ik sprong
uit bed en trok mijn kleren aan. Wassen en eten dacht ik niet aan. Ik keek in de kamer
door het raam en zag het water reeds de tuin in vloeien. Een naar gevoel kwam in mij
op. Moesten we hier verdrinken? Ik ging maar naar de keuken (wat zag er toen alles nog
mooi en schoon uit!) en daar jammerde ik het uit. Mijn moeder troostte me en zei dat
het helemaal niet zo erg was, want het water zou helemaal niet zo hoog komen. Mijn
moeder dacht aan 1911, toen de dijk ook eens was doorgebroken en de mensen het
water nog konden tegenhouden. Het water kwam langzaam maar zeker en vloeide ons
huis binnen. Ondertussen brachten wij het nodige naar boven. Ik zette de kraan aan,
toen er ongeveer twee emmers waren volgelopen, hield het water op. We waren toen
van alles afgesloten, waterleiding, elektriciteit (dus ook radio) en telefoon. We bleven
eerst nog maar een poosje beneden zitten bij de kachel, die nog net niet in ’t water
stond. Mijn broer Leen, die aan de overkant woonde, kwam nog even kijken en vroeg
aan mijn vader wat we met het vee moesten doen. Mijn vader zei dat hij daar ook niets
van wist en dat mijn broer er maar niet meer door moest komen en maar gauw naar
huis moest gaan om droge sokken aan te trekken. 

Ik herinnerde me opeens de taart van gisterenavond weer en haalde hem voor de dag.
Het was wel raar om in zo’n toestand gebak te eten, maar het was toch zonde om hem te
laten bederven. Mijn vader ging nog even naar zijn dieren, die hij zozeer heeft liefgehad.
Hij kwam terug met de mededeling dat daarginds een man aan kwam. Zou er nog
iemand komen door zo’n watervloed? We gingen door het kamerraam kijken. De kamer
was ook al in een watervlakte veranderd en het water spoelde lustig over het mooie
nieuwe kleed. De man kwam naderbij en bleek een vriend van mijn vader te zijn. Vader
veronderstelde dat Roks, zo heette die man, zeker kwam kijken of hij zijn vee bij ons kon
brengen, omdat onze boerderij veel hoger dan de zijne lag (dat is gebleken uit de onder
water zetting in de oorlog door de Duitsers). Roks kwam ondertussen de keuken binnen,
hij hijgde verschrikkelijk. Hij vertelde ons dat hij zijn paard aan de dijk had gebracht en
dat hij wel tweemaal onder water had gezeten en er verderop tot zijn middel had
doorgewaad. "Nu zal je toch weer terug moeten gaan, want anders is je vrouw
ongerust." zei vader. "Ik kan niet meer.." zei Roks. "Dan zal ik je direct uitkleden en droge
kleren aandoen". Hij kon zelf niets meer, hij was helemaal stijf en door en door koud. "En
dan moet je gauw naar bed gaan!" Zo gezegd, zo gedaan, Roks kroop op bed met een
massa dekens op hem. Hij lag wel een paar uren te klappertanden. We zijn toen zelf ook
maar naar bed gegaan, want het was erg koud.





 Het water kwam toen steeds hoger en hoger. Om 6 uur gingen we uit bed om een
boterham te eten. Ik keek eens door het kleine zolderraam. Het was nu een somber
gezicht, dat donkere water met hier en daar een huis half in het water staande. De wind
ging op en het water kwam nog maar steeds hoger. Moeder stak een petroleum lamp aan,
zo laag mogelijk om olie te sparen. De minuten kropen langzaam voorbij. Ik keek weer
eens door het raam maar wat ik daar zag zal ik nooit vergeten. Het water leek een wilde
bruisende zee met grote witte schuimkoppen en hoge golven omringden ons huis. We
zaten dus midden in een kolkende zee. Zou het huis de strijd met de zee winnen of
verliezen? Ik ging om de minuut bij de trap kijken of het water nog niet afging. We hadden
allen ons eigen verdriet. Roks sprak over zijn vrouw, die alleen op zolder zat zonder licht
en met de gedachte dat haar man verdronken was. Vader en moeder die naar het huis
van mijn broer keken, dat tot het dak in het water verdwenen was en steeds dieper
wegzonk want het water steeg. Uren en uren zaten ze voor het raam te turen naar die ene
plek.

Ikzelf zag de dood met zijn klauwen naar me grijpen. Ik hoorde de wind razen, de golven
sloegen met grote kracht tegen ons huis aan en er beukte een kast tegen de zolder aan.
De muren beefden. Ik ging voor de zoveelste maal bij de trap kijken, nog drie treden dan
zou het water boven zijn! Maar gelukkig….. na een tijdje zakte het weer even vlug als het
gekomen was, want er was een dijk die aan onze polder grenst doorgebroken en zo
stroomde het water die polder binnen. Dat was ons geluk dus, anders waren we allemaal
verdronken. Op dat ogenblik voelde ik me zo gelukkig als ik nog nooit was geweest. Het
water zakte!
Ik ging weer naar bed en probeerde wat te slapen maar het lukte niet, want ik verbeelde
me dat ik het water weer op hoorde komen. Eindelijk werd het weer licht. We gingen uit
bed en aten een boterham. Toen het water op zijn laagst was kwam mijn broer erdoor om
te kijken of we nog wel leefden. Hij vertelde ons dat bij hem het water op zolder had
gestaan en dat er van de keuken en de slaapkamer niets meer te zien waren, die waren
dus helemaal weggeslagen. Vader zei dat hij zijn vrouw en twee kinderen moest halen
omdat het daar veel te gevaarlijk was. Eerst haalde hij zijn dochtertje van drie jaar, daarna
zijn zoontje van vier jaar. Vervolgens ging hij terug om zijn vrouw en wat geld te halen. Dus
vier tochten door het ijskoude water. Daarna is hij nog in de stallen van de dieren gaan
kijken en vond daar tien dode koeien, en nog twee paarden en twee koeien in leven. Deze
beesten vechten ook als mensen voor hun leven. Ze hadden bovenop hun dode makkers
staande hun leven gered. In ons dorp was bijna al het vee verdronken.
Zo verstreken de uren op de zolder.

Roks probeerde op een deur zijn huis te bereiken, want hij wilde zo gauw mogelijk naar
zijn vrouw terug. Mijn vader is op een paard bij de buren geweest. Pa en Leen hebbende
de levende dieren van tussen de dode dieren gehaald en op de beste stallen gezet. 
Toen het water zover gezakt was dat je er met kaplaarzen door kon lopen ben ik naar
beneden gegaan. Wat was dat een ravage. Muren en ramen waren eruit, stoelen en tafels
lagen kapot en door elkaar. Dat waren de keuken en kamer van weleer! 





Watersnoodherdenking 2025

Op 1 februari 2025 willen we met elkaar als dorpsgemeenschap
stilstaan bij het verschrikkelijke gebeuren in de rampnacht van 1953.
Die dag gedenken we de dorpsgenoten die deze ramp niet hebben

overleefd. We willen dat ook nu weer dorps breed doen, dus met de
kinderen, jongeren en u als oudere.

Die dag, 1 februari, valt op een zaterdag dus kon u er vorig jaar niet
bijzijn i.v.m. de werkzaamheden is er nu dan alle gelegenheid om naar

dorpshuis Oosterhof te komen.

U geeft daarmee ook een voorbeeld aan de kinderen, zo van - die
mensen die het niet hebben overleefd gaan mij ter harte.

Samen stilstaan, samen herdenken… opdat wij niet vergeten!

Hoe de verdere invulling zal zijn is te lezen in de Wereldregio van eind
januari.

Wees welkom, Leendert van der Werf.

Het werd woensdag 4 februari, de verjaardag van mijn moeder. Woensdagmorgen zagen
we in de verte een bootje aankomen, vader ging naar beneden. De man in de boot zei dat

we allemaal weg moesten. Mijn vader vertelde we moesten evacueren en dat we niets
mee mochten nemen. We trokken allemaal kleren over elkaar aan tot er niets meer over

heen kon. We moesten voor de tweede maal evacueren. ’s Middags werden we met
amfibie voertuigen naar Zijpe gebracht. Toen met Rijnaken naar Rotterdam, daar werden
we met auto’s naar het Irene gebouw in Schiedam gebracht. Daar kregen we een adres
waar we ondergebracht werden. En hier zullen we wel van de winter moeten blijven.....



Groenleer Metaalrecycling 
in Zierikzee en Rilland is een full-service
metaalhandel voor bedrijven en particulieren.
Wij bieden u een optimale service met
persoonlijk contact zonder dat dit ten koste
gaat van de prijs die u ontvangt. 

U kunt bij ons terecht voor:
 
 
 

Verkoop van alle soorten oud ijzer en metalen
Gratis ophalen bij grotere hoeveelheden
(containerservice)
Metaal Sloop & demontage



Actieavond voor Pink Ribbon was een succes!

Op 31 oktober hebben we als fysiotherapiepraktijk een avond georganiseerd ten bate van
Pink Ribbon. Oktober staat bekend als 'borstkankermaand', een maand waarin extra wordt
stilgestaan bij borstkanker. Omdat we in onze praktijk veel mensen zien met (borst) kanker,
leek het ons goed om hieraan extra aandacht te besteden. Het doel van deze avond was om
zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar borstkanker en daarnaast een stukje
bewustwording te creëren. Op deze avond kregen de deelneemsters informatie over
meerdere onderwerpen zoals voeding, hormonen, het herkennen van borstkanker en de
behandelmogelijkheden bij de fysiotherapeut als er sprake is van (borst)kanker. Na de pauze
met wat lekkers van Zeeuwsch Zoet, werd de avond afgesloten met een fijne yogales
verzorgd door Heleen de Kuster van Yoga Heleen. 

Alle deelneemsters gingen met een ontspannen gevoel en een goedgevulde goodie bag de
deur uit! We kunnen terugkijken op een interessante en succesvolle avond en zonder de hulp
van de sprekers en de sponsoren was dit niet gelukt!

We willen iedereen die aan deze avond heeft bijgedragen dan ook hartelijk bedanken! In het
bijzonder Petra (ervaringsdeskundige), Amanda Soeters en Rianne Appelman, mammacare-
verpleegkundigen in het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland, Renata Knijff van Care
for Women, Iris Slabbekoorn van De Diëtheek en Heleen de Kuster van Yoga Heleen.
Daarnaast Annemarie Le Comte van de Oosterhof voor het vlekkeloos laten verlopen en
verzorgen van deze avond en voor de gastvrijheid!

Ten slotte alle sponsoren die bij hebben gedragen aan deze avond: heel hartelijk 
dank. Uiteindelijk hebben we zo’n €400,- opgehaald voor Pink Ribbon!

Bakkerij Bouman, Oosterland
Coop Oosterland
Zeeuwsch Zoet
The Hair studio, Oosterland
’t Knip-uus, Oosterland
Fudge & Co, Oosterland
Schoonheidssalon Colinda, Oosterland
Ankie’s Kadoshop, Oosterland
Bloem Marie, Nieuwerkerk
Jumbo Schot, Nieuwerkerk

Het is mooi om te merken dat er zoveel mensen zijn die dit doel een warm 
hart toedragen en hierin hun steentje willen bijdragen. 
We zijn dankbaar voor jullie steun! 

Team Fysiotherapie Oosterland





Veel mensen weten dat bewegen bijdraagt aan hun gezondheid. Maar fit en gezond
blijven naarmate we ouder worden gaat niet vanzelf, daar moeten we iets voor doen. 

Met professionele begeleiding zorgen we bij de BlijFit van de Vereniging d’Antilopen
Schouwen-Duiveland (Vereniging voor mensen met en zonder beperking) dat u gaat
bewegen. Er zijn 13 groepen verdeeld over Schouwen-Duiveland waar de BlijFit lessen
worden gegeven. De docenten geven lessen gym, dans, stoelgym en sport & spel.

Ik ben Bianca Meurs, 60 jaar en docent van de BlijFit les (gym op muziek, sport & spel) op
de donderdagmiddag in Oosterland. Deze groep bestaat alweer 12,5 jaar. De deelnemers
hebben veel plezier. Gezelligheid en bewegen in groepsverband staat bij ons hoog in het
vaandel. Niets moet en iedereen kan meedoen op zijn niveau.

De les bestaat uit een goede warming-up, voor de opwarming van de spieren. Daarna zijn
de oefeningen gericht op kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en balans. Er is ook
altijd een sport & spel onderdeel, denk daarbij aan balspelen, badminton, dynamictennis,
ringhockey, knotshockey, circuit, dobbelsteenspel, loopspel enzovoorts. We sluiten de les
af met een cooling-down. In mijn lessen gebruik ik muziek als onderdeel van de les. Dit
werkt fijn om de oefeningen uit te voeren.

Wat vinden de deelnemers van de BlijFitles?
"Spannend, telkens weer iets anders."
"Met positief en lekker gevoel naar huis."
"De leukste groep van Schouwen-Duiveland."
"De gymoefeningen op muziek vind ik zo fijn."

Bent u 55+ en wilt u meer gaan bewegen, kom eens kijken en een proefles meedoen. 

Donderdagmiddag 15.30-16.30 uur 
Gymzaal Dr. Schutterstraat 3, Oosterland.

Telefoonnr. 06-12300494

Voor al onze andere locaties van de BlijFit groepen en andere sporten van de vereniging
d’Antilopen kunt u op onze website, www.d-antilopen.nl meer informatie vinden!

Blijf fit met BlijFit

http://www.d-antilopen.nl/








Op OBS De Oosterburcht gebruiken we de ‘Kanjertraining’ voor sociale en emotionele
ontwikkeling. We vertellen jullie graag wat je daarvan zoal merkt in de school.

Deze periode gaan de kinderen tijdens de Kanjerlessen aan de slag met het thema
‘zelfvertrouwen’. Als leerkrachten zien we namelijk dat ze hierin nog een boost kunnen

gebruiken.

We leren de kinderen hoe je zelfvertrouwen kunt uitstralen: sterk staan, oogcontact maken
en jezelf laten horen (stemvolume). Daar kiezen we dan een aantal oefeningen voor uit. De
kinderen delen ook verschillende kwaliteiten aan elkaar uit om een positieve sfeer (en dus
meer zelfvertrouwen) te creëren. Wanneer iemand zich vertrouwd voelt, dan durft diegene
ook zijn/haar grenzen (op een kanjermanier) aan te geven, te vertellen wat iemand ergens

van vindt, is die persoon niet bang om fouten te maken en durft diegene over zijn/haar
emoties te praten.

Er valt of staat dus veel met een stukje zelfvertrouwen. Denk ook maar aan afhankelijkheid.
Wanneer een leerling genoeg vertrouwen in zichzelf heeft, dan heeft hij/zij minder

bevestiging nodig van anderen, zoals de leerkracht. Een kind kan dan groeien als zelfstandig
persoon. Daarom vinden we het belangrijk om een langere tijd extra met het vergroten van

het zelfvertrouwen aan de slag te gaan. We hopen dat daarmee het zelfvertrouwen van
kinderen groeit. Dit kan vervolgens verder bij dragen aan de fijne sfeer op onze school.

OBS De Oosterburcht 

Deze keer een stukje over de Kanjertraining op De Oosterburcht:

Natuurlijk zijn de kanjerlessen niet de enige momenten waarop we inzetten op het
zelfvertrouwen. Dit doen we tijdens zoveel mogelijk momenten gedurende de dag

Vragen? Neem gerust contact met ons op!



Voor het juiste  persoonlijke advies!en

Sint Joostdijk 82, 4307 AV OOSTERLAND
Tel.: 0111-647400 06-53117614

FraDor Techniek en Dienstverlening verkoopt en verdeelt 
vanuit Oosterland alle mogelijke machines, gereedschappen en toe-
behoren op het gebied van het herstellen van autoschade’s. 

Dealer / leverancier van:
 Migatronic (DK) 

Gys (F) 
Toolspecial 
Technolit (D) 
Pferd (D) 
Tyrolit Gecertificeerde 

keurmeesters voor 
NEN-3140 keurin-
gen op locatie

Rotec 
Gloor 

 
 

Maiburg 
VVZ-Luiten 
Osma-Werm (D) 
Gmelin Moll (D) 
Fource - AOC - LKQ 
MSH-Equipment 
Wiellander en Schill (D) 
Laspartners Multiweld 
SilverShine 

lasapparatuur
spotters (om deuken uit auto’s te trekken) + puntlasapparaten

gereedschappen/kleding/handschoenen
gereedschappen/spray’s/lasdraden

slijp- en polijst materialen
schuur- en frees materialen
boren/frezen/snijden/zagen/enz.
autogeensets en branders

schuurmaterialen
verf/gereedschap/schuurmaterialen 3M

speciale produkten
Speciaal carrosserie gereedschap

onderhoudsmaterialen en gereedschappen
schadeherstel gereedschap

speciale sig zaagmachines e.d. 
lasapparatuur

auto poets- en reinigingsprodukten

Bijzondere klanten in ons bestand: TU Delft, levering lasapparatuur. Covra Bors-
sele, onderhoud tig-lasapparaat. Klanten in de omgeving van Oosterland: ABS 
Autoschadeherstel, Ad Stouten, Clerx koeltechniek, JvA Machine’s, Dorst & zn, 
J.K. Dorst revisie, Agro Duiveland, Maatschap Koppert, Kwekerij Droppert, Peter 
Morks, T & T verhuur, Henk Dorst, Bogaart Agro, Seaside Performance, Hooger-
werf, Boogert Service, Voorbeitel, Kik montage, Leo van Klinken, Dost v.o.f., enz.



Wat was het een gezellige drukte op de Winterfair, die gehouden is op vrijdag 1
november 2024. De deuren stonden nog niet lang open of de kraam van de school werd
al bezocht door veel enthousiaste leerlingen, ouders en andere belangstellenden! De
leerlingen van de school hadden dan ook voor een goedgevulde kraam gezorgd. Er
waren kaarsjes, snoep-sneeuwpoppen en vogelvoederattributen te koop. Verder hadden
we nog boodschappen, spruitjes en kaarten te koop.

Ook was het mogelijk om het aantal kastanjes te raden, die in een hele grote pot zaten.
Hier hebben veel mensen aan meegedaan. Het totaal aantal kastanjes was: 731. Dit
precieze aantal is geraden door Anna Dooge. Zij heeft inmiddels de cadeaubon van de
COOP in ontvangst genomen. Om 21:00 uur was onze kraam een eind leeg verkocht.
Hartelijk dank voor uw belangstelling 
en bijdrage. Ook de COOP hartelijk
dank voor het sponsoren van de 
cadeaubon en fam. Koppert voor de 
spruiten die we mochten verkopen. 
We vonden het als school fijn om zo als 
onderdeel van het dorp bij de Winterfair 
te zijn. De totale netto-opbrengst van de 
kraam was: € 305,77. Hartelijk dank!!
We willen hiervoor buitenspeelgoed kopen
 voor de leerlingen van de school. Dit zult u
 binnenkort wel zien op een van de pleinen.

Winterfair Oosterland



Weekagenda
*wijzigingen onder voorbehoud. Wellicht zijn sommige activiteiten niet doorlopend elke week. Voor meer

informatie over de activiteit verwijzen wij u door naar een eventueel contactpersoon. Heeft u toevoegingen op
deze weekagenda? Laat het ons weten via kroaieblad@gmail.com! 



Activiteiten voor in de agenda
Vrijdag-zondag 24-26 januari 2025 Nationale tuinvogeltelling
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling

Zaterdag 1 februari 2025 - Watersnoodramp herdenking. 
(Kijk in de Wereldregio voor aanvullende informatie)

woenadag 12 maart - Biddag voor gewas en arbeid 

Vrijdag 14 maart - Sponsoractiviteit SV Duiveland

Zaterdag 15 maart - Boekenmarkt in de Voorkerk van de Hervormde Kerk

Zaterdag 26 april - Koningsdag (i.p.v. zondag 27 april).
Houd uw brievenbus in de gaten voor de verdere invulling hiervan. 

Zaterdag 3 mei - Dodenherdenking Oosterland

Zaterdag 10 mei - Actiemarkt Bogermanschool

Zaterdag 21 juni - Bedrijventoernooi SV Duiveland

13 & 14 september - Jubileum weekend SV Duiveland
Voor het vullen van deze lijst zijn wij afhankelijk van wat ons wordt aangeleverd.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen. Heeft u aanvullingen op
de agendapunten voor de komende kwartalen? 
Laat het ons weten via kroaieblad@gmail.com

https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling


Uitvaartzorg

Schouwen Duiveland
Wilgenstraat 12
4307 DA Oosterland
0111 40 2000

Tholen & Sint Philipsland
Eendrachtstraat 49
4675 CR Sint Philipsland
0167 572105
Steijnuitvaartzorg.nl
info@steijnuitvaartzorg.nl



Blaasmuziek in Oosterland! 
Een hele leuke hobby die ook nog eens een goede training is
voor de ontwikkeling of instandhouding uw brein door het
stimuleren van de hersennetwerken en het bevorderen van
nieuwe verbindingen. 

Muziekvereniging Oosterlands Fanfare (opg.1898) onder
professionele leiding van Stijn Derwig is altijd op zoek naar (bij
voorkeur reeds spelende) leden of anders leerlingen die ons
koperensemble willen versterken of op een andere manier actief
willen zijn (bv. bestuur, archief, materiaal) binnen onze
vereniging. 

We spelen een heel gevarieerd repertoire en proberen er te
zijn voor Oosterland e.o. Solistisch zijn er ook heel veel
mogelijkheden! 

We hebben direct plaats voor (m/v) Bastuba (Bb/Eb/C);
Slagwerker; Bugel; Hoorn (F of Es); Trombone (C/Bb); Trompet;
Bariton of Euphonium. We repeteren altijd op vrijdagavond in
Oosterhof (19.45-21.45u). Neem contact op via onze Facebook
pagina en een direct bericht of kom gewoon eens langs voor
een vrijblijvende probeersessie! 





Vrijetijdsclub Oosterland
Op dinsdagmiddag 15 oktober jl. was het dan zover: de eerste bijeenkomst van de enige,
echte Vrijetijdsclub van Oosterland! Ondergetekende was gevraagd hierbij ook aanwezig te
zijn. Zie hieronder een kort verslag.
Tussen 14.00 en 16.00 uur, in het mooie atrium van de Saele, kwam jong en oud bijeen om
gezellig met elkaar te sjoelen, kaarten, breien, haken of te punniken (de dames). Ook slechts
uitgebreid kletsen met elkaar (de heren) onder het genot van een kop koffie of thee (met een
lekkere kletskop), behoorde tot de mogelijkheden.
Er blijkt duidelijk behoefte te bestaan onder de Oosterlanders om af en toe eens samen te
zijn, gedachten te delen en wat nieuwtjes uit te wisselen over het dorp.
Nu was dit een eerste opzet, met het handwerken en de andere activiteiten. Er zou echter
ook de mogelijkheid kunnen zijn voor een schilder-, knutsel- of leesclub.
Zelfs zou er misschien eens een presentatie kunnen worden gegeven over vroeger tijden in
ons mooie dorp, met foto’s ter herinnering hieraan. Of misschien heeft iemand een
bijzondere hobby of andere interessante bezigheid waarover hij/zij iets zou willen vertellen
aan de club?
Wenskaarten, houten kinderspeelgoed of nestkastjes/vogelvoer vetbollen maken behoort
eventueel ook tot de opties.
Scrabbelen, dammen, schaken, rummikub, monopoly, Pim-pam-pet of een ander leuk spel
dat u zelf in huis heeft, kan bovendien worden gedaan. Er zijn tafels en stoelen genoeg!
Tenslotte zouden er recepten, stekjes of plantenzaden of bloembolletjes kunnen worden
uitgewisseld. Wat dacht u van het organiseren van een middagje ruilbeurs van gereedschap,
doe-het-zelf’ spullen, knutselmaterialen, naaigaren, borduurpatronen, wol of stofjes?
U leest het goed: alles ligt open voor de meest bijzondere initiatieven van iedereen die hier
belangstelling voor heeft!
Voor de kosten behoeft u het niet te laten. Er wordt geen contributie voor de gebruikmaking
van de Saele gerekend. Het enige waar u een financiële bijdrage voor wordt gevraagd is de
kop koffie of thee: 50 eurocent per stuk. Het zou leuk zijn als, in onderling overleg, alle
deelnemers eens iets lekkers (zelfgebakken?) meenemen voor bij de koffie/thee.
Dus… kom over de brug en ontmoet andere Oosterlanders die u misschien anders nooit zou
treffen of misschien al zo’n lange tijd niet hebt gezien. Op de even weken van de maand komt
de Vrijetijdsclub bijeen.
Het is geheel vrijblijvend om eens langs te komen. Kijk gerust eens een keer of dit iets voor u
is. Het leuke is, omdat alles nog in de kinderschoenen staat, dat iedereen zijn/haar steentje
kan bijdragen om dit tot een groot succes te maken.
Tot ziens op de Vrijetijdsclub in de Saele van Oosterland! De bijeenkomsten zijn op de even
weken, om de week… Het wordt inmiddels elke keer al een beetje drukker. Ook u bent van
harte welkom!

Constance Verplanke, Oosterland





Zelfverdediging voor meiden en dames
 

Vanaf 16 januari gaan we op donderdagmorgen een cursus zelfverdediging voor dames
aanbieden!

Wat houdt dat in? Veel van jullie hebben wellicht in het verleden of in verschillende situaties
een gevoel van onveiligheid ervaren. Het kan voor vrouwen een uitdagend zijn om 's avonds

alleen over straat te gaan. Ongeacht de lokatie, die onzekerheid blijft vaak hangen.
Daarom hebben we er voor gekozen om een zelfverdedigingsprogramma op te zetten.We

bieden 15 lessen aan voor beginners en nog eens 15 lessen voor gevorderden.
 

Vergeet niet dat jullie als vrouwen in jullie omgeving een andere kijk kunnen hebben op
jullie werk of andere situaties. Het doel is om jullie een groter gevoel van veiligheid te geven.

We helpen jullie ook om verbaal sterker te worden.
 

De lessen beginnen op 16 januari. Interesse en/of vragen? Neem contact op met Cor Bellers,
06-24355202

 

SV Duiveland
Het laatste nieuws van de sportvereniging

ONZE EERSTE VASTE SPORT LOCATIE!

"In 2025 gaan we een mooie stap maken naar onze eerste vaste locatie. We krijgen
een vergunning om bij voetbalclub S.V. Duiveland in Oosterland een outdoor

sportcontainer te vestigen. We hopen dit in maart/april 2025 te realiseren. We zijn
de eerste outdoor sportbedrijf in Zeeland die dit concept samen met een

voetbalvereniging opzet. We zijn er trots op en super blij met onze plannen. In de
toekomst laten we meer weten over deze ontwikkelingen."





Kleine zwanen in Oosterland
door Jan Meerman

Er komen in Nederland drie soorten zwanen voor: knobbelzwaan, kleine zwaan, wilde zwaan en
zwarte zwaan. De knobbelzwaan is de enige inheemse soort en iedereen kent deze soort wel
van de gracht in Zierikzee. De zwarte zwaan is een uit dierenparken ontsnapte soort die
oorspronkelijk uit Australië komt. Als je naar de Flauwers inlaag gaat, kun je meestal wel een
paar zwarte zwanen te zien krijgen. De wilde zwaan en de kleine zwaan zijn beide trekvogels die
we hier alleen in de winter zien, ook hier bij Oosterland! Elke winter van november tot en met
januari strijken hier kleine zwanen neer, meestal binnen de driehoek Brede Zandweg –
Oostersteijnweg - Lage Rampertseweg. De aantallen wisselen heel sterk, meestal zie ze je in
groepjes van enkele tientallen, maar soms wel meer dan honderd. Als je wat oplet zie je dat niet
alle zwanen puur wit zijn, als het goed is zitten er heel wat grijzige tussen, dit zijn jonge dieren
die dit jaar geboren zijn. Aan het aantal grijze vogels kun je zien of de soort een goed of een
slecht broedseizoen heeft gehad. 
Als je goed oplet zie je mogelijk ook dat een of meer vogels een “halsband” hebben. Die
nekbanden zijn een vorm van vogelringen die het voordeel hebben dat je met een goede kijker
of telescoop de ring kunt aflezen zonder dat je de vogel hoeft te vangen. 
De vogel op de foto heeft een gele nekband met nummer 052E. 
Er bestaat een database in geese.org en als je die weet te door-
gronden dan kom je er achter dat deze vogel op 26 December 
2014 als volwassen dier geringd is in Noord-Brabant. Elke zomer 
trekt deze zwaan naar Estland waar hij/zij naar waarschijnlijk ook 
broedt. En elke winter keert hij/zij dan weer terug naar Oosterland.
 Ook deze winter is deze vogel al weer gezien, dus al minstens 10 
jaar vliegt deze vogel heen en weer tussen Estland en Oosterland!









Een zeldzame rups in Oosterland.
door Jan Meerman

Op de laatste dag van oktober 2024, vond ik op de stoep naast de heg bij Jan Dorst aan de
Molenweg wat opvallende rupsenpoepjes. Even goed zoeken leverde een 6 cm grote rups
op die van de wilde wingerd aan het eten was. Voor mij was het meteen duidelijk wat voor
soort het was: een Wingerdpijlstaart! Nou is de Wingerdpijlstaart heel zeldzaam in
Nederland. Het is feitelijk een Afrikaanse soort, maar elk jaar trekken ze naar het noorden.
Ook vlinders kunnen trekken! Trekvlinders dus. Hoe zeldzaam is het dan voor deze soort
om helemaal Nederland te bereiken? Nou, in de meeste jaren wordt er geen enkele
gemeld, soms 1 maar zelden meer. Dus deze vondst was inderdaad bijzonder! Aangezien ik
vermoedde dat er nog wel meer rupsen zouden kunnen zitten, ben ik ’s avonds samen met
Jan Dorst nog eens gaan zoeken met een UV-lamp. Sommige rupsen lichten lichtblauw op
in het schijnsel van zo’n UV-lamp terwijl de omringende vegetatie niet kleurt. Een groene
rups, die normaal keurig verscholen zit in groen blad, licht dan ineens helder maar een
beetje spookachtig op. En ja hoor, er zaten er nog meer. In totaal kon ik maar liefst 7
rupsen ontdekken! De meeste vlinderliefhebbers zijn al blij als ze er in hun leven 1 te zien
krijgen, en ik had er meteen 7! Overigens, het was blijkbaar een “goed” jaar om deze soort
waar te nemen want op het platform waarneming.nl kwamen meldingen uit 22 plaatsen in
Nederland binnen waar de soort gezien was. Maar nergens met 7 tegelijk! Waarom zo’n
vlinder trekt is niet duidelijk, Nederland is geen Afrika, en de meeste van deze rupsen
hebben het dan ook niet gehaald. Eer ze volwassen waren, waren de bladeren van hun
voedselplant afgevallen. Zo gaat dat in de natuur.

De rups in het
donker, beschenen
met een U.V. lamp

De rups zoals je
die overdag ziet







NIEUW JAAR NIEUWE KANSEN 🤩💪🏼🍀
Je hebt het misschien al gehoord of gelezen; 

Ankie's Kadoshop stopt er mee ⛔️😔..
 Maar verdwijnt er dan weer een winkel van het dorp? Dat gelukkig niet! 😄

Jullie hebben het misschien al van horen zeggen of hadden wellicht zelf al een
idee, maar achter de schermen waren Ankie en ik al een tijdje in gesprek over

een eventuele overname. My Sweet Lifestyle breidt steeds meer uit, we krijgen
heel veel leuke reacties en ik vind het heel belangrijk dat er een winkel op

het dorp blijft! 😊

Wordt het dan een winkel vol met kleding ? Nee zeker niet! Er ligt een plan om
samen met producten van andere ondernemers een veelzijdige winkel ervan te

maken! 😍

De pasfoto service blijft sowieso, (horloge)batterijen blijven in het assortiment
en ook de wenskaarten is een vast product wat in de collectie zal blijven👌🏼. 

Over de verdere invulling hebben wij zelf ook al nagedacht, maar ook worden
jullie als klanten gevraagd om via de enquete die je op papier tussen dit
blaedje vindt mee te denken over wat er zoal in de winkel moet blijven

qua aanbod. We hopen met deze invulling een zo’n compleet mogelijk aanbod
te kunnen blijven leveren, maar wel in een ander jasje!

Ga ik dan stoppen met mijn baan als juf hier op het dorp? Nee zeker niet! Dat
kan ik nog niet missen, dus het zal een combinatie worden!

De komende maanden zullen we jullie dan ook meenemen achter de schermen
bij dit proces. Blijf alvast op de hoogte door @mysweetlifestyle.nl te volgen

op Facebook en Instagram! 🫶🏼

Ik ben enthousiast en trots dat mijn droom
weer een stukje dichterbij komt en hoop jullie

allemaal te (blijven) zien in de winkel!🥹❤️ 

Liefs, Janine Donselaar-Dorst



Sint Joostdijk 43
4307 AR Oosterland

0111-643998

Maandag t/m donderdag geopend
van 09.00 - 17.00 uur*

*houd Facebook in de gaten voor eventuele
wijzigingen/vakanties

U kunt bij ons terecht voor diverse artikelen waaronder wenskaarten, huishoud,
speelgoed, kantoor, decoratie en kado-artikelen. 

Ook maken we pasfoto's. Een afspraak maken is NIET nodig! 

Klaar terwijl u wacht!



Bij De Barbier op de Ring in Ouwerkerk bent
u aan het goede adres voor een terrasje,
diner, borrel, live muziek of een feestje. 

Meer info? Neem gerust contact op via 0111-
643174 en volg ons op Social Media voor alle

maandmenu’s en evenementen!

Editie 2 van 2025 van Donald Duck ligt nu in de winkel en gaat
over Zeeland! Het verhaal over Donald Duck begint met de

kapotte 'Duckstadse zeewering'. Dagobert Duck is bang dat zijn
bedrijven onder water komen te staan tijdens een storm.

Daarom besluit hij een bezoek te brengen aan de
Oosterscheldekering, om te kijken hoe die is gebouwd. Samen
met Donald Duck en de neefjes Kwik, Kwek en Kwak huren ze
een boot in Zierikzee en varen richting Neeltje Jans. Daar staat

hen een grote storm te wachten.

Donald Duck op bezoek in Zeeland





Een avondje in de sloot met de brandweer!
door Tineke Boomsma

Dinsdag avonden zijn de oefenavonden van de brandweer, voor het merendeel gaat dan
de brandweer erop uit om ergens te oefenen in het verlenen van bijstand. Op een koude
dinsdagavond in december mocht ik van Leon Otte mee met de oefening zodat ik wat actie
foto’s kon nemen.
Op zo’n oefenavond weten de brandweerlieden niet wat hun te wachten staat, deze avond
had Joan Dorst een leuke oefening in elkaar gezet. Een bestelbusje was op zijn kop in de
sloot beland, er zat iemand in die luidkeels om hulp riep. En in de laadruimte zat een vat
met chemicaliën dat lekte!
De brandweer auto rukte uit met zes brandweerlieden. In Oosterland beschikt men niet
over een kraan om het busje uit de sloot te halen dus werd de hulp van het team uit
Zierikzee ingeschakeld, Dat was ook een leuke oefening voor hun en zo wordt duidelijk dat
de brandweer teams die er op het eiland zijn met elkaar samenwerken.
Terwijl men moest wachten op de assistentie uit Zierikzee werd door 2 mannen, uitgerust
met ademlucht apparatuur nagegaan wat er precies aan het lekken was. Waarom die
ademlucht apparatuur? Je weet maar nooit of er kwalijke giftige stoffen ontsnappen, dus
even op safe spelen, onze eigen veiligheid gaat boven alles. Daarna werd met behulp van
de kraan het busje op het droge getild. Vervolgens werd het portier verwijderd en de
inzittende uit de auto gehaald. In een echte situatie zou dat onder begeleiding van
opgeroepen ambulance gebeuren maar in dit geval betrof het een levensgrote mannequin.
Maar waar kwam dat hulpgeroep dan vandaag? Dat was een heel ingenieus bandje waarop
iemand de hulpkreten had ingeroepen.
Nu kon er verder gewerkt worden aan het opruimen van het wrak. Met behulp van de
kraan werd het voertuig op zijn wielen gezet en een vorkheftruck van het bedrijf Ad
Stouten kwam aangesneld om het mee te nemen naar zijn terrein. Want Ad Stouten zat
ook in het complot, hij had het busje aangeleverd en in de sloot ‘geparkeerd’.
Zo had de Oosterlandse brandweer een mooie en vooral leerzame oefenavond, alles ging
heel gemoedelijk en kameraadschappelijk. Zo zijn ze weer getraind voor het geval het om
een ‘echie’ gaat .
We mogen in Oosterland best wel trots zijn op onze vrijwilligers die zoveel inzet hebben.
Met dank aan alle brandweerlieden dat ik er bij mocht zijn. Het was best een beetje koud,
maar daar hebben ze geen last van want die beschermende pakken houden de kou wel
buiten. Maar in de zomer gaan diezelfde (zware) pakken ook aan en terwijl iedereen in
korte broek loopt, wordt er menig zweetdruppeltje in het pak gemorst.





De brandweer van Oosterland
Ploegleider Leon van de Oosterlandse Brandweer geeft ons wat uitleg over het
brandweer korps van ons dorp.
Al sinds heugenis heeft het dorp Oosterland een vrijwillige brandweer. Verdeeld over het
hele eiland zijn er 9 vrijwillige brandweerposten, met andere woorden niet elk dorp
beschikt over een eigen brandweer. We mogen best trots zijn op onze brandweermannen
(momenteel zijn er geen brandweer vrouwen in het korps maar die waren er wel in het
verleden. Dus…… wat let je?), op dit moment zijn dat 17 mannen waarvan 4 nieuw in
opleiding zijn of gaan.

Iedereen woont in Oosterland, behalve 1 vrijwilliger die in Sirjansland woont. Maar
omdat deze persoon in Oosterland werkt, is hij een mooie aanvulling tot de ploeg.
De post Oosterland bestaat uit alleen vrijwillige brandweer mensen hoewel enkele
collega’s vanuit hun dagelijks werk een beroeps brandweertaak hebben. Maar als
vrijwilliger ben je 24 uur per dag, 7 dagen per week en 52 weken per jaar paraat. Los van
de vrijwilligheid is het wel gewoon een betaalde parttime neven functie. Vrijwillige
brandweer betekent dat het niet je hoofdfunctie is, je bent oproepbaar. Ging dat
oproepen in het verleden door middel van een hele luide bel die in je woonhuis hing,
tegenover gaat dat met behulp van een pager, of zoals sommigen het noemen; een pieper.
Zo’n pager heeft veel meer mogelijkheden dan die ouderwetse brandweerbel, je kunt nu
aangeven of je op tijd naar de kazerne kan komen om uit te rukken naar de plaats waar
assistentie nodig is. Mocht het niet lukken om de brandweerwagen bemand te krijgen en
uit te rukken, dan kan de centrale meldkamer snel een buurtpost alarmeren. Je belt dus
niet direct met de brandweer Oosterland, maar het contact loopt via 112. Die beoordeelt
dan of de brandweer langs moet komen.

Gemiddeld 25 tot 35 keer per jaar rukt de brandweer uit, en dat is niet alleen voor
brand. Er wordt ook hulp verleend bij ongevallen, stormschade en wateroverlast,
gevaarlijke stoffen, liftopsluitingen, reanimatie, dieren in problemen en dergelijke. Je moet
dus een brede opleiding hebben. Dus de vraag is: hoe wordt je nu een brandweer mens?
De eerste stap is om eens kennis te maken op de post. Je wordt lid van een team, dat moet
je natuurlijk wel zien zitten. Op dinsdagavond wordt er geoefend, want de vaardigheden
moeten wel op peil worden gehouden. Je kunt dan eens binnenlopen en behalve de sfeer
proeven, uitleg krijgen over het brandweer team. Je kunt dan solliciteren. Bedenk ook dat
je je fysiek gekeurd wordt want je moet het werk ook lichamelijk aan kunnen. En dan
begint de opleiding.

Waar kun je de opleiding volgen?
Dat is heel divers. Het kan binnen Zeeland, denk aan Goes, Middelburg of soms word het
uitbesteed naar Brabant of Zuid-Holland. Er zijn verschillende opleidingen, je begint altijd
met de opleiding tot manschap A. Deze opleiding duurt ongeveer een jaar als je de vorm
‘dagopleiding’ kiest, als die optie er op dat moment is. Veelal word er gekozen voor de
reguliere avond opleiding, dan is het elke week één avond naar de opleiding gedurende
ongeveer 2,5 jaar.



Is het handig als je technisch onderlegt bent?
Altijd mooi meegenomen. Maar dat kun je niet van iedereen verwachten. Dat is juist het
mooie van onze ploeg dat het heel divers is. Soms heb je inzetten waar iemand weinig kijk
op heeft, en de andere inzet is dat weer precies het tegenover gestelde. Hierdoor leren we
ook veel van elkaar. En vergeet de al iets oudere collega’s niet, zei zijn onmisbaar in een
ploeg, zeker nu we best wat nieuwe jonge collega’s gaan opleiden.

Wie interesse heeft om de brandweerploeg te versterken, kan het beste eens langs
lopen bij de kazerne aan de Wilgenstraat op een dinsdagavond. Leon kan je dan

meer vertellen over de Oosterlandse brandweer. En een volgende keer gaan we het
eens hebben over het materieel. Dus tot de volgende keer.







 Stay in touch :

Heb je ideeën of wil je iets
bijdragen aan dit blaedje?
Heb je een punt voor in de
jaaragenda? Wil je ergens
op reageren of heb je een
stuk waar wij aandacht
aan kunnen besteden?
Spreek dan iemand van de
redactie aan of mail naar
kroaieblad@gmail.com
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Wilt u het dorp steunen en daarmee uw bedrijf in
de spotlights zetten doormiddel van een
advertentie? Stuur ons dan een mailtje via
kroaieblad@gmail.com met de gewenste
afmeting, aantallen en de gewenste
advertentie.
Heel A5 (staand)
Eenmalige advertentie  €50,-
Vier opeen volgende edities €160,-
Halve A5 (liggend)
Eenmalige advertentie €30,-
Vier opeen volgende edities €100,-

Advertenties voor het volgende blaedje
graag vóór 1 maart mailen in JPG of PDF
bestand.

Ook eenmalige financiële bijdragen zijn
welkom. Zonder sponsoren geen
krantje!

't Kroaieblaedje
@tkroaieblaedje

Volg ons nu ook 
op Facebook en 
Instagram!


