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De Pasen, Hemelvaart en Pinksteren staan weer voor de deur, dat betekent ook dat het
voorjaar eraan komt. Alles wordt weer groen, de bloemetjes steken hun kopje al boven de

grond, de vogels hoor je fluiten, de eitjes worden gelegd, kortom het mooie weer komt eraan!
Iedereen is of wordt vrolijk en blij van de zon, die ook volop zijn werk heeft gedaan

afgelopen tijd en hopelijk nog meer zal gaan doen!
Het blaedje wordt zeer gewaardeerd horen we telkens opnieuw, wat fijn! Dit horen we niet
alleen van de (oud-)Oosterlanders maar ook van de nabij gelegen dorpsbewoners. Daarom

proberen we er telkens weer iets moois van te maken! 
We zijn blij met alle adverteerders die ons blaedje sponsoren, maar het moet natuurlijk niet

een reclamekrantje worden. Om ervoor te zorgen dat de verdeling tussen stukjes en
advertenties gelijk blijft, willen we jullie vragen, als jullie iets leuks hebben om erin te zetten,
hetzij een anekdote, een leuk artikeltje, belangrijke gebeurtenis, weetje over het dorp, een

lekker recept of gewoon een puzzel, een mailtje te sturen naar kroaieblad@gmail.com . Dan
gaan wij er mee aan de slag voor een volgende editie!

Ook donaties zijn meer dan welkom. Hierdoor blijft het Kroaieblaedje bestaan! Je kunt een
gift kwijt in de spaarpot bij Ankie’s Kadoshop in de winkel, óf een bedrag storten op ons

rekeningnummer (zie achterzijde van dit boekje). 

Hieronder alvast een lekker (paas)recept. Veel lees-, kijk- en puzzelplezier!

Voor u ligt weer al de achtste editie van het
kwartaalblad "’t Kroaieblaedje"

We zijn ook deze keer druk bezig geweest
om er weer wat moois van te maken.

En al zeggen we het zelf, het is ons weer
aardig gelukt :) !

v.l.n.r. Leny Dooge-
van der Maas, Janine

Donselaar-Dorst,
Tineke Boomsma en
Ankie van der Maas. 

Wie zĳn wĳ?

VAN DE REDACTIE

Bereiding
Klop de mascarpone en de slagroom met het zakje vanillesuiker en 75 ml
advocaat met een mixer romig. Verdeel een beetje van het mengsel over
de bodem van de glaasjes. Als de koffie is afgekoeld schenk je deze op
een diep bord.

Breek de lange vingers in tweeën en doop deze één voor één een paar
seconden in de koffie en verdeel dan een paar stukjes over het romige
mengsel in de glaasjeAs. Druppel hier een klein beetje van de overige
advocaat over en maak weer een nieuwe laag met het roommengsel,
lange vingers gedoopt in espresso en een beetje advocaat.

Eindig met een laag van het roommengsel en besprenkel met wat extra
advocaat. Breek 2 lange vingers in tweeën en steek deze bovenin het
mengsel. Snijd of sla de chocolade paaseitjes in stukjes en kruimel deze
over de paastiramisu.

Je kunt deze tiramisu direct serveren of een dag in de koelkast bewaren.
Let op, deze tiramisu is niet geschikt voor kinderen i.v.m. de alcohol in de
advocaat.

Ingrediënten
Voor 4 personen

250 gr mascarpone
100 ml advocaat
250 ml slagroom
1 zakje vanillesuiker
2 kopjes espresso
18 lange vingers
2 chocolade eitjes
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de woorden
staan in

deze
richtingen:

Kun jij alle de Zeeuwse vertalingen vinden die bij de Nederlandse woorden passen?
De overgebleven letters vormen samen een Zeeuwse zin,

Je vindt de antwoorden achterin het Kroaieblaedje.

Ga op zoek naar de Zeeuwse vertaling van de volgende woorden: 
DUIZELIG | DOOR ELKAAR | ACHTERUIT | ELASTIEKJE | FRIKANDEL SPECIAAL |
HANDEN | RAGEBOL | KRABBEN | KUILTJE | EROPUIT | ONDEUGEND | VOORMAN
UITBRANDER | VAATDOEK | LADE | GEZICHT | ONTDAAN | VIEZERIK | VERVELEND 
SIKKEL | ZEEF | RIOOLPUT

Zeeuwse woordzoeker; durf jij de uitdaging aan?





Sint Joostdĳk 43
4307 AR Oosterland

0111-643998

Maandag t/m donderdag geopend
van 09.00 - 17.00 uur*

*houd Facebook in de gaten voor eventuele
wĳzigingen/vakanties

U kunt bĳ ons terecht voor diverse artikelen waaronder wenskaarten, huishoud,
speelgoed, kantoor, decoratie en kado-artikelen. 

Ook maken we pasfoto's. Een afspraak maken is NIET nodig!

Klaar terwijl u wacht!

WIJ STOPPEN
EIND JUNI

NU 50%
KORTING OP

ONZE
PRODUCTEN!



Service & onderhoud aan inboard en outboard motoren 

Mark Niewenhuijse

Tel. 06-54992472 



Beste lezer,

Op 18 april vertrek ik voor 3 weken naar de buitenwijken van Tirana in Albanië. Hier ga
ik vrijwilligerswerk doen voor de organisatie Vrijwillig Wereldwijd. Ik werk mee aan een
project om lokale straatkinderen een veilige plek te bieden. Het gaat om kinderen uit

de Roma gemeenschap, straatkinderen en kinderen waar misbruik van gemaakt wordt.
Deze kinderen komen uit gezinnen die wonen in arme wijken en officieel niet bestaan

voor de regering van Albanië. Hierdoor hebben zij ook geen recht op onderwijs of
medische hulp. Deze kinderen - tussen de 7 en 19 jaar - zijn kwetsbaar en lopen het

risico in de kinderprostitutie en/of kinderarbeid terecht te komen. 

Op het project ga ik helpen in het buurthuis en schooltje, o.a. door het geven van
Engelse les, huiswerkbegeleiding en voorlichting over hygiëne. Ook gaan we samen

knutselen, sporten en spelletjes doen. Mijn doel is de kinderen te laten merken dat ze
er mogen zijn en meetellen als mens op deze wereld. 

Graag zou ik spelletjes, knutselspullen en onderwijsmateriaal meenemen naar deze
school om ze even zorgeloos kind te laten zijn. 

Het project is te vinden op www.vrijwilligwereldwijd.nl

Helpt u mee om dit mogelijk te maken?
Doneren kan op rekening NL08 RBRB 8841 4206 85

U kunt ook onderstaande QR code scannen. 

Met vriendelijke groet,
Ilona van der Have 

http://www.vrijwilligwereldwijd.nl/




1960: Oosterland krijgt nationale bekendheid!
Politieke crisis in Oosterland 

door Huib Uil

Het anders zo rustige Oosterland was in 1960 in rep en roer. Een lang slepend conflict
kwam in dat jaar tot uitbarsting, met de 48-jarige burgemeester van het Duivelandse
dorp als inzet. In het laatste jaar van haar bestaan zorgde Oosterland zelfs voor
vragen in de Tweede Kamer!

Op donderdag 18 februari 1960 begon de crisis, die Oosterland een half jaar lang in
zijn greep zou houden. Op die bewuste morgen kwam de commissaris van de
koningin jhr. mr. A.F.C. de Casembroot mededelen dat burgemeester S.W.A. Laurense
zijn werk zou hervatten. De burgemeester was een jaar eerder met ziekteverlof
gestuurd na scherpe kritiek. Een gemeenteambtenaar had financiële malversaties
gepleegd. De burgemeester wist dat deze ambtenaar in zijn vorige woonplaats ook
financiële problemen had. Hoewel uit een onderzoek was gebleken dat er geen
aanleiding bestond om de burgemeester te vervolgen, was het ziekteverlof verlengd.

De raadsleden hadden de commissaris laten weten dat met burgemeester Laurense
niet viel samen te werken, onder meer door zijn eigenmachtig optreden en zijn
houding. Ook zou de burgemeester erop hebben gestaan om vooraf persverslagen
van de raadsvergaderingen te lezen. Hij schrapte daaruit passages die hem niet
aanstonden.

Verzoening Pogingen om tot verzoening te komen hadden gefaald. In december
hadden besprekingen plaats gevonden met de Minister van Binnenlandse Zaken, mr.
E.H. Toxopeus. De minister sprak ook met burgemeester Laurense en diens
echtgenote. Toch besloot de minister om burgemeester Laurense te handhaven. De
wethouders M.J. Zeiler (VVD) en A.L. Bakker (PvdA), en de raadsleden J. van der Zande
(PvdA), A. Bal en A. Stoutjesdijk (beiden CHU) dienden hun ontslag in. De twee
raadsleden van de SGP bedankten niet voor hun raadszetel. Zij meenden de
beslissing van hoger hand te moeten aanvaarden.

Het feit dat de beide wethouders op staande voet ontslag namen, gaf grote
problemen. Dat gold onder andere de uitbetaling van de salarissen voor de
gemeenteambtenaren. Wethouder Zeiler weigerde te ondertekenen. De conclusie dat
Oosterland nu onbestuurbaar was geworden, lag voor de hand. Om de vacatures
vervuld te krijgen, werden de opvolgers op kandidaten lijsten benoemd. Maar stuk
voor stuk bedankten deze voor hun benoeming. Nadat tevergeefs 10 personen waren
benoemd en de lijsten van de VVD, PvdA en CHU waren uitgeput, werden opnieuw
drie personen benoemd. Het betrof een lid van de SGP, een van de ARP en een van
Gemeentebelangen Sirjansland. De laatste twee partijen hadden geen zitting in de
raad, omdat ze de kiesdeler niet hadden gehaald, maar in deze situatie kregen ze
alsnog een zetel toegewezen.



+31 85 250 22 23
info@capybaradimensional.com

Wij bieden professionele diensten om uw technische en
bouwkundige projecten te ondersteunen, van ontwerp tot realisatie.

3D Visualisaties
Realistische renderingen voor presentaties en marketing.

Blauwdrukken en Tekeningen
Nauwkeurige 2D-tekeningen, zelfstandig of vanuit 3D-modellen.

Berekeningen en Analyseren
Controleren op sterkte en stabiliteit van uw ontwerpen.

CAD-Modelering
Gedetailleerde 3D-modellen voor ontwerp en productie.

UW PARTNER IN TECHNISCH
ONTWERPEN EN ENGINEERING



M. Stouten (SGP), J.P. van der Maas (Gemeentebelangen) en J. op ’t Hof (ARP) bleken
bereid hun zetel in te nemen. Deze beslissing werd hun niet in dank afgenomen
door de bevolking. Het Tweede Kamerlid Scheps van de PvdA stelde indringende
vragen aan Minister Toxopeus. De landelijke pers reisde af naar Oosterland.
Burgemeester Laurense bleef vriendelijk, maar weigerde elk commentaar.

Onvrede
Er was grote onvrede in het dorp. De jeugd trok joelend en zingend door Oosterland
en hield een demonstratie voor het huis van de burgemeester. Eigengemaakte
liedjes werden toppers. Ze hadden als refrein: “wij willen Zeijler”. Her en der in het
dorp werden leuzen gekalkt met dezelfde tekst.

In april kon een nieuw raadslid worden beëdigd. Het betrof J.J. de Bruine van de SGP,
nadat een kandidaat van de PvdA had bedankt. Minister Toxopeus had het PvdA
gerustgesteld. Oosterland dreigde niet onbestuurbaar te worden nu vier van de vijf
vacante raadszetels weer werden opgevuld. De laatste plaats kon niet meer worden
opgevuld. De SGP had daardoor vier zetels en de ARP en Gemeentebelang beiden
één. De nieuwe wethouders waren eveneens SGP-ers: L.M. Bolle en Boogert. De SGP
meerderheid kwam onder meer tot uitdrukking in het besluit om het ambtsgebed bij
het begin van de raadsvergaderingen in te voeren.

Hamerslag
De Oosterlandse affaire eindigde in december 1960. Op 29 december kwam de
gemeenteraad voor het laatst bijeen vanwege de gemeentelijke herindeling die op 1
januari 1961 zou gaan volgen. Laurense was door dit moment diep geroerd nu hij
zijn ambt moest neerleggen. Hij en wethouder Bolle spraken lovende woorden die
het einde markeerden van 607 jaar zelfstandig Oosterland. Een hamerslag bezegelde
het einde van de zelfstandigheid.

In het ’t Kroaieblaedje van januari 2024 heeft u kunnen lezen dat wij betrokken geraakt zijn
bij het inzamelen van plasticdoppen. Dit is een inzamelingsactie voor de Stichting KIKA
(kinderen Kankervrij). KiKa investeert in onderzoek dat zich richt op alle vormen van
kinderkanker en KNGF Geleidehonden, de opbrengst gaat naar Stichting Hulphond, zo wordt
een bijdrage geleverd aan de opleiding blindengeleidehonden. Aan de oproep voor
inzameling is goed gehoor gegeven. Bijna iedere week is de blauwe ton vol. Dank aan een
ieder die daaraan heeft bijgedragen. Op het inleverpunt werd pas nog gezegd: jullie leveren
het grootste aandeel!! Maar er kan nog meer bij. 

Daarom; gooi de doppen niet weg maar deponeer ze in de blauwe ton die bij
onze schuur staat. Weet u voor onze medemens - groot en klein - heel
belangrijk!! Behalve plastic doppen van zuivelpakken, vruchtensappen,
deksels van bijvoorbeeld pindakaas en pastapotten, ook bierdoppen, wel
graag apart aanleveren.
Door onze bijdrage kunnen we de ander zien die zorg, aandacht en hulp
nodig heeft, dus kijk uit je doppen!! 

Kijk uit je doppen! 

Inzamel adres: Familie van der Werf, Molenweg 39, Oosterland. 





Herdenking oorlogsslachtoffers 2025

Krentenbrood met krukels; een Zeeuwse paastraditie

Wat typisch Zeeuws is, is het gebruik om met Pasen krentenbrood met krukels (alikruiken,
ook wel kreukels genoemd) te eten. Op Tholen, Sint-Philipsland, Schouwen-Duiveland en in
Yerseke is deze traditie nog springlevend. Liefhebbers zoeken de zeeslakjes bij laag water
aan de waterkant. De verzamelde krukels worden 24 uur in zout water gezet, daarna
afgespoeld en in ruim water gekookt.
Het eten van krukels is een hele klus. Zo’n maaltijd neemt
gemakkelijk een uur in beslag. Onmisbaar daarbij is een
kopspeld. Daarmee moet eerst het donkere, harde schijfje
uit de opening worden verwijderd, waarna de krukel aan de
speld kan worden geprikt en uit de schelp gedraaid. De zilte
krukels in combinatie met het zoete krentenbrood staan garant voor een bijzondere
smaaksensatie. Eet smakelijk deze Pasen! 

De herdenking van onze dorpsgenoten die getroffen zijn door het oorlogsgeweld
overtrof al onze verwachtingen. Immers met velen waren we in de kerk en later buiten
bij de monumenten. De verhalen en de foto’s maakten indruk , riepen reacties op van –
dat was mij allemaal niet bekend. Een waardevolle bijdrage was er ook van de
kinderen. Met zang en muziek werd dit alles ervaren als een dorpsbreedgedenken.
Daarom willen we ook dit jaar weer een herdenking organiseren.
 
We leven (nog) in een vrij land, maar dat is ook een vrijheid die we nooit als
vanzelfsprekend mogen gaan zien. Zeker door al het gebeuren in de wereld weten we
hoe fragiel die vrijheid is. En was in de eerste grote toespraak van onze voormalige
premier Mark Rutte de woorden te horen, “dat we geestelijk moeten voorbereiden op
oorlog”. En wat oorlog betekend kunnen we weten door de indringende beelden en
verhalen vanuit Oekraïne. 

Omdat 4 mei op zondag valt zal de bijeenkomst ook nu weer op zaterdagavond zijn.
Op 3 mei bent u weer welkom in de Jodocuskerk, de inloop in de kerk is vanaf 18.45
uur.

Met woorden en een korte impressie van de omgekomen dorpsgenoten, een bijdrage
van de kinderen en muzikale medewerking van Leander van den Bos en Oosterlands
fanfare willen we gedenken. Na het gedenkmoment gaan we naar buiten voor de
taptoe en 2 min. stilte waarna de bloemlegging zal volgen.

Na afloop van het gedenken is er weer de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in de
Suzanna Maria Loncquezaal van de Voorkerk.
Als betrokken dorpsgenoten hopen we u en jou weer te ontmoeten.

 “Opdat we niet vergeten, wat zij voor ons hebben gedaan!” 
Leendert van der Werf 



Groenleer Metaalrecycling 
in Zierikzee en Rilland is een full-service
metaalhandel voor bedrijven en particulieren.
Wij bieden u een optimale service met
persoonlijk contact zonder dat dit ten koste
gaat van de prijs die u ontvangt. 

U kunt bij ons terecht voor:
 
 
 

Verkoop van alle soorten oud ijzer en metalen
Gratis ophalen bij grotere hoeveelheden
(containerservice)
Metaal Sloop & demontage



Heeft u het al gezien? Er hebben een
aantal werkzaamheden in het Leugenpit

parkje plaats gevonden waarmee het
aardig opgeknapt is! Zo zijn er bomen

gesnoeid, is er gras aangelegd en staan er
nieuwe bankjes! Dank aan een ieder die
hier zijn steentje aan bijgedragen heeft! 

Samen zorgen we voor een mooi dorp!





Dit keer vertellen we u als lezer graag iets over het thematisch werken in
de onderbouw.
Bij de kleuters op de Oosterburcht komen de leukste thema’s aan bod.
Samen met de kinderen wordt bij de start van een nieuw thema besproken
wat ze al over een onderwerp weten en wat ze erover willen leren.
Vervolgens wordt er samen een plan gemaakt voor inrichting van de
hoeken. Zo nodig nemen de kinderen hiervoor spullen mee van thuis.
Tot nu toe hebben we uitgebreid gewerkt over ridders/kastelen en
kriebelbeestjes/vlinders/bijen staan ook nog op de planning. Op dit
moment zijn onze kleuters in de ban van de dinosaurussen!

Daar wisten ze best al een heleboel van, zelfs al die moeilijke namen!
Inmiddels is er een heus dinomuseum gemaakt naast de klas, compleet
met winkeltje en restaurantje. Er wordt druk geknutseld om het te vullen.
Zo zijn er dino’s gemaakt van klei, van karton en zelfs van Knex en Lego.

Ook is er in de klas een ontdekhoek waar ze vanalles kunnen op zoeken
over dino’s, skeletten kunnen opgraven en ook in de bouwhoek worden
prachtige dino bossen gemaakt, met zelfs vulkanen!

Al spelend leren ze dus een heleboel bij ons in de onderbouw!

OBS De Oosterburcht 

Thematisch werken
in de onderbouw

Neem ook eens een kijkje op onze vernieuwde website https://deoosterburcht.obase.nl 





Hallo beste lezer(es),
Groep 8 van de Ds. J. Bogermanschool gaat meedoen met de E-WASTE RACE. De E-WASTE
RACE is een actie waar 10 basisschoolteams aan mee doen. Het doel is om zoveel mogelijk
elektronische apparaten te verzamelen en die kunnen allemaal gerepareerd of hergebruikt
worden. De RACE is van 19 mei t/m 12 juni. Dan zullen leerlingen van onze groep 8 in

groepjes langs de deuren gaan om elektronische apparaten op te halen. De
apparaten mogen niet groter zijn dan 50 bij 50 centimeter en ze moeten afkomstig

zijn van huishoudens. Als er in uw elektrische apparaten batterijen of accu's zitten, is het
handig dat u die -zo mogelijk- verwijdert. Die kunt u inleveren bij een batterijenbak,

bijvoorbeeld in de supermarkt. Wij hopen als klas superveel apparaten op te gaan halen en
uw hulp is daarbij nodig. Dus gooi uw afgedankte apparaten niet meer in de vuilnisbak,
maar bewaar ze alvast voor de RACE. Het is natuurlijk niet alleen goed voor het milieu,

maar als we winnen levert het ons als klas ook nog een leuke prijs op!!!

Hartelijke groet,
Groep 8 van de Ds. J. Bogermanschool









SV Duiveland
Het laatste nieuws van de sportvereniging

Op 21 juni a.s. is het weer tijd voor het traditionele bedrijventoernooi
bij S.V. Duiveland. Dit jubileumjaar zouden we het leuk vinden als
naast de gebruikelijke bedrijven ook andere teams zich opgeven.
Bijvoorbeeld van andere verenigingen maar ook vriendenteams,

buurt- of straatteams kunnen zich inschrijven. Enige voorwaarde is dat
spelers 16+ zijn. Er wordt gespeeld op een half veld (7 tegen 7).

Iedereen die genoeg spelers heeft kan dus inschrijven. Man, vrouw,
gemengde teams, alles is mogelijk.

Inschrijven graag uiterlijk 7 juni met een teamnaam en
teamcaptain bij Hans v.d. Have, via mail

hansvanderhave@hetnet.nl of app 0628918859

Na het toernooi is het altijd nog lang gezellig en er kan tevens
ingeschreven worden voor de ook al traditionele BBQ!

Teams bedrijventoernooi gezocht!

mailto:hansvanderhave@hetnet.nl
mailto:hansvanderhave@hetnet.nl


Uitvaartzorg

Schouwen Duiveland
Wilgenstraat 12
4307 DA Oosterland
0111 40 2000

Tholen & Sint Philipsland
Eendrachtstraat 49
4675 CR Sint Philipsland
0167 572105
Steijnuitvaartzorg.nl
info@steijnuitvaartzorg.nl





Weekagenda
*wijzigingen onder voorbehoud. Wellicht zijn sommige activiteiten niet doorlopend elke
week. Voor meer informatie over de activiteit verwijzen wij u door naar een eventueel
contactpersoon. Heeft u toevoegingen op deze weekagenda? Laat het ons weten via

kroaieblad@gmail.com! 



Activiteiten voor in de agenda
Zaterdag 12 april / Zaterdag 10 mei / Zaterdag 10 juli , 09.00 - 11.00 uur -
Inzamelochtend voor Zomerrommelmarkt. Adres: In de Ark, Sint Joostdijk 11,
Oosterland. (Geen grote meubelstukken. Kleding en textiel wel welkom).

Zaterdag 26 april - Koningsdag (i.p.v. zondag 27 april). Bekijk de in
uw brievenbus ontvangen flyer voor de verdere invulling hiervan. 

Zaterdag 3 mei, 18.45 uur - Dodenherdenking Oosterland in de Jodocuskerk

Zaterdag 10 mei, 09.00 - 13.00 uur - Actiemarkt Bogermanschool Oosterland. 

Woensdag 14 mei - Inloopbijeenkomst dorpsvisie, dorpshuis Oosterhof

19 mei tm 12 juni - E-waste inzamelactie Bogermanschool (zie het artikel van
de school in dit krantje)

Zaterdag 21 juni - Bedrijventoernooi SV Duiveland

Zaterdag 6 augustus, 14.00 - 19.00 uur - Grote Zomer rommelmarkt
Locatie: Rond het gebouw 'De Ark'. St. Joostdijk 9

13 & 14 september - Jubileum weekend SV Duiveland. Meer info volgt.

Voor het vullen van deze lijst zijn wij afhankelijk van wat ons wordt aangeleverd.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen. Heeft u aanvullingen op

de agendapunten voor de komende kwartalen?
Laat het ons weten via kroaieblad@gmail.com





Tot de verdwenen schoonheden van Oosterland en omgeving, behoort ook de
Stoofdreef. Deze bijzonder lommerrijke laan was gelegen ten zuiden van het helaas
verdwenen jachtslot "Het Heerenhof”. De laan was lange tijd voor het publiek
bereikbaar, maar in 1938 werd het afgesloten. De oorlog zou ook aan dit fraai  brok
natuur onherstelbare schade toebrengen.

Isaak Tirion beschrijft in zijn boek “Tegenwoordige Staat der Vereenigde
Nederlanden, 1773, deel 10” het volgende: Aan de zuidzijde van het dorp Oosterland
ligt de Plantage van de Ambachtsvrouwe Suzanna  Maria Loncque, grenzend aan het
kerkhof. Met dit kerkhof werd niet alleen bedoeld het hof voor of achter de kerk
gelegen, maar ook de begraafplaats die tot 1967 rond de Hervormde kerk was.

Verder lezen we: "De plantage wordt met zeer aangename dreven  in Kruis- en
Sterrebosschen verdeeld". Ongetwijfeld was de Stoofdreef hier een onderdeel van.
Eertijds was Oosterland, meer dan andere plaatsen, rijk bedeeld met natuurschoon.
De oudere mensen herinneren zich nog wel dat oorlogsgeweld en watersnood
grondige opruiming hebben gehouden onder het vele houtgewas van weleer. 

Het valt niet te ontkennen dat er gelukkig weer veel groen is teruggekomen dankzij
de plantacties na de ramp. Maar het echte wilde opgroeiende struikgewas, zoals dit
vroeger werd gevonden, is er niet meer. We citeren verder Tirion weer: "De beste
Landen dienden voor Zaai- en Weilanden; de lichtere zijn doorgaans beplant met
Kreupelbos, dat niet alleen een zachte en aangename geur veroorzaakt, maar ook
door zigzelven de Binnenwegen en Paaden als tot lustdreven maakt". Dit citaat vormt
een goede beschrijving van de vroegere Stoofdreef, die zijn naam ontleed aan de
meestoof die er omstreeks 1700 aan was gebouwd. Een perceel grond in de
Stoofdreef heette "Het Stoofhof”, het was gelegen ten oosten van de langs het
Heerenhof stromende Geule, de voormalige Mairevliet. 

De Stoofdreef; een verdwenen schoonheid 

Foto van de
Stoofdreef
omstreeks
1937





Iedereen draagt zijn steentje bij aan een schoon
Schouwen-Duiveland! Op 19 februari hees wethouder
Ankie Smit de Zuunig op-vlag bij het gemeentehuis als
startsein voor de campagne Zuunig op Weze –
Opgeraapt Staat Netjes. Zie je de gele borden en
vlaggen op het eiland? Ze herinneren ons eraan: een
schoon eiland, dat doen we samen! Ruim je eigen
afval op en neem ook eens iets mee dat je tegenkomt.
En vergeet ook vooral de hondenpoep niet! 

Het is bekend dat de stoof tot ongeveer 1870 heeft gewerkt op volle capaciteit. Er
waren toen twee meestoven in Oosterland, ”de Jacob ’t Hooft” en "de Zeijlern”. In
vele delen van Zeeland, is de meekrap gedurende eeuwen een voornaam gewas
voor de landbouw geweest, in het bijzonder was het het eerste gewas op Schouwen
en Duiveland. Doch de aan de Hoge Maireweg gelegen meetstoof "De Zeijlern", was
van grotere capaciteit en heeft ook veel langer gewerkt. Wel heeft men nog vele
jaren de woning van de Stoof uit de Stoofdreef verhuurd voor bewoning, totdat ze
tenslotte wegens bouwvalligheid werd afgebroken. 

In 1938 werd de Stoofdreef voor het publiek gesloten, nadat zij vele jaren een
verbinding had gevormd tussen de Lage Rampertseweg en de Hoge Maireweg. De
Hofweg is hier voor in de plaats gekomen, een flinke brede en rechte weg en goed
verhard aangepast aan het moderne verkeer. De voormalige Stoofdreef, hoe
idyllisch ook, zou zich voor het huidige drukke en zware verkeer niet meer lenen.

De
Zuilenpoort
aan de
Stoofdreef

Opgeraapt staat netjes! 









Keesje - Un Zeeuws verhaeltje

Een ouwer echtpaer ier op durp -a wa op leeftied- ode hin kinders ma wa uusdiertjes: un
katte (Jantje), un ongd (Keesje), in un kunoari (Pietje). Oe kwaeme ze op de naemen ee?! In
ok nog un paer oenders vo de eitjes natuurlijk.
Op un dag zei de vrouwe tehun dr man: 'Ik gae un weekje bie mun zuster losjere, dan mot
jie vo de beêsten zurge ee'. 'Jaaaa dat kom wa hoet!' zeiten.
Ma je zou ut wa vurekke!! Dae wier Keesje de ongd ziek, ie was ok nie mi ieên van de
jongste.. ie was misschien in ongdejaeren net zo oud as de Maasjes zeluf. Noe odu de
vrouwe uzeit: 'Je mot hoet op Keesje lette ee, want ik weet me hin raed atter wat mee z'n
hebeurd!'
Ma wat noe mee Keesje, hoeie raed is diere ma de vieas nie vee minder !!!
De rilliengen liepe over z'n rik attun an de rekenienge van de vieas docht, maja Keesje ee...
In de rilliengen liepe wi over z'n rik attun an ut geêmmer van z'n vrouwe docht at Keesje
wat zou overkomme. In oe kwammen eigeluk in de stad bie de vieas?
Mit de bus mee un doeadziek ongdje wier ok niks, in op de fiets wiert ok ni.. ma was wa de
hoetkoapste oplossing !
Ie hieng tog ma nae un kennis, die ei un zeune mit un auto, in ie vroeg oftie even mee um
in Keesje na de stad wou rie. 'Ik za dur hoet vo butaele!' zeitun.
Zo uzeit zo udae; ie stapte in dauto mee Keesje, ut biesje zag ur nie uut! Ie was maehur in
ie ôh surft, un ie stonk! Foei! De jongun was tur vies van.
Touwe baesje zat ma te memmen over z'n vrouwe, wat a ze zou doe as ze wist at Keesje zo
ziek was. In zeker ni attun ok nog doead zou hae!
Ma hoet bie de vieas anukomme mogte ze trek nae binne. Keesje wier op tafel uleit, de
jongen bleef in de wagtkaemer wagte, ma kon aolus verstane watter uzeit wier.
Keesje wier ongderzogt in de man ma praete over z'n vrouwe dat ze net un weekje weg
was vo de ieêste kieêr van dr leven zongder Keesje.......
Toen de dr klaer was vroehun oe oud ut diertje was. 'Nou ik dienke un jaer of vuuftiene
zoiets'. 'Tsja..' zei de vieas. 'Ie is a op jaeren ja'. 'Ik dienke..' zeitun, 'dat ut ma beter us akkun
un spuitje hee'! 'Oja das hoet' zei de man. 'Doet tat ma, dae zou mun vrouwe tok wa mee
ieêns weze. Vo keesje istat tôlur beste ma ee'.
De vieas haf un toen z'n leste spuitje. Keesje sgriaewde artvursgeurend in z'n kopje viel
mee un plof niear. 'Wat doetun noe?!' vroeh de man ieamae uut z'n doen. 'Nou, zei de
vieas, 'ie is doead noe!'
'Doead?! Doead?!' riep de man over z'n toeren. 'Je zou um tog un spuitje hee om op te
knappen?' De vieas behreep noe dattur um misverstangd was onstae tussen ulder. Ma
Keesje wi laete leve dat gieng ni mi.. 'Doead is doead' zeitun.
De man bleef ma jammere wat z'n vrouwe oama ni zâh za as ze tuus komt van dr zuster in
dr is hin Keesje mi.. Tja dae kon de vieas ok niks mi an verangdere. Ie kon op z'n oogst z'n
vrouwe ok un spuitje hee!
Op dun duur is de man ma nae ruus uhae mee agterlaeting van Keesje want van un doeai
Keesje wier z'n vrouwe ok nie blie.
Oja die jongen die at meesun ureen oh, kreeg un hulden want ie oefde ni vo niks te rieên.
Ma ie oh dit vo ongderd hulden nie wille misse! 

-Koos





Bag2School op de Oosterburcht

Via dit bericht informeren wij jullie over de aankomende 
inzamelingsactie voor Bag2School op de Oosterburcht. 

Bag2School is een organisatie die kleding ed. bij scholen, instellingen en verenigingen
verzameld en keert per kilo een bedrag uit waar wij weer mooie dingen van kunnen
aanschaffen voor de school. 

Uiteraard is het ons doel om zoveel als mogelijk kilo’s te verzamelen! Dus helpen jullie mee?

Vanaf maandag 12 mei kunnen de (stevige, goed dichtgeknoopte) zakken verzameld worden
in het fietsenhok op het schoolplein (maandag om 8:30 en 14:30, dinsdag om 8:30 en 14:30
en de laatste optie woensdag om 8:30). 

Op woensdag 14 mei wordt alles
 opgehaald door de chauffeur van
 Bag2School. 

Wat mag er precies wel, 
en niet in de B2S zak? Zie de 
afbeelding hiernaast:

Alvast bedankt!! 

Groeten van alle kinderen van 
OBS de Oosterburcht

Dorpsraad Oosterland – Blijf op de hoogte!
Wist u dat de Dorpsraad Oosterland zich inzet voor de leefbaarheid en toekomst
van ons dorp? Op onze website, www.dorpsraadoosterland.nl, vindt u het laatste

nieuws, belangrijke ontwikkelingen en nog veel meer!
Heeft u een activiteit die u onder de aandacht wilt brengen? Meldt deze eenvoudig

aan voor plaatsing op de agenda. Daarnaast kunt u hier de voortgang van het
dorpsplan volgen en zien welke stappen we samen zetten voor een nog mooier

Oosterland!!
De Dorpsraad is er voor en door onze inwoners, uw inbreng is dan ook van groot

belang. Via de website kunt u niet alleen op de hoogte blijven, maar ook actief
meedenken en meedoen. Heeft u ideeën of suggesties voor verbeteringen in het
dorp? Laat het ons weten! Samen zorgen we ervoor dat Oosterland een fijne plek

blijft om te wonen, werken en recreëren.
Blijf betrokken en neem een kijkje op onze vernieuwde website! 

www.dorpsraadoosterland.nl

http://www.dorpsraadoosterland.nl/
http://www.dorpsraadoosterland.nl/
http://www.dorpsraadoosterland.nl/
http://www.dorpsraadoosterland.nl/






Bij De Barbier op de Ring in Ouwerkerk bent
u aan het goede adres voor een terrasje,
diner, borrel, live muziek of een feestje.

Meer info? Neem gerust contact op via 0111-
643174 en volg ons op Social Media voor alle

maandmenu’s en evenementen!



Dorpsomroeper Kees van der Have 35 jaar "aan de bel"
Zaterdag 24 oktober 1970 werd herdacht dat 35 jaar geleden dat onze dorpsgenoot,
Kees van der Have Dz. (75), klein landbouwer-in-ruste en woonachtig met zijn
echtgenote in een woning aan de Molenweg, Oosterlands dorpsomroeper werd, een
beroep dat steeds zeldzamer begint te worden. Feitelijk roept Kees al langer om,
want voor 24 oktober 1935 was hij al plaatsvervanger van Toon de Bruine, die de bel
indertijd van Adriaan Broodman had overgenomen. Maar 35 jaar geleden begon Kees
van der Have voor zichzelf, en in die tijd heeft hij honderden, misschien wel vele
duizenden malen zijn boodschap rondgebazuind. Kees van der Have geboren in 1895
te Oosterland is op 86 jarige leeftijd overleden in het verzorging tehuis "In 't Opper"
te Bruinisse. Kees is met zijn vrouw Trui in 1976 van de Molenweg te Oosterland
verhuisd zijn naar "In 't Opper" te Bruinisse, waar hij in 1981 is overleden. In de 70er
jaren gebeurde het niet dikwijls meer dat Kees op straat met de bel verschijnt, maar
in het begin van zijn carrière ging er hoegenaamd geen dag voorbij of de bel ging
over het dorp. Toen de centrale slachtplaats aan de Molenweg nog intact was, was dit
een beste klant en vele ouderen onder ons horen Kees nog roepen: .Puik, best
rundvlees, lappen zoveel en stukjes zoveel per pond aan de centrale slachtplaats". En
het gebeurde vaak dat hij nog aan het roepen was dat er reeds vrouwen van buiten
het dorp naar de slachtplaats reden om een stukje vlees te bemachtigen, dank zij de
heldere stem van de omroeper, die men van heinde en ver kon horen.

"Ik ben Truus van ’t Hoff-van der Have, mijn vader Kees was de
omroeper van het dorp. Bij het omroepen zat ik vaak in het zitje
bij hem op de fiets. De hond ging ook mee en bij de eerste roep
aan het begin van de Molenweg huilde de hond mee. Kees riep toen:
'Hond, hoe je smoel!' Mijn vader had een luide stem. Toen hij met mijn
moeder naar ’t Opper ging en ze daar gingen zingen, kwam hij boven
alles uit! Dus vroegen ze hem wat zachter te zingen.
Nou, hij was zwaar beledigd.."

De dorpsomroeper; een zeldzaam jubileum

Centrale slachtplaats aan de Molenweg





Verder waren er vaak op het Marktplein een handelaren met een "stouw “biggen die
van de omroeper gebruik maakte. En niet te vergeten de gevonden of verloren
voorwerpen, waarvan het omroepen vaak een succes bleek te zijn. Want het kwam
vroeger zo goed als nooit voor herinnert Kees zich, dat het verlorene niet aan de
rechtmatige eigenaar of eigenares teruggebracht werd. Helaas moet de levenswijze
omroeper constateren dat de mentaliteit van het huidige mensdom wat dit betreft
wel in het nadeel gewijzigd schijn te zijn. Vaak komt het nu voor dat het verlorene
niet wordt teruggebracht ……. . De distributie tijd verschafte Kees veel werk. Verder
kwam 't vaak voor en in de tegenwoordige tijd nog wel dat men om personeel
verlegen zit, zoals bollenpellers, uiensnuilers, bessenplukkers en wat niet al.

“Ik heb het altijd graag gedaan, het is een boeiend werk", aldus het commentaar van
van der Have, waarbij hij onderstreept dat het werkelijk nooit een geldwinning is
geweest. In het begin was het tarief 35 cent, waarvoor hij van zijn werk op het land
moest komen, later werd het 50, 100, 150 cent, terwijl het huidige tarief fl 2.-
bedraagt. Ongeveer 20 maal moest hij zijn boodschap uitroepen over het dorp maar
door de gestadige groei hiervan moet hij nu ongeveer 30 keer roepen. Aanvankelijk
ging het altijd te voet, doch in de laatste jaren gaat het per fiets en, groot
dierenvriend als Kees is, zag men er vaak één van zijn honden bij. Dat zijn vrouw altijd
trouw meewerkte blijkt uit het feit dat zij het was die hem altijd ging waarschuwen als
er een haastige klant aan de deur kwam met een omroepopdracht. Ze reed hem dan
met de bel tegemoet en reeds van verre zwaaide ze hard met de bel zodat Kees het
reeds hoorde en onmiddellijk van start ging. Twee omroepbeurten zal Kees nooit
vergeten. Dat was eerst in de roerige meimaand van 1940 toen de Duitse bezetter
ons land was binnengevallen. Kees kreeg toen de opdracht den volke bekend te
maken dat weliswaar de "Vesting Holland" had gecapituleerd doch Zeeland nog bleef
doorvechten. In de Lage Maireweg vlogen toen de kogels om zijn hoofd .... In de
tweede plaats herinnert hij zich nog de barre rampnacht van 1 februari 1953, toen
Kees met zijn bel het geraas van de hevige stormwind trachtte te overstemmen,
hetgeen hem slecht gelukte. Velen heeft hij toen nog kunnen wekken. Verder pleit het
voor de omroeper dat hij vaak voor liefdadige instellingen of noodlijdende personen
voor half geld of geheel gratis zijn boodschap rond riep. Nu Kees van der Have zijn
landwerk er aan gegeven heeft komt het nogal eens voor dat hij uitstedig is, de
gemeentewerkman Kees de Later neemt dan het omroepwerk  voor zijn rekening.
Doch langzaamaan gaat ook dit werk ter ziele; de dorpsomroepers worden steeds
zeldzamer en  ook Kees wordt het omroepwerk, dat langzamerhand tot een hobby
voor hem is uitgegroeid, steeds Kees tijdens zijn  ronde op het Sint Joostdijk nabij
minder. Totdat ook deze instelling, die nog herinneringen aan vroeger  tijden wakker
roept, ter ziele zal gaan.

De bel van de
omroeper 

Kees de
dorpsomroeper





Nieuws over de Dorpsvisie
Het formele traject voor het opstellen van de dorpsvisie is gestart. Vanuit de Dorpsraad en

werkgroep hebben we inmiddels al meerdere overleggen gevoerd met de gemeente en met
het adviesbureau Juust, dat al bezig is met de eerste werkzaamheden voor de dorpsvisie.

 
In januari vond er een dorpswandeling plaats. Op die manier is het dorp verkend.

Daaropvolgend werd er door het adviesbureau gewerkt aan een ruimtelijke analyse en werd
er geïnventariseerd wat er in het dorp speelt. Deze analyse is met de werkgroep besproken.

 
Vervolgens worden de ambities in beeld gebracht en de eerste scenario's geschetst. Op 14
mei 2025 vindt een inloopbijeenkomst plaats waarbij deze ambities en scenario’s aan de
bewoners van Oosterland worden voorgelegd. Daarna zal er in de zomermaanden een
informatieavond worden georganiseerd waarbij het concept van de dorpsvisie wordt

gepresenteerd.
 

Op 19 maart vond de officiële start plaats, waarbij de werkgroep met wethouder Van Burg
geproost heeft op een goede samenwerking en een mooie visie voor Oosterland met daarin

concrete projecten om mee aan de slag te gaan.

Groeten van de Werkgroep Dorpsvisie,

vanuit Dorpsraad: 
Arie de Boed, Richard Donselaar, Reinier van Dorpel, Janita Ernest, Ina Koppert, Marco Stouten,

Bert Verplancke

aanvullend vanuit de werkgroep:
Tineke Boomsma, André van Dijke, Eline van Dorpel, Martijn Ernest, Hans van der Have

Wilt u ook zo'n mooie
sleutelhanger? Kom
dan op 14 mei naar de
inloopbijeenkomst!

Oosterland





Ondertussen op de Molen..
We zijn inmiddels een aantal maanden aan de slag op de molen en zijn er wel achtergekomen…. 

Dat het zwaar werk is. (Vooral als er geen wind is, je duwt je een rotje aan die wieken 😊)
Dat het werk aan het onderhoud niet te onderschatten is, uren mos krabben van de gevel en onkruid
krabben van tussen de bestrating, enz.
Dat Maja inmiddels de molen geheel zelfstandig aan het draaien kan krijgen en daarbij moet je aan
heel veel dingen denken. 
Dat Veiligheid een hele belangrijke is…..  dat als je de veer-spanner van de  remkleppen op de wiek
laat zitten tijdens het draaien die tot een gevaarlijk projectiel kan gaan worden er is daarheen dubbele
controle in gevoerd.
Dat er honderden onderdelen met hun eigen benaming zijn (vakjargon) die je moet kennen anders kan
je niet met andere molenaars praten ….. 'nee Leo dat is geen as! Maar een STEENSPIL!'
Dat het nog vaak een onbegrijpelijke taal is die molenaars onder elkaar spreken. In de Molenaars
appgroep komen er dan wonderlijke foto’s voorbij waar iedereen iets van vindt, dat doet je dan
beseffen dat je er nog lang niet bent. Daarom duurt de opleiding 2 jaar natuurlijk.
Dat er vliegjes, vliegjes heel veel vliegjes zitten. Ze zijn gezellig met zijn allen onder de kap aan het
vergaderen en discussiëren over de gevolgen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en zoals
iedereen weet kan je daar over blijven kletsen. Deze beestje mogen niet tussen de VANG komen want
als je ze plat drukt dan ontstaat er een vette glibberige massa, dus door de luiken in de kap te openen
probeer je ze te verspreiden. Lekker door tochten! (Niet dat dat erg effectief is)
De VANG (bedient door de VANGSTOK en het VANGTOUW) zorgt ervoor dat de molen in de wind kan
worden stil gezet. Een hele grote soort omgekeerde trommelrem maar dan zonder trommel. 
Dat er ook een vaste bewoner van de molen is: vleermuis Henk!
Dat de weersverwachting heel belangrijk is en dat het even checken van buienradar niet voldoende is.
Dat de verkoop van het meel beter kan. Kom op mensen wat is er nou leuker om voor je kinderen of
klein kinderen te trakteren op pannenkoeken met mix gemaakt in de molen uit je eigen dorp! Dus kom
op dinsdag, donderdag of zaterdag een zakje kopen. U doet er onze lieftallige verkoopster Marlies er
ook een groot plezier mee!                                                                           Wordt vervolgd, Leo Abel

Vervolg foto's
acties dorpsvisie
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W a t e i j i e d a t h o e d e d a e b i n g r o o s o p j o e

Witte rook voor het mussengilde
Bekendmaking van het dagelijks bestuur en leden van
het Oosterlands mussengilde.
Na vele jaren stond er een bijzonder agendapunt op de agenda van het Oosterlands
mussengilde, namelijk het verkiezen van een nieuwe knijper.
Sinds vorig jaar april heeft het Gilde het helaas zonder knijper moeten doen, dus
moest er met de voorvergadering een nieuwe knijper benoemd worden.
Dit was voor de gildebroeders uiteraard een emotionele verkiezing, maar men was
het er unaniem over eens dat er een nieuwe Knijper moest komen, na veel gepuf,
gepaf en gelonk zakte het knuffel gehalte hierdoor aardig naar beneden, maar de
sokken werden er door het bestuur ingezet en binnen een bepaalt tijdsbestek was er
toch een nieuwe Knijper gekozen door de leden. Zoals ons oud Knijper in het
verleden al zei, “een goed lid verslapt niet”, was dit ook zeker weer het geval en onder
luid applaus van de leden is Gildebroeder Hans Stouten benoemd tot “Erkent knijper”
van het Oosterlands mussengilde.
Nadat Stouten de felicitaties in ontvangst had genomen heeft een vooraanstaand lid
water op de hete kolen gegooid waardoor de witte rook door de schoorsteen van het
etablissement omhoog kringelde en het Knijperschap was hiermee een Feit.
De nieuwe Knijper zal t.z.t. bekendmaken welk uur per week hij beschikbaar is voor
de inleveraars.

Dagelijks bestuur en gildebroeders van het Oosterlands mussengilde



Tarieven adverteren
Ideeën?

 Stay in touch :
Redactie: Ankie van der Maas,
Tineke Boomsma, Leny Dooge,-
van der Maas, Janine Donselaar-
Dorst

Heb je ideeën of wil je iets
bijdragen aan dit blaedje?
Heb je een punt voor in de
jaaragenda? Wil je ergens
op reageren of heb je een
stuk waar wij aandacht
aan kunnen besteden?
Spreek dan iemand van de
redactie aan of mail naar
kroaieblad@gmail.com

VAN DE REDACTIE

kroaieblad@gmail.com
NL95 RBRB 8841 4936 15
tnv ALC van der Maas 
e.o/. T Boomsma 

Wilt u het dorp steunen en daarmee uw bedrijf in
de spotlights zetten doormiddel van een
advertentie? Stuur ons dan een mailtje via
kroaieblad@gmail.com met de gewenste
afmeting, aantallen en de gewenste
advertentie.
Heel A5 (staand)
Eenmalige advertentie €50,-
Vier opeen volgende edities €160,-
Halve A5 (liggend)
Eenmalige advertentie €30,-
Vier opeen volgende edities €100,-
Advertenties voor het volgende blaedje
graag vóór 1 juni mailen in JPG of PDF
bestand.
Ook eenmalige financiële bijdragen zijn
welkom. Zonder sponsoren geen
krantje!

't Kroaieblaedje
@tkroaieblaedje

Volg ons nu ook
op Facebook en
Instagram!


